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Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen: U hoeft niet bevreesd te zijn, 

want ik weet dat u Jezus zoekt, Die gekruisigd was.  

Mattheüs 28:5 

 

 

Er wordt veel nagedacht en geschreven over de zogenoemde ‘zoekers’.  

Mensen speuren naar de zin van het leven en deze zoektocht voert langs  

allerlei paden en wegen. De grote vraag is wáár we precies naar op zoek zijn. 

Liever nog: naar w/Wie? 

De vrouwen op de paasmorgen zoeken naar de Heere Jezus. Alleen, ze zoeken 

Hem op de verkeerde plaats. Dat is eerder gebeurd (Luk. 2:44-45). Het is  

opmerkelijk dat de evangelist vermeldt dat de engel de vrouwen antwoordt. 

Hebben de vrouwen dan iets gevraagd? Niet hardop, maar hun hele houding is 

één grote vraag naar de Heere Jezus. 

Een ontroerende gedachte. De diepste vragen van ons leven zijn bij de HEERE 

in de hemel bekend. En vóór er gevraagd wordt, wordt er reeds geantwoord 

(Jes. 65:1). Vrees niet, ik weet dat u Jezus zoekt. Welke vraag vindt de HEERE  

wanneer Hij in jouw hart kijkt? De engel wijst vervolgens verder de weg.  

Pasen hoeft geen vraag te blijven. De zoekers worden vinders (Mat. 28:9).  

Hier ligt het grote verschil met de wereld. Zoekers blijven zoeken en vinden 

niet(s). Wie het bij de HEERE zoekt, zal vinden. Pasen is, om het met een  

berijmd psalmvers te zeggen, werkelijk víndenstijd (Psalm 32:3). 

 

 

Ds. C.H. Hogendoorn  



Column 

 

 

door Henk Oskam  
 

Maanden vliegen……………. 

 

Het eerste kwartaal 2024 zit er weer op en onwillekeurig denk je dan: uren,  

dagen, maanden vliegen als een schaduw heen. Een aantal Benschoppers vindt 

het heerlijk om zich op glad (kunst)ijs te begeven. Je moet er echter  

tegenwoordig na een beetje vorst wel heel snel bij zijn om op natuurijs te 

schaatsen. In Ammerstol lukt dat soms al na een nacht van hard werken en op 

de plassen van natuurgebied Willeskop wat later. Maar dat ligt achter ons, de 

schaatsen zitten weer in het vet. Op 31 maart gaat de zomertijd in. In tijd zal 

het wel kloppen, maar één zwaluw maakt nog geen zomer. Langere dagen en 

meer zon, daar genieten de meeste mensen wel van. Jij ook? De (race)fietsen en 

motoren worden weer van stal gehaald en in volkstuinen de zaaibedden  

klaargemaakt. Op naar de lente. Als de (fruit)bomen ontluiken en je met zoete 

bloemetjes verleiden, ondeugende blaadjes in zachte kleuren, ze flirten je zo de 

lente in. In Hooglied 2:11 en 12 staat: Want zie de winter is voorbij. De regentijd is 

over, helemaal voorbijgegaan. De bloemen laten zich zien op het land. De zangtijd is 

aangebroken, het koeren van de tortelduif wordt in ons land gehoord. Boeren worden 

verleid om weidevogels te beschermen. De provincie Utrecht stelt dit jaar extra 

subsidie beschikbaar voor de bescherming van weidevogels. Dit geld kan  

bijvoorbeeld worden gebruikt voor de aankoop van een plasdraspomp. Hiermee 

kunnen stukken weiland onder water gezet worden om weidevogels als de 

grutto aan te trekken. Hoe mooi kan het zijn, subsidies voor kerkdaken en voor 

weidevogels. We kunnen in en rond Benschop mooi wandelen op de kades en 

klompenpaden. Genoeg om van te genieten.  

 

Genieten van genoeg zag ik ook voorbij komen. Verantwoord omgaan met de  

schepping. Een christen mag tevreden zijn met genoeg. Maar diep in ons hart zit vaak 

een drang naar meer, groter en luxer. Pas op met je verlangens. Op 2 april wordt 

de kinderbijslag van het eerste kwartaal uitbetaald. Marketing goeroes weten 

daar goed op in de spelen en de reclames vliegen om je oren. Of vliegen we 

dan, met dit geld, naar warmere oorden. De spelende mens moet niet tekort  

komen, het kind in ons, de nieuwgierige ontdekkingsreiziger, las ik in een kerkelijk 

vakblad. Ik citeer verder: Een eenvoudige en sobere levensstijl siert een christen. 

Godsvrucht is een bron van winst: tevredenheid. Christus brengt rust, zondag aan  

zondag. Wat ben jij dan rijk. Uren, dagen, maanden, jaren ……….. houd vol! 



Voor de kinderen 



De lachende Jezus 
 

Op de catechisatie leerde ik wat (althans in Hollandse vertalingen) de kortste tekst uit 

de Bijbel is: Johannes 11:35. 'Jezus weende.'  En ik vroeg me af: zou Jezus ook weleens 

geláchen hebben? 

 

Je leest in de Bijbel dat Jezus kwaad wordt, boos, verdrietig. Met een gezel gaat Hij over 

het tempelplein, om van dat roofhol weer een huis van gebed te maken; en op de  

begraafplaats van Betanië staat Hij te huilen als een kind, bij het graf van Lazarus, zijn 

vriend. Maar waar lees je ergens in het evangelie dat Hij lacht, glimlacht of schatert van 

de pret? Het spijt me: je leest het nergens. Vandaar natuurlijk al die droefgeestige  

afbeeldingen van Jezus. Jezus gegeseld. Jezus geslagen. Jezus bloedend met zijn  

doornenkroon. Jezus hangend aan het kruis. Ja, die plaatjes en prentjes van Jezus zijn er 

legio. Maar een lachende Jezus? 

 

Toch bestaan ze! In de abdij Notre Dame de Lérins op het eiland Saint Honorat voor 

de kust van Cannes, bijvoorbeeld. Daar tref je in houtsnijwerk een lachende Jezus aan! 

En waarom ook niet? Want het mag dan zo zijn dat nergens in de Bijbel staat dat Jezus 

lachte, gelachen heeft Hij vast en zeker! Ooit zei een Filippijnse christen tegen een  

zendeling: 'Onthoud dat Christus de wijn van de vreugde deelde met zijn vrienden op 

de bruiloft te Kana, eer Hij bij het laatste avondmaal de wijn van het lijden met hen 

dronk.' Hij wilde zeggen: je kunt alleen werkelijk delen in elkaars verdriet, als je ook 

wilt delen in elkaars vreugde. 

 

Een lachende Jezus. Zeker, terecht zegt een Frans gezegde: 'Ik lach erom, uit vrees er 

anders om te moeten huilen....' Vreugde kan een sluier zijn over veel verdriet. In denk 

dat een bekend gebed uit Afrika daarom ook wel door Jezus gebeden zou kunnen zijn: 

 

 Omdat ik meestal lach en zing, 

 ziet niemand dat ik huil en schreeuw 

 en al heel lang mijn pijn verberg.... 

 Omdat ik meestal lach en zing, 

 hoort niemand dat ik schreeuw vanbinnen. 

 Omdat mijn voeten vrolijk dansen, 

 weet niemand dat ik stervend ben. 

 

Maar toch - ik geloof het vast: menigmaal zal Jezus hebben gelachen, geglimlacht,  

geschaterd! Hij heeft gelachen, als kind, op weg naar Jeruzalem, zingend met zijn  

vriendjes. Hij heeft geglimlacht, om de kinderen, die hun spelletjes deden: trouwerijtje 

en begrafenisje. Hij heeft met vreugde mee gedronken, in Kana, in Galilea, toen water 

wijn bleek te zijn...Hij heeft - ik geloof het vast - geschaterd van blijdschap en de hemel 

uitbundig bedankt, toen het dochtertje van Jaïrus uit haar doodsslaap ontwaakte en de 

jongeling uit Naïn de klaagvrouwen bij zijn baar voor de moeite vriendelijk bedankte. 



Toch is de lachende Jezus in de abdij Notre Dame de Lérins op het eiland Saint  

Honorat geen schaterende Jezus. Hij glimlacht slechts. Maar dat lijkt me geen ramp. 

Want misschien is het juist de ontroerende tederheid van de glimlach die zo  

bemoedigt. Ooit zei ds. A.K.Straatsma: 'Het zijn alleen de allerbesten, voor wie een 

zeldzame, stille glimlach van God meer betekent dan het applaus van heel de kerk.'  

 

Mag ik in de glimlachende Jezus een knipoog uit de hemel zien? Jezus weende. Jezus 

glimlachte. Juist die glimlachende Jezus geeft mij de moed om stilletjes en met vreugde 

voort te gaan. En laat dat nu geheel in overeenstemming zijn met de kortste tekst van 

de Bijbel in het Grieks, 1 Tessalonicenzen 5:16:' Wees altijd blij!' 

 

André F. Troost 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Zondagavondzang 

 

Het was weer zondag, 

ja, zij is ook naar de kerk geweest. 

Jawel, het was een goeie preek, 

heel goed om te beluisteren 

en overal zag je familie gezellig samen fluisteren. 

Slechts hier en daar zat er soms één alleen 

die is dan ook van 'elders' 

Hier maar komen werken, 

en ja, dat kun je zeker ergens aan haar merken. 

Alleen gekomen, alleen gegaan 

de preek was goed, daar ligt 't niet aan; 

Nu is het zondagavond, 

en ze ligt nog wakker: 

'gelukkig, morgen is het maandag, 

en dan spreek ik toch de melkman en de bakker!' 

 

Rudi Pijper 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 
Bid tot God in de storm, maar blijf roeien  

 
……………………………………………………………………………………………. 

 
Wijsheid begint met verwondering  



Open Kaart 
 

Voor deze open kaart ben ik, Kees van Woudenbergh, in gesprek gegaan met Eline  

Rijneveld. Ze vertelt: “Ik ben getrouwd met Jan-Jaap, samen hebben we drie kinderen, 

namelijk Ruth, Sophie en Jesse. We wonen met veel plezier in Benschop waar ik 

voornamelijk voor de kinderen zorg en 2 dagen in de week werk in het Groene Hart 

ziekenhuis in Gouda. Daar werk ik als radiodiagnostisch laborante op de afdeling  

radiologie. 

 

1. Wat is jouw drijfveer om actief in de kerk te zijn? 

Dat zie ik ook wel als de gemeente te dienen en meehelpen in dit stukje van Gods 

werk. Omdat we kerkelijk meeleven met deze gemeente wil ik ook actief hierin 

zijn.  Zo is het heel mooi om bij het kinderwerk van de VBW te zien hoe kinderen  

genieten van deze dagen. 

 

2. Gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen (Efeze 4 : 20) Hoe  

probeer jij anders in het leven te staan? 

Dat is niet altijd makkelijk, het stukje uit Efeze 4 spreekt over de oude en de nieuwe 

mens. Vaak is er toch weer strijd en kom je verleidingen tegen. Met Christus en gebed 

weet ik dat Christus ook voor mij gestorven is en zo mijn zonden op zich genomen 

heeft. Ik hoop dat ik dit uit kan stralen en tot zegen voor anderen kan zijn.  

 

3. Ik ervaar Gods leiding door…. 

Het luisteren van een mooi lied, ook zie ik Gods werk in de schepping. Ik vind Psalm 

139 altijd een hele mooie psalm waarin Gods leiding over ons wordt beschreven,  

daarin zie je hoe God het leven leidt en hoe afhankelijk wij hiervan zijn.  

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Bericht vanuit de diaconie | Actie boodschappenpakketten 

 

Beste gemeenteleden, dank voor  

jullie hulp om in totaal 89 pakketten 

te kunnen verzamelen. Hiervan zijn 

er 72 naar de voedselbank in Lopik, 

2 naar het kastje achter het  

Dorpshuis en 15 naar Stichting Help 

Elkaar in Geldermalsen. De diaconie 

dankt u allen als gemeente. Heeft u 

of kent u iemand die een pakket kan 

gebruiken, laat het dan weten tijdens 

de spaaractie, volgend jaar.  



Bericht vanuit de Vakantie Bijbelweek  

 

Drie dagen in de zomervakantie hebben we altijd met een enthousiast team de  

VBW-dagen. Om kwart over negen verwelkomen we de eerste kinderen en loopt de 

zaal al snel vol met zo´n 100 kinderen. We zingen met elkaar en luisteren naar een  

bijbelvertelling met het thema van de HGJB. Hierna gaan de kinderen zelf aan de slag 

met knutselen en timmeren aan de hutten. Ook staan er altijd actieve dingen op het 

programma, spelletjes, vossenjacht en afgelopen jaar een actieve tienermiddag. Al met al 

kunnen we ook dit jaar weer terugzien op geslaagde dagen! 

 

Alleen is de VBW iets wat je met elkaar doet, daarom nu alvast een oproep om deel te 

nemen aan deze leuke en waardevolle dagen. Dit kan op verschillende manieren: we 

zijn op zoek naar voldoende medewerkers die meehelpen op de dagen zelf als  

vrijwilliger. Creatieve voorbereidingen om de zaal leuk aan te kleden of pannenkoeken 

bakken. Zoals u ziet kan iedereen een steentje bijdragen. Als u of jij nu denkt dit lijkt 

me leuk, dan kan je altijd contact opnemen via vbwbenschop@gmail.com of bij 1 van 

de stuurgroepleden.  

 

Het thema voor dit jaar is Wegwijs, we nemen de kinderen mee met de verhalen uit de 

Bijbel waar mensen op reis gaan en waar zij de weg gewezen wordt. Door het vertellen 

willen we de kinderen een mooie en hoopvolle toekomst meegeven. Bid u en jij mee 

voor deze vakantieweek? 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Gebed om wijsheid 

 

Heer, geef ons kracht de dingen te aanvaarden,  

die onveranderlijk zijn, 

geef ons moed om de dingen te veranderen, 

die veranderd moeten worden 

en geef ons bovenal de wijsheid om deze dingen, 

van elkaar te onderscheiden. 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Volleybaltoernooi 
 

Het duurt nog even, maar de datum van het volleybaltoernooi staat alweer vast  

namelijk zaterdag 2 november 2024. Verdere informatie volgt! Het is de bedoeling 

om het toernooi jaarlijks terug te laten keren op de eerste zaterdag van november!  

 

Groetjes Berthilde en Linda 

mailto:vbwbenschop@gmail.com


Bericht vanuit de zondagsschool 
 

Betrokkenheid tussen zondagsschool en gemeente 

 

Eén van de doelstellingen vanuit het jeugdbeleidsplan 2020-2025 is dat kinderen  

groeien in hun geloof door te kennen èn door gekend te worden. De  

zondagsschoolcommissie deelt dit verlangen en probeert op een passende wijze aan te 

sluiten bij de geloofsontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 3 tot ca. 12 jaar (groep 

8). Tijdens de zondagsschool luisteren de kinderen naar een Bijbelverhaal en wordt er 

geknutseld of een spel gedaan. Daarnaast worden er psalmen, liederen en Bijbelteksten 

aangeleerd. Als jeugdraad en zondagsschoolcommissie vinden we het ook belangrijk om 

kinderen actief te betrekken bij de kerkdiensten. Want het meegeven en voorleven van 

traditie, gebruiken en gewoonten van de gemeente versterkt de onderlinge  

betrokkenheid tussen generaties. Deze onderlinge betrokkenheid willen we graag  

stimuleren en merkbaar maken, onder andere door samen de aangeleerde psalmen en 

liederen te zingen in de kerk. Daarom wordt er voortaan, na afstemming met de  

kerkenraad, één keer per kwartaal een aangeleerde psalm of lied (Weerklank)  

gezongen, aan het einde van de eredienst op zondagochtend. In overleg met de domi-

nee wordt de psalm/lied voor of na de zegen gezongen. 

 

Praktische invulling 

De kinderen van de jongste zondagsschoolgroep (de ‘Benjamins’) komen hiervoor na 

het dankgebed in de kerk. Zij zullen met hun leiding gaan zitten in gereserveerde  

kerkbanken. De kinderen van de andere twee zondagsschoolgroepen (Gideon en 

Methusalem) zijn al aanwezig in de kerk, zij kunnen gewoon bij hun ouders blijven  

zitten. De betreffende zondagen worden vooraf gecommuniceerd via de Bazuin. Ook 

de koster en organist zullen vooraf worden geïnformeerd. 

  

Hopelijk bent u/jij hiermee voldoende geïnformeerd.  

Evt. vragen/reacties zijn welkom via onderstaande contactpersonen: 

 

 Jeugdraad: Tineke van der Stok: johntinekevanderstok@gmail.com   

 

 Zondagsschoolcommissie: Lijdi Hoogenboom arjenenlijdihoogenboom@gmail.com 

 

……………………………………………………………………………………………. 
 

 

 Niet het geluk maakt ons dankbaar,  

maar dankbaarheid maakt ons gelukkig  



 



Voorjaarsmarkt Stichting Ontmoeting 
 

Zaterdag 6 april hopen we weer een voorjaarsmarkt te houden t.b.v. St. Ontmoeting. 

Ontmoeting zet zich in voor  kwetsbare mensen in de samenleving. Sinds kort is er 

ook een locatie in Woerden 

 

In Woerden biedt Ontmoeting verschillende vormen van hulpverlening. Van ambulante 

begeleiding en maatjestrajecten tot aan het bevorderen van de Nederlandse taal. De 

missie is: een plek bieden waar mensen uit alle hoeken van de samenleving zich thuis 

voelen, gezien worden en waar zij zich kunnen ontwikkelen. Waarbij de eigen kracht 

van cliënten, hun sociale netwerk en de inzet van vrijwilligers optimaal benut worden.  

 

U/jij kan ook een steentje bijdragen door iets te bakken voor bij de koffie, dit kan op 

de markt afgegeven worden bij de koffiekraam. U mag het ook op vrijdag 5 april 

afgeven op Groot Hoefblad 6 (tussen 9 en 16 uur).  

 

Uiteraard bent u allen welkom op de markt om uw voorraadkast aan te vullen. Fruit, 

kaas, zuivel, pannenkoeken, oliebollen, patat, noten, ijs, kaarten, planten, bloemen,  

brocante, sieraden, accessoires, decoratie.. het is er allemaal te koop! 

 

Voor de kinderen is er ook genoeg te beleven. Er zijn allerlei dieren om mee te  

knuffelen, er kan quad gereden worden, er is een springkussen. Het is ook mogelijk om 

eigen speelgoed en spulletjes te verkopen op de kleedjesmarkt, dit is van 10-12 uur. Je 

moet je hiervoor wel opgeven bij Willy Verhoef via de mail: lverhoef@kpnplanet.nl  

 

Heeft u nog legpuzzels die u een nieuwe bestemming wil geven, dan kunnen deze ook 

afgegeven worden op de markt, bij de puzzelkraam. Of bij onderstaande personen.  

 

We hopen u/jou te zien op de gezellige voorjaarsmarkt in Polsbroek! 

 

Hartelijke groet,  

Eerida van Vliet, Nelly Verheij en Berthilde Oskam 

……………………………………………………………………………………………. 

 

mailto:lverhoef@kpnplanet.nl


PASEN 

 

Dit is de hoogste dag: 

Hij is uit 't graf verrezen. 

Nu stroomt, op Zijn gezag, 

de blijdschap door ons wezen. 

 

Dit is de hoogste kracht: 

De steen is weggeschoven. 

De schuld is weggebracht. 

Dit sterkt ons in 't geloven. 

 

Dit is het hoogste feest: 

Wij mogen eeuwig leven. 

Waarom nu nog gevreesd? 

De dood is nu verdreven! 

 

Dit is het hoogste Woord: 

De Heer heeft overwonnen! 

Wij trekken met Hem voort. 

De toekomst is begonnen! 

 

Jelly Verwaal 

 



In gesprek met | Echtpaar Bos 
 

Bijna twee jaar geleden alweer is Ds. Bos met emeritaat gegaan. Ter ere van dit alles is 

er toen een speciale editie van de Sonar uitgebracht, met daarin een groot interview 

met de dominee en zijn vrouw. Destijds was mevrouw Bos erg stellig toen we vroegen 

naar hun toekomstplannen. ‘Eerst maar even twee maanden niets, als verplichte rust’. 

We zijn benieuwd of dit gelukt is en hoe het nu gaat met het echtpaar. Daarom zijn we 

langsgegaan voor een kop koffie in hun nieuwe woning in Groenenhof.  

 

Allereerst, is het gelukt om twee maanden niets te doen? 

Jazeker, dat is gelukt. Het was wel even aftellen aan het einde, want mijn man vroeg  

regelmatig wanneer hij weer mocht gaan werken. Het was wel lastig om het patroon 

los te laten. Want je zit jarenlang in een bepaald ritme en ineens is het de bedoeling om 

niets meer te doen. Of anders te doen, zo kan ik het beter zeggen.  

 

En hoe bevalt het nu om met emeritaat te zijn? 

Goed! De druk is er nu ook een beetje af. Het zou mooi zijn als de gemeente weer 

een nieuwe predikant krijgt. En wat ons betreft, we zijn hier blijven wonen, dus maak je 

het reilen en zeilen van de gemeente nog mee. Dat is wel aangrijpend, vooral met  

overlijdens. Je kent alle achtergronden van mensen, dat maakt het wel aangrijpend,  

omdat je een band met hen hebt.  

 

Is het lastig om de gemeente los te laten? 

Zeker, want ik heb er lang in mogen werken. Het voelt soms nog steeds erg  

onwerkelijk. Maar aan de andere kant moet je je wel bewust zijn van het feit dat het  

leven verandert en dat het zo goed is. We hebben een heel mooi afscheid gekregen van 

de gemeente, wat heel waardevol is voor ons. We kijken daar dankbaar op terug.  

 

U bent een aantal keer verhuisd in de tussentijd, hoe was dat? 

Dat moest wel, want we hadden eigenlijk gehoopt dat het ‘met emeritaat gaan’ zou 

aansluiten bij het plan Zeldenrust. Maar dat was niet het geval. Gelukkig heeft buurman 

F. van Os ons geweldig geholpen waardoor we een woning tijdelijk mochten huren, dat 

was een geweldige oplossing. En nu zitten we hier, in Groenenhof, wat erg goed bevalt. 

Er worden hier allerlei activiteiten georganiseerd, zoals koffie drinken en samen eten. 

Dat is erg fijn, want zo blijf je ook wat meer onder de mensen. Het zijn onder de  

mensen heeft ons altijd vreugde gegeven. Daarnaast is het hier ook heerlijk rustig, echt 

een plek waar ik heerlijk de Bijbel kan bestuderen en daarover filosoferen en  

mediteren.  

 

Waar houdt u uzelf nu voornamelijk mee bezig?  

Eén dag per week doe ik in Reeuwijk pastoraal werk. Dit kost me vaak wel meer dan 

die ene dag, want er moeten afspraken gemaakt worden, vergaderingen, etc. Dat werk 

doe ik heel graag. Daarnaast heb ik een krantje, Kracht naar Kruis, waar ik ook nog voor 



schrijf. En een dagboek, De Volharding, waar ik ook nog elk jaar een bijdrage aan mag 

leveren. Verder studeer ik ook nog en ben ik bezig met een boek, wat dan de vijfde op 

rij zou kunnen worden. Dus wat dat betreft heb ik best mijn werkzaamheden.  

 

En u preekt ook nog regelmatig? 

Klopt, dat vind ik erg fijn. Maar niet iedere zondag, daarom sta ik ook niet op een lijst 

om ergens anders uitgenodigd te worden. Iedere zondag twee keer preken, dat wil ik 

niet meer. Mijn vrouw heeft ons hele huwelijksleven alleen met de kinderen in de bank 

gezeten en vind het nu fijn als ik naast haar zit. Op zondag komen de kinderen en  

kleinkinderen bijvoorbeeld ook altijd koffie drinken, wat ook erg gezellig is. En daar wil 

ik bij zijn! 

  

 

U verlangt niet terug naar het ritme van twee jaar geleden? 

Nee hoor, daar verlang ik niet meer naar terug. Maar ik moet wel zeggen dat toen ik er 

destijds in zat, het wel goed was. Ik heb mijn werk altijd met plezier gedaan. Nu voel je 

je lichaam toch wel en ik heb toch ook wel het één en ander achter de kiezen gehad. 

Dat moet je ook realiseren.  

 

En Mw. Bos, wat doet u zoal? 

Het is nu echt een beetje een nieuwe weg zoeken, want alle kinderen zijn nu uit huis. 

We gaan vooral samen op pad. Dus de kinderen en kleinkinderen bezoeken,  

boodschappen, fietsen en wandelen. Dus dat bevalt ook erg goed. 

 

Echtpaar Bos, hartelijk dank voor de koffie en het gesprek. Fijn jullie gesproken te  

hebben! 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 



Adressenlijst 
 

Vergeten we niet de langdurig zieken en de ouderen, leden en oud leden, die buiten  

onze gemeente verblijven? Verras ze met een kaartje of bezoekje, daar worden ze erg 

blij van.  

 

De adressen van mensen die in woonzorgcentra, verpleeghuizen of thuis verblijven: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zijn we iemand vergeten, of staat er iets verkeerd in deze lijst? 

Laat het ons a.u.b. weten! 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

God kent de grenzen van de tijd. 

Hij weet wat ons te wachten staat. 

Maar wie in Zijn gezelschap gaat, 

is permanent in veiligheid. 

 

Dhr. J. van Vliet 

 

Mevr. J. Bakker-Otten 

 

Mevr. J. Versteeg-Doornenbal 

 

Lotte Overbeek 

 

Dhr. W.G. van der Heiden 

 

Dhr. en Mevr. Leen-van Breugel 

 

Mevr. C.H.J. Timmer-Schalkwijk 

 

Marieke Suur 

 

Mario Rietveld en fam. 

 

Mevr. L.C. van Roest-Blok 

 
I.v.m. de privacy worden de adressen niet online  

getoond. Wilt u toch een kaartje sturen of een  

bezoekje brengen? Neem contact op met de redactie. 



 



  
 

 

 

 

 

 

Agenda 

 

Week 13 

Vrijdag 29-03; Goede Vrijdag 

19:30 Ds. P. Veerman uit Ede 

 

Week 14 

Zondag 31-03; 1e Paasdag 

09:30 Ds. C.D. Zonnenberg uit  

   Hardinxveld-Giessendam 

18:30 Ds. G.M. van Meijeren uit Zeist 

Maandag 01-04; 2e Paasdag 

09:30 paasviering Zondagsschool 

Zaterdag 06-04 

10:00 Voorjaarsmarkt 

 

Week 15 

Zondag 07-04 

09:30 Ds. K.M. Teeuw uit Ridderkerk 

18:30 Ds. C.J. Overeem uit Zegveld 

Dinsdag 09-04 

14:30 Ouderenmiddag met maaltijd 

Zaterdag 13-04 

20:00 Sisters event 

 

Week 16 

Zondag 14-04 

09:30 Ds. G.C. Bergshoeff uit Waddinxveen;  

   afsluiting winterwerk 

18:30 Ds. P v/d Voorde uit  

   Hardinxveld-Giessendam 

Zaterdag 20-04 

10:00 Rommelmarkt 

De volgende Sonar verschijnt op: 28 april ‘24 

Inleverdatum: 10 april ‘24  

Redactie: Maria van Meijeren, Henk Oskam, Hilbert Oskam,  

        Clazien Schep en Sander Schouten 

Contact: red.hervormdbenschop@gmail.com  

Kijk voor de actuele agenda op:  www.hervormdbenschop.protestantsekerk.net/agendapagina 

Week 17 

Zondag 21-04 

09:30 Ds. C. Bos uit Benschop 

18:30 Ds. A.J. Sonneveld uit Lopik;  

   zingen na de dienst 

Vrijdag 26-04 

19:30 Muntverkoop 

 

Week 18 

Zondag 28-04 

09:30 Ds. G. van Zanden uit Katwijk aan Zee 

18:30 Ds. E. de Mots uit Ridderkerk 

 

 

Terugkerende activiteiten 

 

Zondagsschool (wekelijks) 

09:30 Crèche 

09:30 Groep 1 

11:15 Groep 2 en 3 

 

Maandagavond Bijbelkring;         08-04    20:15 

Gebedskring;              20-04  07:00 


