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Zo heeft de HEERE mijn heer de koning op deze dag gewroken  

op Saul en op zijn nageslacht. 

2 Samuël 4 : 8 

 

 

Van Sauls huis is weinig over. Zijn zoon Isboseth heeft de moed opgegeven,  

Jonathans zoon Mefiboseth is kreupel en daarmee niet in staat Isboseth op te 

volgen. Baëna en Rechab, twee bendeaanvoerders van Isboseth, pakken hun 

kans en doden Isboseth op een laffe manier, terwijl hij slaapt. Trots laten zij  

David het hoofd van Isboseth zien, in de hoop dat David hen belonen zal.  

Ze halen daarbij de woorden van bovenstaande tekst aan om een vroom  

sausje over hun daad te gieten. Ze zien zichzelf als werktuigen in Gods hand. 

Maar het gaat hun helemaal niet om de Heere en om het eren van Hem. En 

dat is erg. Want daarmee spannen zij Hem voor hun eigen karretje. 

Hoe lopen ook wij het gevaar om de Naam van de Heere en Zijn Woord te 

misbruiken. Dat onze woorden mooi klinken, maar onze intenties helemaal 

niet mooi zijn. Je kunt bijvoorbeeld je zonde willen goedpraten door  

schijnvroom te zeggen: ‘Maar wij zijn toch allemaal zondaars?’ Of we willen in 

ons spreken over geloofszaken alles bij het rechte eind hebben, terwijl het ons 

ontbreekt aan een levend en oprecht geloof. De Heere echter ziet ons hart 

aan en kijkt of onze woorden ermee overeenkomen. 

 

 

Ds. B.J. van Assen 



Column 

 

 

door Henk Oskam  
In gedachten……………. 

 

Als ik in gedachten sta…., is de start van een lied uit een oude zangbundel. Het 

kan met Pasen zomaar in je opkomen. De eerste regels lukt nog wel, maar  

daarna kan het zomaar een eigen leven gaan leiden. Je kijkt uit over de polder of 

je staat op het strand en zoekt het einde van de zee. Het kan je dan zomaar 

overkomen dat je gedachten je onverwachts ergens brengen. Facebook doet dat 

ook, van de recentste herinneringen tot die van lang geleden. Maar gelukkig is 

daar ook de Bijbel, die gaat veel verder terug. Die brengt ons van Pasen naar 

Pinksteren.  

 

Op 4 mei staan we stil bij de Nationale Herdenking en zijn twee minuten stil 

voor oorlogsslachtoffers en de dag erna vieren we Bevrijdingsdag. Zeker voor 

ouderen kunnen dat dagen zijn die je in gedachten mee kunnen nemen naar  

tijden, plaatsen en situaties die je liever niet herinnert, of juist wel. Heb jij ook 

een moment in je leven gehad dat je je voor het eerst realiseerde dat het leven 

eindig is. Kun je de gedachten die toen bij je opkwamen nog terughalen en wat 

dacht je toen?  

 

Als we nu stil zijn bij de dodenherdenking gaan onze gedachten dan terug naar 

de tweede wereldoorlog of denken we dan aan de oorlogen die gaande zijn. 

Waar lang geroepen is: dat mag nooit meer gebeuren, gebeurt het helemaal niet 

zo ver bij ons vandaan. Wat merken wij daarvan? Onze Israël reis is geannuleerd. 

Zeventien jarigen kregen een wat gewijzigde brief van defensie. De brief is  

langer en sinds vorig jaar wordt er ook in verwezen naar de oorlog in Oekraïne. 

"In Nederland leven we in vrede. Maar wereldwijd is er soms - ook dichtbij - veel  

onrust en onveiligheid. Iedereen kent nu bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne. Onze  

militairen beschermen ons, ons eigen grondgebied en dat van onze bondgenoten. Ze 

beschermen onze welvaart en onze democratie", schrijft de demissionaire minister. 

Je moet er niet aan denken dat onze jongeren zich bij een kazerne moeten  

melden en naar het front zouden worden gestuurd. Wie onze geschiedenis kent 

weet dat er dan niets nieuws onder de zon is. Je kunt zomaar in gedachten  

verzinken en denken wat……………..als…………, laat dan in je opkomen: 

 

 Eens zal op de grote morgen 

 klinken het bazuingeschal, 

 dan zal Jezus wederkomen 

 als de Rechter van ’t heelal. 



Voor de kinderen 



Vanuit het ouderencomité | Het Benschop van toen 
 

Geruime jaren was het gebruikelijk om met de gasten van de ouderenmiddagen aan het 

eind van het seizoen op stap te gaan. De kosten van zo’n uitje en de beperkingen van 

de bezoekers maakt dat we al enkele jaren een alternatief zoeken. 

  

Na alle fijne middagen van het afgelopen seizoen hebben we nu het volgende bedacht. 

Iedereen mag op D.V. 7 mei rond half 12 naar Maranatha komen en daar gaan we eerst 

met elkaar een lunch houden. Het gebruikelijke broodje kroket zal dan niet ontbreken. 

 

Als dat allemaal is afgerond hopen we met elkaar een stukje uit de Bijbel te lezen en 

daar wat over te horen. Verder hopen we dan allerlei beelden te zien over ‘het  

Benschop van toen.’ Altijd leuk om weer eens terug te zien hoe het ook alweer was. 

Kortom we hopen opnieuw op een hele gezellige middag.  

 

Als u nog niet bij ons bent geweest in het afgelopen seizoen en u nu toch wel heel 

nieuwsgierig geworden bent: heel hartelijk welkom! Volgens onze vaste bezoekers zijn 

de middagen, zoals we ze houden, heel fijn en gezellig. We zetten graag nog meer  

stoelen klaar!!! Schroom niet en kom gezellig met ons het seizoen afsluiten, en wie 

weet is het vast een voorproefje voor het nieuwe seizoen D.V. 

 

Wat betreft de spellenmiddagen; die hopen we in de zomer ook iedere maand te  

houden. Zeker als allerlei activiteiten stil vallen, is het juist mooi om elkaar dan in  

Maranatha te treffen. De sjoelbak en het rummikub staan op tafel, altijd leuk om het 

met elkaar te spelen. Ook als u niet van spelletjes houdt, bent u welkom! Voor een 

praatje en kopje koffie zien we u graag komen. 

 

De middagen zijn D.V. 4 juni, 9 juli, 6 augustus en 3 september, u bent welkom 

vanaf 14.00 uur, we beginnen om 14.30 uur en rond 16.30 ronden we vaak af.  

 

Voor vervoer kunnen we zorgen! Bel dan graag vooraf even met Anja,  

     

We ontmoeten u graag,  

Het dames comité  

Anja de Wit, Clazien Schep, Dicky van Vliet, Fokelina Verlaan en Eerida van Vliet  

 

……………………………………………………………………………………………. 

 
Als niet gebeurt wat we willen, gebeurt er wat beter is 

 

Maarten Luther 



Bericht vanuit Zanglust | Orchideeënactie 
 

In de week voor moederdag (12 mei) houdt Zanglust een orchideeën actie. 

Prachtige orchideeën met twee takken, vers van de kweker, voor de mooie prijs van  

€12,50 per plant. Wilt u ook zo'n mooie plant aanschaffen om met moederdag mee te 

nemen naar moeder, oma of voor uzelf? 

U kunt deze bestellen tot 1 mei bij: 

Fokelina Verlaan 

Jenny Goedhart 

 

De planten worden vóór 12 mei bij u thuis bezorgd. 

Wij zien naar uw bestelling uit. 

 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur  

……………………………………………………………………………………………. 
 

Bericht van de boekentafel| Laatste kans 
 

Vrijdag 31 mei is de allerlaatste boekentafel. Daarom verkopen wij uit.  

We geven 20% korting op alles!!!  

Lever dus uw cadeaubonnen in, deze verliezen hierna hun waarde! 

We zijn aanwezig van 19.30 tot 20.30 in Maranatha. 

 

Tot ziens, 

Lieneke, Miny en Sjanette 

 

……………………………………………………………………………………………. 
 

Bid– en dankpunten 
 

We bidden voor: 

-De jongeren die voor hun examen staan 

-Mensen die ziek zijn, verdriet hebben, soms al zo lang; wees hen nabij Heer’ 

-De veiligheid van evangelisten 

-Dat we U steeds beter mogen leren kennen 

 

We danken voor: 

-Allen die zich inzetten voor het kerkdak en Le Vigan 

-Dat we in vrijheid iets voor de ander mogen betekenen 

-De groei van het christendom wereldwijd 

-De mooie rommelmarkt die we mochten houden 



Open Kaart 
 
Voor de rubriek open kaart ben ik, Eline Rijneveld, in contact geweest met Mariska van Os. 

Mariska is getrouwd met Christian en heeft drie kinderen, namelijk Liza, Joel en Mirthe.  

 

Een Bijbelgedeelte wat mij inspireert is… 

Openbaring 1 en dan vooral vers 12-18. 

Wat ik zo mooi vind aan dit hoofdstuk en vooral van dit gedeelte, is dat dit laat zien wie  

Jezus werkelijk is. Jezus die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in 

Zijn bloed (vers 5). Jezus het Lam, Jezus de Overwinnaar, in al Zijn glorie, macht en  

heerlijkheid. Hij die ver boven alle overheid, macht, kracht en elke naam is (Efeze 1). 

 

Als we naar onze eigen omstandigheden kijken, met de zorgen en moeite van alledag, kunnen 

we soms zo overweldigd worden. Als we naar het nieuws luisteren, horen we van alle angst 

en chaos die er is in de wereld. Hoe bevrijdend is het om te weten dat Jezus Christus, die 

onze zonden op Zich nam, waardoor wij een kind van God kunnen worden en vrijmoedig 

tot Hem mogen komen, dat Hij Overwinnaar is en groter, hoger, heiliger, machtiger is dan 

wie of wat dan ook. Dat is onze God. 

 

Wat kan onze kerk doen om de onderlinge betrokkenheid te vergroten? 

Ik denk dat openheid en kwetsbaar durven zijn belangrijk is. Zelf heb ik een moeilijke tijd 

achter de rug, met name vorig jaar. Weinig mensen wisten hiervan, omdat ik het liever voor 

mezelf hield. Het was makkelijker om ‘ja zijn gangetje’ te antwoorden op de vraag ‘hé, hoe 

gaat het?’ Of om contact zoveel mogelijk te vermijden om die vraag maar uit de weg te gaan. 

 

Nu ik de laatste tijd meer open ben over die tijd en mij – hoe moeilijk soms ook – vaker 

kwetsbaar op durf te stellen, merk ik dat dit echt verbinding geeft. Openheid geeft de ander 

de ruimte om zijn verhaal te vertellen, om ook kwetsbaar te durven zijn. En het heeft mij  

laten inzien hoeveel mensen er met verdriet en lasten lopen, waar (bijna) niemand vanaf 

weet. Hoe fijn zou het zijn als we met elkaar voor een veilige plek zorgen, zodat iemand die 

het zwaar heeft niet het gevoel heeft zich groot te hoeven houden. Maar zich veilig genoeg 

voelt om te durven antwoorden: ‘nou, eigenlijk gaat het niet zo goed.’ 

 

Voor een ieder die dit leest en zelf zich in zo’n situatie bevindt, wil ik het volgende meegeven 

ter bemoediging. Ik weet hoe eenzaam het soms kan voelen. Hoe alleen je je kunt voelen, 

soms zelfs juist in de kerk met zoveel mensen om je heen. Maar er is Iemand die met ons 

meevoelt. Die weet hoe het voelt om eenzaam te zijn, angst te hebben, verdriet. En dat is  

Jezus. En zoals in Johannes 10 staat: ‘de dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en 

verloren te laten gaan. Ik (Jezus) ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben.’ 

Niet pas later in de hemel, maar ook in het hier en nu, als we Jezus toelaten in onze moeite 

en pijn. Dit betekent niet dat we dan geen problemen en vragen meer hebben, want we le-

ven in een gebroken wereld. Maar we mogen onze zonden, pijn, verdriet, schaamte, schuld en 

angst aan Jezus’ voeten leggen. Hij geeft ons leven, vrede, vreugde, rust, kracht, hoop,  

vergeving en Zijn volmaakte liefde die alle angst uitdrijft voor terug. 



Vanuit de zendingscommissie | Bouwvakkers gezocht 

 
Samen met nog 8 Gemeentes ondersteunen wij Florien en Geert Lustig in hun missionaire 

werk in het zuiden van Frankrijk. Zij zijn daar uitgezonden via de GZB (Gereformeerde  

Zending Bond) om de daar wonende Christenen te ondersteunen en te helpen bij het  

opzetten en ondersteunen van geloofsgemeenschappen, zo ook in het plaatsje Le Vigan. 

 

Zoals we u al eerder hebben geïnformeerd is daar een bestaande pastorie met 3  

verdiepingen en een bibliotheek annex ontmoetingsplaats. Van beide gebouwen is er sprake 

van achterstallig onderhoud zowel aan de binnen- als buitenkant. De pastorie gaat ook  

dienen als gemeenschapsruimte waar straks samenkomsten plaats gaan vinden. De  

bibliotheek moet ook geschikt worden als plaats waar mensen, naast het lenen van een boek, 

terecht kunnen voor een kopje koffie en een goed gesprek.  

 

Naast een doel collecte (deze was op 17 maart) en de speciale collecte bussen bij de  

uitgangen van onze kerk is onze Jongeren Vereniging druk bezig met de organisatie van  

diverse activiteiten die mogelijk (met uw deelname en bijdrage) een extra financiële  

ondersteuning bieden aan het project.  

 

Naast de financiën zijn er ook “handen” nodig om de verbouwing te realiseren. Zo is er 

behoefte aan een tegelzetter, timmerman, loodgieter, schilder of gewoon een hele handige  

allrounder. Het project start vanaf D.V. begin september en gaat, volgens de planning en met 

voldoende klussers, tot eind oktober duren (week 44). Op deze planning staat de aard van 

de werkzaamheden en wanneer er welke werkzaamheden gepland staan.  Inmiddels zijn er 

door enkele ondersteunende gemeentes aanmeldingen gekomen om, in vooraf bepaalde  

periodes, te komen klussen.  

 

Week 41, 6 t/m 12 oktober is nog open voor klussers en het zou mooi zijn als er in die 

week een groep uit onze gemeente naar Frankrijk afreist.  Welke werkzaamheden er dan ge-

daan worden is nog niet precies bekend. Uiteraard is er, weliswaar in overleg, ook mogelijk 

om in de andere weken aan te sluiten bij een van de andere gemeentes. Henk Oskam kan u 

verder informeren zodat u aan kunt sluiten in een periode waarop de, bij u passen-

de,werkzaamheden verricht kunnen worden.  

 

Het zou toch mooi zijn als er een team “Benschopse bouwvakkers” in Frankrijk een stukje 

van de verbouwing voor hun rekening willen nemen? 

 

Wij hopen samen met Geert en Florien Lustig dat u met een “warm hart” uw bijdragen wil 

leveren voor dit project en hiermee de geestelijke verbondenheid versterkt tussen de 

broeders en zusters in Christus uit Frankrijk en Benschop. 

 

U kunt zich opgeven bij mij of bij Henk Oskam. In verband met de planning en organisatie, 

het liefst voor 15 mei. 

 

Namens de zendingscommissie 



Kippenpootjes 
 

Het was een dag voordat de week tegen de eenzaamheid zou beginnen; een week die 

jaarlijks terugkeert. Je kunt je afvragen of zo'n week vol met allerlei (groeps) gerichte 

activiteiten eenzaamheid vermindert of versterkt. De eenzijdige doe-benadering staat 

me al lang tegen. 

 

Die ochtend was ik nog naar de GGD geweest, voor een vaccinatie. Er waren nog drie 

mensen in de tram met hetzelfde doel. Ze waren moeizaam ter been. Evenals ik  

werden ze door een bordje de verkeerde kant op gestuurd. We dwaalden een halfuur 

rond, voordat we op het juiste adres waren. Niemand van onze stadsgenoten leek zich 

druk te maken over ons zoeken en dwalen. Niemand van de dwalenden wilde zielig 

doen. In de middag kwam het telefoontje dat ik de voorbije tien jaar had kunnen  

verwachten. Ineens was het er. Ik had beloofd om, evenals bij zijn zus, zijn uitvaartdienst 

te leiden. Hij had bijna niemand meer. Tien jaar lang was ik hem blijven bezoeken. De 

bezoeken kenden een vast ritueel. Hij vertelde me dat hij zich een plotse dood wenste, 

in de nacht. Zijn wens was in vervulling gegaan: niet thuis in de zorg burcht waar hij 

zich nauwelijks thuis voelde, maar in het ziekenhuis. Onverwacht dood gevonden.  

Niemand aan zijn sterfbed. Hij was 96 en zou na een val nog gaan revalideren! Die weg 

hoefde niet meer gegaan te worden. Het telefoontje kwam van een verre neef van 

hem, die zijn zaken beheerde. Ik was bijna thuis van mijn dag-ommetje. Het bericht 

overviel me. Ik had hem geen gedag kunnen zeggen. Na ieder gesprek zei ik: 'Tot ziens'! 

(Dat kun je altijd zeggen, heb ik ooit van een dominee-supervisor gehoord.) 

 

Bij de ingang van de woontoren, deelde ik mijn verhaal met een buurvrouw, die ook  

alleen woont. Ze vertelde dat ze met haar fiets naar de fietsenmaker moest, want er 

was iets mis met de remmen. Het leven remt af, maar gaat ook door, dacht ik bij  

mezelf. Een uur later hoorde ik haar thuiskomen. Mijn voordeur stond nog open. 'Ik 

liep op de Afrikaandermarkt en de kippenpootjes gingen in de uitverkoop', zei ze. Ze 

bracht er ook een paar voor mij mee. 'Ze zijn nog warm.'  

 

Er is veel onoplosbare eenzaamheid, maar er zijn ook warme kippenpootjes. 

Er zijn ook warme mensen. 

 

Marinus van den Berg 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Verlang niet naar die goede oude tijd,  

want u weet niet of hij werkelijk beter was dan de tegenwoordige tijd.   

  

Prediker 7:10 (HTB) 



 



Terugblik ouderenmiddagen 
 

De ouderen worden welkom geheten in Maranatha door de dames van het  

ouderencomité. Het comité bestaat uit: Fokelina Verlaan, Eerida van Vliet, Anja Schep, 

Dicky van Vliet en Clazien Schep. Zij verrassen ons met mooie middagen, met diverse 

onderwerpen en een bloemetje op tafel. Altijd beginnen we met koffie of thee,  

vergezeld van iets lekkers zoals cake, gebakken door een van de dames. Daarna opent 

Dirk Boogert met het opgeven van een psalm, wat we zingen met orgelbegeleiding 

door Annie Roodenburg, gevolgd door gebed en meditatie. Dan krijgt een spreker/

spreekster de gelegenheid zijn of haar onderwerp te laten zien of horen. 

 

Gedurende het seizoen kwam er dit jaar van alles langs. De geschiedenis van het  

Christelijk onderwijs, met boekjes en schoolplaten uit onze jeugd. Een quiz met  

verkeersregels (ook voor scootmobiel en rollator), maar auto en fiets kwamen  

eveneens aan bod. Goed om het geheugen wat op te frissen! In december de mooie 

Kerstviering met kinderkoor de Parels en aansluitend een heerlijke broodmaaltijd. Het 

nieuwe jaar begon met een diapresentatie over Noorwegen, die het gevoel gaf op  

vakantie te zijn in dat mooie land. Dianne Lodewijks kwam vertellen over Wycliffe  

Bijbelvertalers. Het streven is een Bijbel voor iedereen in zijn eigen taal, wereldwijd. Er 

zijn ongeveer 7400 talen! De laatste bijeenkomst is nog niet geweest als ik dit schrijf. 

Dan hoopt Jan Troe ons het belang van bewegen, óók op oudere leeftijd, bij te brengen. 

Er is dan een broodmaaltijd ter afsluiting. 

 

Verder zijn er verschillende spellen middagen georganiseerd, wat ook heel gezellig is. 

De senioren in de gemeente worden zeker niet vergeten. Hartelijk dank voor jullie  

inzet! Je kunt zelfs opgehaald worden als je zelf niet in staat bent naar Maranatha te  

komen. Dus alle ouderen zijn hartelijk welkom. Tot ziens! 

 

Tinie Rietveld 

……………………………………………………………………………………………. 

Bericht vanuit Zanglust | Concerten 
 

Op D.V. 24 mei hopen wij te gaan zingen in de Gereformeerde Kerk te  

Schoonrewoerd.  Wij zijn daar op uitnodiging van Chr.gemengd Koor "Laudate  

Dominum" en zullen ook gezamenlijk met hen enkele liederen zingen. De avond begint 

om 20.00 uur. 

 

Voor D.V. 28 augustus hebben wij een uitnodiging ontvangen van de concertcommissie 

uit Katwijk aan Zee, die de zomerzangavonden organiseert. Wij hopen deze avond,  

samen met het Zuid-Holland koor uit Bergambacht, deel te nemen aan deze zangavond. 

Dit evenement vindt plaats in het "Witte Kerkje" aan de Boulevard. De kerk is open 

om 19.00 uur en de avond begint om 19.45 uur.  



………...…………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4 mei - herdenken 

 

Erebegraafplaatsen 

Vrijheid in stilte, 

Prachtige natuur. 

Gevallen helden, 

De prijs was zo duur. 

En daar, juist daar, 

Rusten in deze velden, 

Dappere strijders, 

En hier, juist hier, 

Ervaar je de vrijheid, 

Door hen ons gegeven. 

…
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Pinksteren 

 

Pinksterwind 

is geen tornado 

Geen orkaan 

of harde wind 

Het is een stille 

zachte windvlaag, 

als de adem 

van een kind. 

 

't Maakt je leven  

tot een feest, 

deze adem 

van Gods Geest. 

 

Ieder die gelooft 

ontvangt 

waar het hart 

zo naar verlangt, 

in de onrust 

van de tijd; 

Zijn aanwezigheid. 

 

Jannie de Paauw 

Zorgen 

 

Ik bracht mijn zorgen bij de Heer 

om ze aan Hem te geven. 

Ik bad voor wat moeilijk was; 

ik wilde graag blij leven. 

 

Maar toen ik daarna verder ging 

en alles had beleden, 

toen voelde ik een groot verdriet: 

mijn last was niet verdwenen! 

 

"Waarom nam U mijn zorg niet weg? 

Heer, wilt U niet verhoren 

wat ik U vroeg in mijn gebed?" 

Toen hoorde ik deze woorden: 

 

Ik wil je helpen, o, Mijn kind; 

je last mag je Mij geven. 

Al jhe zorgen neem Ik op Mij, 

op heel je weg door 't leven. 

 

Doch weet één ding, onthoud het 

goed: 

jouw tobben zal niet baten. 

jouw lasten kan Ik dragen slechts 

als jij ze los wilt laten.''  

 

Corrie ten Boom 



Vrijwilligerswerk 
 

Op 4 maart gebeurde het dat ik plaats nam in een vliegtuig richting Israël. Notabene 

vierenveertig jaar nadat ik daar voor de laatste keer ben geweest. Het was voor mij 

een bijzonder gebeuren, maar het zou, net als de vorige keer, geen vakantiereisje  

worden. Ik ging, evenals mijn andere dertien reisgenoten, met een missie. We zouden 

ons aansluiten bij een vrijwilligersorganisatie die sinds november vorig jaar in Israël  

actief is, de volgende dag dus meteen aan het werk! Onze “werkgevers” waren boeren 

in het zuiden van het land. Deze boeren zijn direct en indirect zwaar getroffen door de 

gewelddadige aanslag van 7 oktober vorig jaar. In de eerste plaats zijn er een aantal van 

hen omgekomen. Daarnaast hebben bijna al hun buitenlandse medewerkers (waarvan 

een aantal ook vermoord zijn) na de aanslag, het land verlaten. Het gevolg was dat in 

die periode de koeien niet gemolken konden worden en heel veel oogst in de kassen 

verloren is gegaan. Momenteel staat tot 70% van de kassen leeg. Een financieel zeer 

moeilijke situatie, naast het trauma van de aanslag, die bijna tastbaar aanwezig is. 

 

Het werk dat we deden was te vergelijken met een druppel op een gloeiende plaat. 

Toch deed het de boeren enorm goed dat we kwamen om hen te helpen; en dat nog 

wel in oorlogstijd. Overigens hebben wij als vrijwilligers van de oorlog nauwelijks iets 

gemerkt. We zaten in de Negev woestijn, een zeer dunbevolkt gebied. 

 

Dit verhaal over mijn reis naar Israël vertel ik niet zomaar. Ik hoop natuurlijk dat er  

anderen zijn die tegen zichzelf zeggen: doe eens gek, ik ga dat ook doen. Het zal een 

onvergetelijke tijd worden, dat kan ik je verzekeren. Voor wie is het geschikt? Wij  

hadden een tachtigjarige dame in de groep, die geen werkdag verzuimd heeft. Verder 

waren er jongeren, gepensioneerden, gezinnen, mensen met een baan of een bedrijf die 

hun vrije dagen gebruikten om dit vrijwilligerswerk te doen.  De vrijwilligers zijn  

voornamelijk Christenen uit Nederland en Duitsland. Maar ook groepen Joodse  

vrijwilligers uit Frankrijk verblijven daar.  Het meeste werk is niet zwaar, het is de 

warmte die het pittig maakt, maar daartegen kun je maatregelen nemen. Je werkt  

gemiddeld 6 uur per dag. In de middag ben je vrij.  

 

We verbleven in het dorpje Nitzana vlak bij een grensovergang met Egypte, dus zo’n 

beetje in the middle of nowhere. Er moest gewerkt worden, maar we kregen ook goed 

te eten in de gezamenlijke eetzaal. Er werden regelmatig extra activiteiten  

georganiseerd, vervelen was er niet bij. Soms werden er Bijbelstudies gehouden en er 

zijn altijd mensen die een muziekinstrument bij zich hebben.  Je betaalt zelf je ticket en 

een gedeelte van de verblijfkosten in Nitzana. Wil je ook nog iets van het land zien, dan 

kun je dat het beste doen na de periode van je vrijwilligerswerk. Op 18 maart zat ik 

voor de 2e keer in een vliegtuig. Deze keer richting Amsterdam. De missie zat er op. 

  

Voor meer info: zie de website lema-ancha.com of informeer bij mij. 

Groet, Joke de With 



Vanuit de Zendingscommissie | Nieuwe leden gezocht! 
 

Ieder jaar, op “Dankdag-voor-gewas-en-arbeid”, organiseert de Zendingscommissie de 

“Goede-doelen markt” waar mensen van binnen en buiten onze gemeente de  

mogelijkheid hebben om iets te verkopen waarvan de opbrengst naar een “Goed doel” 

gaat.  

 

Zo’n activiteit vraagt natuurlijk om een goede organisatie zodat een en ander  

gestroomlijnd verloopt. Hiervoor is er een draaiboek gemaakt waarin stap voor stap 

alle actiepunten aangegeven worden. 

 

Door het terugtreden van Maria zijn we op zoek naar een organisator die deze markt 

wil organiseren. Het zou echt zonde zijn als er na al die jaren geen  

Goede-doelenmarkt meer zou zijn.   

  

Zou jij het leuk vinden om de "Goede-doelenmarkt" in goede banen te leiden of bruis 

je van andere ideeën met een hart voor Zending en Evangelisatie? Meld je dan bij ons 

aan!  

 

Dit kan bij José Rietveld of bij Evert Wiegeraad 

……………………………………………………………………………………………. 

Hemelvaartsdag 

 

Hoe moeten we Hemelvaartsdag beleven 

Hoe kunnen wij dit met blijdschap gedenken 

Het kan ons toch geen  vreugde schenken 

Dat Jezus ons heeft verlaten en begeven? 

 

Maar toch mogen wij blij zijn 

Want Jezus is thuisgehaald 

Zoals in de Bijbel is verhaald 

Hij mag weer bij Vader zijn. 

 

Hij zit nu aan Gods rechterhand 

Vader, Zoon en Heilige Geest  

Dank voor al wat is geweest 

En blijf met ons verwant. 

 

Hemelvaartsdag, toch een feestdag 

Een groot wonder is geschied 

Begrijpen kunnen we het niet 

Maar gedenken het met diep ontzag. 
 

Fedde Nicolai 



Missionaire gemeente!? 
 

Als evangelisatiecommissie willen we graag het volgende met u delen. Dit is door Marieke Suur 

geschreven, voor de opening van de rommelmarkt. 

 

Kennen jullie dat liedje van René Froger: “Een eigen huis, een plek onder de zon, en  

altijd iemand in de buurt, die van me houden kon…” Het kwam in me op toen Joanne 

mij vroeg om een stukje te schrijven voor de opening van de rommelmarkt en mij  

vertelde dat de opbrengst dit jaar naar het nieuwe dak van de kerk gaat.  

 

Misschien een beetje een vreemde associatie dit liedje, maar toch ook weer niet, want 

een eigen huis, een eigen plekje waar je thuis bent is belangrijk. Een plek waar je kunt 

uitrusten van alle drukte en stress en waar je jezelf kunt zijn en gelukkig met de  

mensen van wie je houdt.  

 

Is de kerk eigenlijk ook niet zo’n plek? Een plaats waar je tot rust kunt komen te  

midden van de zorgen en de verantwoordelijkheden van dit leven. Waar je samen met 

medechristenen kunt bidden en zingen, en God mag ontmoeten. En net zoals een huis 

een veilige plek moet zijn met stevige muren en een goed dak erop, zo is dat met de 

kerk ook.  

 

Ik vond deze ‘rommelmarkt-zaterdagen’ altijd hele mooie en bijzondere dagen: met  

elkaar de schouders eronder zetten en voor een goed doel bezig zijn. En juist ook op 

zulke dagen mag je extra ervaren dat we samen gemeente zijn.  

 

Maar het is meer. Die eenheid als gemeente mogen en kunnen we ook juist vandaag  

laten zien aan iedereen die deze rommelmarkt komt bezoeken. Zullen die mensen het 

aan ons merken dat we bij elkaar horen? Dat we iets speciaals met elkaar hebben? Dat 

we vanuit een gezamenlijk doel, maar vooral vanuit dezelfde God en Vader, één zijn en 

één willen zijn?  

 

Het gaat nóg verder.  Want na vandaag… Kruipen we dan allemaal weer gezellig samen 

binnen de dikke muren van onze kerk, en straks onder het nieuwe dak? Knus en veilig 

voor de boze buitenwereld.  

 

Of… mag het dak eraf!!  

 

Zodat we niet opgesloten zitten in ons veilige kringetje als Benschopse christenen, 

maar juist de deuren wijd openzetten voor anderen.  

 

Dat is immers ook de opdracht die Christus ons heeft meegegeven vanuit Mattheüs 5 

vers 13 tot 16:  

 



 
 

“U bent als zout voor de wereld. Maar als het zout zijn kracht verliest, hoe moet je het dan 

smaak geven? Waar is het dan nog goed voor, behalve om weggegooid en door de mensen 

vertrapt te worden? U bent het licht van de wereld. Men steekt immers geen lamp aan om er 

vervolgens een emmer overheen te zetten. Die lamp moet toch op een standaard staan en 

licht geven voor iedereen in huis? Laat daarom ook uw licht voor alle mensen schijnen. Als zij 

dan de goede dingen zien die u doet, zullen zij uw hemelse Vader eren.”  

 

Dat is iets om vandaag, naast alle drukte en gezelligheid, in ons achterhoofd te houden 

in het contact met elkaar. Laten we een uitnodigende gemeente zijn waar anderen zich 

welkom weten en ervaren dat er ook voor hen plek is.  

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Corrie ten Boom 

 

Zij zat in een laag fauteuiltje op het podium. Toen al een oude dame. Ik zat op de eerste 

rij in de zaal. Toen nog een jonge vent. Nog voordat ze iets had gezegd, huilde ik. In haar 

heb ik gezien wat God hier van een mens kan maken. Toen ze ging spreken, heb ik  

gebeden; 'God, geef mij wat zij heeft.' 

 

Ze was vijf jaar toen ze haar hart opende voor Jezus. Ze woonde in Haarlem met haar 

vader en zus Betsie. Toen de Joden vervolgd werden, maakten zij in hun huis een  

schuilplaats. Daarin verborgen ze de uitverkorenen van God. Maar ze werden verraden. 

De Joden werden naar de vernietigingskampen afgevoerd. Vader ten Boom, Betsie en 

Corrie werden gevangen genomen. In de gevangenis van Scheveningen stierf vader. De 

twee zussen belandden in het concentratiekamp Ravensbrück. Corrie wist haar Bijbel 

naar binnen te smokkelen en elke avond zaten de medegevangenen bij haar bed. Dan 

troostte ze hen vanuit Gods woord. Betsie stierf in het kamp. Corrie overleefde en 

kwam als een wrak terug. Dat was haar 'hier'. 

 

Maar het vuur van Gods Geest in haar kon niet gedoofd worden. Ze trok de wereld in 

om over haar Heer te spreken. Zoals ze Hem had meegemaakt in het  

concentratiekamp. Door haar getuigenis zijn honderdduizenden tot Jezus gekomen.  

Iemand zei van haar: 'Als tante Corrie gaat spreken, is er drie meter van de Here Jezus 

om haar heen.' Dat heb ik vele malen gezien. Zij heeft in mij een verlangen doen  

branden, dat nooit meer is gedoofd! 

 

 

Henk Binnendijk 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

Agenda 

 

Week 19 

Zondag 05-05 

09:30 Ds. G.D. Kamphuis uit Barneveld 

18:30 Ds. J.W. Verboom uit Apeldoorn 

Dinsdag 07-05 

11:30 Ouderenmiddag met lunch 

Donderdag 09-05; Hemelvaartsdag 

09:30 Prop. A.N. Kleijn uit Nieuw-Lekkerland 

 

Week 20 

Zondag 12-05 

09:30 Ds. G.F. Willemsen uit Veenendaal 

18:30 Ds. E.K. Foppen uit Den Haag 

 

Week 21 

Zondag 19-05; 1e Pinsterdag 

09:30 Ds. M.W. Westerink uit Veenendaal 

18:30 Ds. C.D. Zonnenberg uit  

   Hardinxveld-Giessendam 

Maandag 20-05; 2e Pinksterdag 

09:30 Ds. A. Goedvree uit Hellouw 

 

Week 22 

Zondag 26-05 

09:30 Ds. K. Hak uit Lienden 

18:30 Ds. P. Wijnberger uit Bergambacht 

Vrijdag 31-05 

19:30 Muntverkoop en boekentafel 

 

 

 

De volgende Sonar verschijnt op: 26 mei ‘24 

Inleverdatum: 10 mei ‘24  

Redactie: Maria van Meijeren, Henk Oskam, Hilbert Oskam,  

        Clazien Schep en Sander Schouten 

Contact: red.hervormdbenschop@gmail.com  

Kijk voor de actuele agenda op:  www.hervormdbenschop.protestantsekerk.net/agendapagina 

Terugkerende activiteiten 

 

Zondagsschool (wekelijks) 

09:30 Crèche 

09:30 Groep 1 

11:15 Groep 2 en 3 

 

Emmaüskring;        01-05, 15-05, 29-05    09:00 

Gebedskring;              11-05  07:00 


