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 Meditatie 

Hoe zal ik U ontvangen, 

hoe wilt Gij zijn ontmoet, 

Gij 's werelds hoogst verlangen, 

des stervlings zaligst goed? 
 

'Hoe zal ik U ontvangen?' Dat is een gebed gericht tot Christus. Gesproken in  

vertrouwelijke omgang met Gods Zoon. 'Christus, hoe zal ik U ontvangen?' Is dat  

eigenlijk wel echt mijn gebed? Want als je iemand wilt ontvangen, moet er wel ruimte 

zijn. Hoe gastvrij ben ik eigenlijk? Is er ruimte voor Christus? Wil ik Hem wel hartelijk 

ontvangen of wimpel ik Hem liever bij de voordeur af? 
 

Nu klopt Jezus niet aan om als Gast bij je te komen. Ik ben geen herberg die tijdelijk 

onderdak biedt. Mijn hart is geen logeerkamer. Christus wil blijvend ontvangen worden. 

Gewoon, omdat je Hem echt nodig hebt. 
 

Met kerst komen er misschien wel gasten bij je logeren. Familie of vrienden, kinderen 

en kleinkinderen Je bent blij als ze komen en je ontvangt ze hartelijk met een innige 

omhelzing en drie zoenen. Waarschijnlijk ben je ook blij als ze weer vertrekken.  

Dan kun je je eigen gang weer een beetje gaan. Het leven gaat tenslotte door. 

Maar het Leven kan alleen maar doorgaan als Christus in je woont. Niet logeert. Als je 

Christus ontvangt in je huis, dan verandert binnen alles. Elke kamer van je leven wordt 

door zijn aanwezigheid aangeraakt. Het licht van zijn aanwezigheid schijnt in je donker 

en neemt dat donker weg. 
 

Wil ik dat? Vind ik dat wel echt nodig? Dat zijn Adventsvragen. Niet zo gemakkelijk 

misschien. Wel heilzaam. Om biddend te zoeken naar een antwoord. 

“Christus, hoe zal ik U ontvangen? Leer me die vraag van binnenuit te stellen. Open de  

deuren van mijn leven. Help me mijn donker onder ogen te durven zien. Geef dat ik U als 

Heiland binnenlaat in mijn huis. Bewaar me ervoor dat ik de voordeur weer dichtgooi.  

Of U na een paar dagen weer uitzwaai. Heere Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over 

mij, arme zondaar. Amen.” 

ds. J. Douma 



Column 
door Henk Oskam  

 

Hoe en hoe en hoe…..? 
  

Hoe was het? Hoe is het? Hoe zal het worden…………… 

Hoe ouder je wordt hoe sneller de tijd gaat hoor ik vaak. Maar is dat zo? Hoe 

voelt het bij jou als het weer december wordt of is. Weer een jaar voorbij of, 

we hebben nog even om er in 2023 nog wat van te maken. Hoe sta je in het  

leven?! Of leef je meer met: elk huis heeft z’n kruis. Waar de een zich afvraagt 

wat z’n kruis dan wel is, zegt de ander: bij ons past het kruis bijna niet door de 

deur. Of ben je meer van: gisteren is voorbij, morgen moet nog komen, vandaag 

zorgt God. Maar het is wel bidden en werken. Wat geweest is, is geweest. Als je 

iets overkomt waar je geen invloed op hebt kun je je beter ook niet druk over 

maken, het gaat je niet verder helpen en blijft bidden over. We hebben weer een 

jaar gehad om onze schatten op aarde te verzamelen. Hoewel, Sinterklaas en 

Kerst moeten nog komen. Als het kerstpakket ons niet zint zijn we ontevreden 

en als het ons wel zint moet er vaak plaats gemaakt worden om het in een kast

(je) kwijt te kunnen. Kinderen zijn vaak heel anders. Ze spelen soms meer met 

de sinterklaasverpakking dan met de inhoud. En jij vond het nog zo lastig om 

een mooi cadeau te vinden. Een kinderhand is gauw gevuld, maar een klein  

gebaar of schouderklopje doet iedereen goed. 

  

Hoe was het, het afgelopen jaar? Klein of groot leed, klein of groot geluk? De 

wereld is explosief. “Wees waakzaam” staat er in Mattheüs 24. U zult horen van 

oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen 

moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het  

andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen 

hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. 

Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën. 

  

Hoe is het nu? Is de zoutpot nog in beeld? Gij zijt het zout der aarde; indien nu het 

zout zijn kracht verliest, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer 

toe dan om weggeworpen en door de mensen vertreden te worden. Gij zijt het licht 

der wereld. Een stad, die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Hoe zal het 

worden? Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, Ja kom  

spoedig. Amen. Ja, kom Heere Jezus. 



Voor de kinderen 



Bericht vanuit Roemenië 
 

Beste gemeenteleden,  

Wisten jullie dat God goed is? Dit hebben wij afgelopen zomer opnieuw in Roemenië 

ondervonden. In februari zijn wij weer teruggekeerd naar Makfalva. Daar zijn wij 

(voornamelijk Zoli) begonnen met de bouw van ons huis. Binnen een half jaar is het 

oude huis afgebroken, alle puin opgeruimd en opnieuw begonnen met bouwen. Op dit 

moment ligt de bouw van ons huis stil. Vanuit NL werd gevraagd of Zoli voor 6  

maanden kon komen werken. Aangezien we in de winter toch niet kunnen bouwen 

hebben we (met pijn in ons hart) besloten om toch maar weer even terug te komen. 

We missen onze vrienden en het leven daar heel erg. Gelukkig is het maar voor korte 

tijd en hopen we in het voorjaar weer terug te keren. Financieel gezien is het ook  

beter. Als Zoli in Makfalva werkt, verdient hij €5 per uur. Dat terwijl de prijzen daar in 

de winkel ongeveer hetzelfde zijn als hier.   

 

Afgelopen voorjaar/zomer heb ik 3 dagen per week in Kerub gewerkt. Ook hier liet 

God zien hoe goed Hij is. De afgelopen zomer is een hele onrustige tijd vol stress,  

vragen en onzekerheid geweest. Begin juli is er een bejaardentehuis ontdekt waar de 

bewoners verwaarloosd en mishandeld werden. Hierdoor zijn er een paar mensen uit 

Boekarest wakker geworden en trokken ze door heel het land om controles bij sociale 

instellingen (kindertehuizen, bejaardentehuizen, daklozenopvangen enz.) uit te voeren. 

U moet weten dat er dus geen duidelijke regels zijn voor zulke tehuizen als Kerub.  

Eigenlijk zijn er alleen nog de regels vanuit de tijd van Ceaușescu. Regels als: vuile was 

mag niet door dezelfde deur als de schone was. Regels die voor Kerub niet te  

realiseren zijn. Wanneer er controle zou komen, lopen we de kans om gesloten te  

worden. Zo is er een daklozenopvang gesloten omdat er een citroen met beginnende 

schimmel lag. Wekenlang hebben we in angst geleefd. We zijn gezegend met biddende 

mensen om Kerub heen. Wij geloven dat dit de reden is dat er nog geen controles zijn 

geweest. Terwijl er meerdere instellingen in de regio (zelfs 3 dorpen verderop!)  

gecontroleerd en gesloten worden, zijn Gods beschermengelen om Kerub heen. Is het 

geen wonder?   

 

‘’Wanneer begin jij een winkel?’’ Is de vraag die ik vaak gekregen heb. Ik heb vanuit NL 

een transport gekregen met tweedehands kleding, schoenen, speelgoed en andere baby 

benodigdheden. Er is zoveel vraag naar kinderkleding. Ook daar verslijten de kinderen 

veel kleding. Deze spullen verkocht ik voor heel weinig. Dit waren prijsjes tussen de 

€0,20 en €2. Vooral voor de eigenwaarde is kopen beter dan krijgen. Zo voorkom je 

ook dat ze alles maar meenemen en de kachel ermee aansteken of gewoon buiten 

dumpen wanneer iets vies is. Dus als u nog goede kinderkleding, schoenen, speelgoed, 

beddengoed etc. heeft, mag u het altijd bij ons afleveren voor de kinderen in Makfalva.    

 

Lieve groetjes  

Gerliene, Zoli & Refájá Jakab – de Jong 



Bericht vanuit de diaconie | Wat doet de diaconie? 
 

Inzamelen van de collecten 

Elke zondag collecteren we voor de diaconie en soms hebben we een doelcollecte die 

bestemd is voor een bepaalde stichting/instantie die binnen onze identiteit ligt, als wel 

waar op dat moment nood is in de wereld. Zo’n 6 keer per jaar hebben we een extra 

uitgangscollecte die ook altijd bestemd is voor een goed doel. 

 

Voorbereiding Heilig Avondmaal 

We helpen de koster met het neerzetten van de tafels en stoelen en ook bij het  

opruimen. Ook brengen wij brood en wijn thuis bij gemeenteleden die niet meer naar 

de kerk kunnen komen, maar aangegeven hebben wel aan de viering te willen  

deelnemen. 

 

Uitzending Zang, Muziek en Meditatie 

In principe elke woensdagavond tussen 20:00 en 20:30 verzorgen wij voor een ieder 

die dat wil het programma “Zang, Muziek en Meditatie”. Komt die tijd u slecht uit?  

U kunt altijd op een tijd dat het u wel uitkomt de uitzending terug luisteren. Dan doen 

we het werk niet voor niets.  

       

Kaarten versturen 

Elke zondagmorgen kijken we wie van de gemeenteleden we een kaart kunnen sturen, 

ter bemoediging, sterkte, oprechte deelneming, of jubilea. De kaarten worden voorzien 

van namen van alle aanwezige ambtsdragers en predikanten die op die zondag bij ons 

te gast waren. 

 

Praktische hulp 

In mei van dit jaar hebben wij als diaconie met hulp van Arie en Anneke van Es, Tonny 

en Joran van Vliet , Maarten Verwaal en Wout van Oosterom, iemand die gehandicapt, 

alleenstaand en geen hulp had helpen verhuizen. Wij kijken nog steeds met veel  

genoegen op die dag terug, omdat er maar geen einde leek te komen aan al die spullen 

die deze persoon in huis had. Ook was het toen prachtig weer en konden we tussen 

de middag buiten lunchen wat wel wat weg had van een picknick. (Dankjewel Anneke 

voor al die goede zorgen)  

 

Actie vakantietas 

Vlak voor de zomervakantie organiseren wij samen met de diaconieën van gemeenten 

uit onze regio deze actie, welke bestaat uit een tas met leuke dingen voor kinderen uit 

gezinnen die het financieel minder hebben en daarom niet op vakantie kunnen gaan. 

Ook zit er een uitnodiging voor de Vakantie Bijbel Week in de tas.  

 

Dit is een kleine opsomming van onze werkzaamheden die wij als diaconie met liefde 

tot onze naasten doen. 



 

Spannend… op Alpha cursus?! 
 
Begin dit najaar start een nog wat onwennige groep mensen aan de Alpha 

cursus. Deelnemers komen wekelijks samen in het gezellige onderkomen,  

´t Knusje bij organisator Evert thuis. In negen avonden en een hele zaterdag, 

ontpopt de groep zich tot een warme club waar ruimte is voor een lach en 

een traan. In dit artikel delen we ervaringen.  

 

Paul Otto trapt af: ‘Ik ervaar de Alpha avonden als zeer prettig en laagdrempelig, waar je 

je vrij voelt om in een gezellige setting je geloofsvragen te kunnen stellen en met elkaar 

te kunnen overdenken.’ 

 

‘Ik kijk er iedere keer weer naar uit’, zo vertelt Ilona. De sfeer, dat er voor je gekookt 

wordt, maar ook de handvaten die je voor thuis krijgt aangereikt. Het 30-dagen boekje, 

dat je helpt met het lezen en begrijpen van de Bijbel, vind ik een aanrader.’ Deelnemer 

Roos vult aan: ‘Ik ben het Christendom door de cursus beter gaan begrijpen. Ook is dit 

voor mij een middel om mensen in de buurt beter te leren kennen.’ 

 

Deelnemer Rob deelt over een drempel die hij is overgegaan tijdens de cursus. ‘Ik bid 

normaal nooit met anderen. Dat ik hier in de groep hardop heb gebeden, is voor mij 

best bijzonder. Ik heb mijn grenzen verlegd.’  

 

Als organisator was ook Berthilde benieuwd naar wat haar te wachten stond. ‘We  

volgen een vast programma en behandelen iedere avond een thema, maar hoe een 

groep reageert, dat blijft spannend. Het heeft mooi uitgepakt. Ik heb geleerd hoe  

andere mensen in het leven staan.’  

 

Monique deelt over hoe de cursus haar ook doordeweeks nog bezig houdt. ‘In de 

groep is er onderling vertrouwen en respect voor elkaar. Thuis denk je na over wat er 

is gezegd en wat dat voor jou betekent, zo blijft het leven’.  

 

Als groepsoudste is de cursus voor Wim meer dan hij had verwacht. ‘Het straalt echt 

warmte uit. Diep respect voor de begeleiders en alle mensen die hier vrijwillig aan  

bijdragen.’ 

 

Ondanks dat het voor Jan zijn zesde editie is, blijft iedere groep hem verrassen: 

‘Behoudens dat we weer een paar kilootjes zijn aangekomen, ervaar ik iedere cursus 

anders. Maar wat altijd terugkomt is een veilig gevoel van begeleiding van bovenaf; de 

begeleiding van de Heilige Geest.  

 

 

 



 

Wat organisator Evert het meest is bijgebleven, is hoe de verschillen in de groep naar 

elkaar toe zijn gegroeid gedurende de cursus. ‘Er is openheid ontstaan, zeker op de  

zaterdag toen we de hele dag met elkaar waren. Het is klein wondertje, zo hier in  

Benschop, ik ben zelf ook gegroeid als mens.’ 

 

Ook deelnemer Yvonne deelt over wat haar het meest is bijgebleven: ‘Dat we onder 

begeleiding van Jan met zijn gitaar, samen prachtige liedjes met mooie teksten hebben 

gezongen die meestal ook letterlijk de gevoelige snaar bij ons raakten.’  

 

Alpha is een interkerkelijke organisatie, actief in meer dan 100 landen. Vanaf 1997 

wordt de cursus - ook voor speciale doelgroepen - in Nederland gegeven en  

inmiddels maken jaarlijks 15.000 Nederlanders fysiek en online kennis met het  

christelijk geloof via Alpha.  Naast de Alpha cursus worden er ook cursussen gegeven 

over opvoeding, huwelijk, bijbel lezen, bidden en aanbidding. 

 

Voor meer info: www.alphanederland.org   

Voor reacties of vragen: alphacursusbenschop@gmail.com  

 

……………………………………………………………………………………………. 
 

Advent 

 

Advent is wachten. Wachten en verlangen 

totdat het eindelijk gebeuren gaat 

wat werd voorspeld in de profetenzangen; 

wachten, tot God het woord vervult in daad. 

 

Advent is luist' ren. Luist' ren en verlangen 

totdat de hemel lichtend opengaat 

en je omspoeld wordt door de englenzangen; 

luisteren, totdat je hart méézingen gaat. 

 

Advent is komen. Komen met verlangen 

naar Bethlehem, waar God vlak bij ons staat 

en onze mond vervult met nieuwe zangen 

en waar geloof verandert in de daad. 

 

Advent is bidden. Bidden vol verlangen 

opdat Gods rijk van vrede komen gaat; 

en Hij ons op de nieuwe aarde zal ontvangen 

waar ons verlangen in aanbidding overgaat. 

 

Nel Benschop  . 

http://www.alphanederland.org
mailto:alphacursusbenschop@gmail.com


Waar komt mijn hulp vandaan? 
 

Het was een zomerse zondagmorgen op een kleine camping in de Franse Vogezen. On-

dertussen genietend van het uitzicht over een dal waar weilanden met grazende koeien 

en velden vol bloemen afgewisseld werden door loofbossen en houtwallen luisterde ik 

naar de kerkdienst vanuit mijn woonplaats Benschop.  Buurman Arie ging die ochtend 

voor en in zijn preek haalde hij onder andere aan deze woorden uit Psalm 121; " Waar 

komt mijn hulp vandaan?". 

 

Woorden die mij terug deden denken aan een paar dagen eerder toen mijn zoon  

Martijn, onze hond Shira en ik met lood in onze schoenen naar de dierenarts waren 

gegaan wat de inspiratiebron werd voor het schrijven van dit verhaal 

 

 

Om een en ander duidelijk te maken waarom zal ik bij het begin beginnen en daarvoor 

gaan we 13 jaar terug in de tijd; naar de dag dat ik naar Friesland gereden ben om een 

jong hondje, we noemden haar Shira, op te halen. Shira was een echte gezinshond met 

een vriendelijk karakter, beweeglijk, vrolijk, boordevol energie. Ze trok het liefst haar 

eigen plan en uitdagend probeerde ze precies datgene niet te doen wat je van haar 

vroeg en op andere momenten precies het tegenovergestelde hiervan.  Mijn  

echtgenote Désirée werd er, soms tot tranen toe, tureluurs van. De (jacht)trainingen 

brachten daar verandering in. Ze was goed in het apporteren, werd mijn maatje tijdens 

de jacht en wist precies wat er ging gebeuren als ik mijn olijfgroene kleding aantrok om 

het veld in te gaan. Weer of geen weer; ze moest mee! 

 

 

Ambitieus als ze was trok ze soms ook haar eigen plan zoals die keer dat ze trots als 

een pauw een van de kippen van buur Jan bij me kwam brengen. Met het schaamrood 

op mijn kaken en de kip onder mijn arm konden Jan en ik na enig uitleg, excuses,  

wederzijds begrip en de belofte van een pannetje rijkelijk gevulde soep deze  

onbedoelde actie weer goedmaken. Ik vraag me nog wel af of Jan tijdens de maaltijd aan 

zijn gezin over de herkomst van “het hoofdingrediënt” verteld heeft. Een andere keer 

belde Desiree me ontsteld op en vertelde ze dat Shira uit haar bek bloedde omdat ze 

had een egel in huis gebracht en of ik een misschien een idee had hoe ze het stekelige 

beestje dat zich inmiddels onder de bank had verstopt naar buiten kon krijgen...?  

 

 

Toen Shira tien jaar werd, besloot ik om voor de opvolging er een hondje bij te nemen. 

De keuze viel op een zwart Labrador teefje dat we Nova hebben genoemd. Vanaf het 

moment dat Nova bij ons kwam wonen, werd ze dikke maatjes met Shira en waren ze 

onafscheidelijk.  

 

 



 

Qua gezondheid leverde Shira de laatste jaren van haar leven telkens meer in. Niet 

vreemd, ze was al bijna dertien jaar oud, een hondenjaar is gelijk aan zeven  

mensenjaren en daar kwam bij dat ze, onbesuisd als ze soms was, zichzelf nooit ontzien 

had. Op haar ogen, eerst de links- en na enige tijd ook het rechteroog, vormde zich 

vanwege “staar” een verblindende witachtige waas die steeds dichter werd.  Haar  

gehoor werd aanmerkelijk minder en uit het kreunend en steunend opstaan kon je  

opmaken dat ook dit een zware en moeizame bezigheid was geworden. De week voor 

onze vakantie verdween ook haar eetlust en de dag voor vertrek kon ze amper meer 

lopen.  Ze zwalkte en was afwezig in doen en laten.  

 

Surfend op het internet lazen we dat de symptomen die ze had op "nierfalen" wezen 

waardoor ze zichzelf als het ware aan het vergiftigen was en we besloten om dezelfde 

dag nog bij de dierenarts een afspraak te maken. In de praktijk aangekomen leek het 

wel of Shira in de gaten had wat er op het spel stond, ze was zenuwachtig en wilde het 

liefste naar buiten en met haar vragende witte ogen keek ze ons aan en het leek of ze 

hoopte dat wij met haar terug naar huis zouden gaan. Nadat ik uitgelegd had wat er 

aan de hand was begon de dierenarts met haar onderzoek. Toen ze daarmee klaar was, 

legde ze uit dat gezien de leeftijd en de klachten van de hond er maar twee keuzes  

waren; het toedienen van medicijnen wat gezien de leeftijd en de gezondheid van Shira 

een zinloos rekken zou zijn of…  

 

Intussen was Shira achter mij gaan zitten en drukte haar lijf stevig tegen mijn benen  

alsof zij daarmee zeggen wilde "Waar komt mijn hulp vandaan? Die hulp komt toch wel?” 

Het voelde of zij hoopte dat we haar te hulp zouden komen, haar weer mee naar huis 

zouden nemen, beter zouden maken, dat zij weer met Nova zou gaan spelen, weer mee 

zou gaan jagen en dat alles weer bij het oude zou blijven. Het leek wel of ze vroeg; 

"Baasje, die hulp komt toch bij jou vandaan?"   

 

Als een bal in een flipperkast schoten allerlei gedachten door mijn hoofd; "heb ik wel 

het recht om te beslissen over leven of dood?", "kan ik haar dit wel aandoen?", "en Nova dan, 

hoe zou die reageren want die blijft alleen achter?" en... Verstand en gevoel waren in een 

hevig gevecht verwikkeld. Ik kwam er nauwelijks uit en bijna zou ik haar weer mee naar 

huis hebben genomen. Mijn gevoel om haar bij ons te houden was sterk. Ik dacht terug 

aan het gesprek met een vriend een week eerder over of je een dier, in mijn geval  

Shira, mocht laten lijden. Hij vertelde dat het gezien de leeftijd op een bepaald moment 

alleen nog maar verder bergafwaarts zou gaan en dat wat je ook doet ze echt niet 

meer jong zou worden. Dit gaf de doorslag. We hadden een heel stuk van onze  

levensweg samen opgelopen maar voor Shira gold dat zij op haar eindpunt was  

aangekomen.  Zonder woorden door een flinke brok in mijn keel knikte ik instemmend 

en gaf daarmee de dierenarts toestemming om Shira uit haar lijden te verlossen. Het 

was het beste voor haar; eindhalte bereikt... 

 



We waren dicht bij haar toen ze het middel toegediend kreeg dat haar in moest laten 

slapen en aaiden en we krabden wat achter haar oren wat ze altijd zo prettig gevonden 

had. Haar steeds fletser wordende ogen draaiden langzaam weg tot ze ze voor de  

laatste keer toe deed en ze in een diepe finale slaap viel. Haar ademhaling werd alsmaar 

rustiger tot ze met een diepe laatste zucht vertrok naar de eeuwige jachtvelden. De 

vochtige plek op de vloer ter plaatse van haar neus verdampte zienderogen waarmee 

het plaats maakte voor het zoute vocht van onze tranen. 

 

Waar komt onze hulp vandaan?   

In mijn verdriet om het verlies van Shira moest ik denken aan de vergankelijkheid van 

ons mensen. Je denkt er niet altijd aan (en dat is maar goed ook) maar soms word je 

door het verlies van een naaste of als je ziek wordt en blijkt dat de wetenschap  

tekortschiet en je lichamelijk niet meer of maar gedeeltelijk genezen kunt, er aan  

herinnerd. Het is dan fijn dat je mensen om je heen hebt die om je geven en voor je 

zorgen, maar ons menselijk kunnen is vaak zo beperkt en schiet soms tekort. 
 

Ook op het geestelijk vlak kunnen er wonden zijn, bijvoorbeeld als je geweten aan je 

knaagt door spijt van dingen die je niet had moeten doen (of juist wel…) of niet had 

moeten zeggen (of juist wel…), of dat je gebukt gaat onder zorgen, angst en pijn, het 

haast ontroostbare verdriet dat je met je meedraagt of je eenzaamheid omdat er  

niemand meer bij je komt. Misschien denk je wel eens “is dit het nou?”. Als je de druk 

voelt van je rugzak vol met ballast van schuld, verdriet en wroeging waardoor je bijna 

dreigt te bezwijken en je vertwijfeld om hulp roept; “Help! Waar komt mijn hulp  

vandaan”, wat moet ik nu..?”  

 

Het getrouwe en waarachtige antwoord op die vraag is van God en komt 

van God;  

Want alzo lief zond Hij Zijn eniggeboren Zoon (Jezus) opdat een ieder die in Hem gelooft niet 

verloren gaat maar eeuwig leven heeft. (Joh. 3:16). God gaf Zijn eigen Zoon van Wie we 

werkelijk de hulp kunnen verwachten die we zo broodnodig hebben.  Jezus zei; “Kom 

naar Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven. 

Neem Mijn juk op je en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan  

zullen jullie werkelijk rust vinden, want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.” (Mattheüs 11: 

28-30). Door in geloof en in vertrouwen je volle rugzak bij Jezus te brengen zal Hij je 

verlossen van je ballast, van je schuld en schaamte en je er “een toekomst vol van 

hoop” en een “eeuwig leven in vrede en in Zijn nabijheid” voor terug geven.  
 

Deze kerst herdenken we wederom de geboorte van Jezus Christus, de Verlosser en 

Zaligmaker. Kerstfeest is het feest van het Licht in deze donkere wereld; Jezus ís het 

Licht, óók voor jou. De ware kerstboodschap is dat er hoop is voor de mensheid dat 

ten ondergang gedoemd is; hoop op vergeving, hoop op God, hoop op Gods heerlijk-

heid omdat Jezus Christus, naar de wil van Zijn Vader, arm werd en in een stal geboren, 

om dertig jaar later aan een kruis te hangen, te sterven en na 3 dagen uit de dood op 

te staan. Dát is de meest fantastische boodschap die de wereld ooit gehoord heeft.  



God kent jou met al je tekortkomingen allang, al van voor je geboorte en ondanks dat 

is Zijn liefde voor jou zo oneindig groot dat Hij jou Zijn vriendschap aanbiedt en jou 

persoonlijk vraagt met Hem een relatie aan te gaan. Kies er vandaag nog voor om Hem 

te volgen, van Hem te leren in een verlangen om óók deel te krijgen aan Zijn genade en 

vrede.  Stap in het licht, beantwoordt Zijn liefde en maak er daarmee het mooiste 

kerstfeest van heel je leven van; laat Jezus geboren worden in jouw hart! 

 

Ja maar hoe dan?” Hoor ik u denken.  Mijn antwoord is; Door Hem te ontmoeten, te 

eren kennen in Zijn Woord (dat is de bijbel).  Jezus zei; “Ik ben de Weg, de Waarheid en 

het Leven Wie tot Mij komt zal ik geenszins uitwerpen” (Johannes 14:6). Vouw je handen, 

bid tot Hem en vraag Hem om in jouw leven te komen. Waarom daarmee nog langer 

te wachten?  Je zult er zeker geen spijt van krijgen. 

 

Terwijl ik dit schrijf komt Nova aan mijn voeten liggen. Met haar “droepie”  

hondenogen” kijkt ze me kort aan, legt haar kop op mijn voeten en valt met diepe 

zucht in slaap. Ze eet al dagen niet en we vermoeden dat dit door verdriet komt want 

net als wij mist ook zij haar maatje. Shira hoorde er nu eenmaal bij en soms als ik, zoals 

nu tijdens het schrijven, aan haar denk, is er weer die brok in mijn keel en rolt er een 

traan over mijn wang. Het zal nog wel even duren voordat ook déze wond genezen is.  

 

De toekomst zal het leren, ik bid ook voor u dat het een toekomst met Jezus mag zijn; 

Een toekomst vól van hoop! 

 

Ik wens u een gezegend Kerstfeest en alvast een in alle opzichten gezegend 2024 toe. 

 

Evert Wiegeraad 

……………………………………………………………………………………………. 
 

Als het regent 

en de zon schijnt 

 

U naar beneden 

ik omhoog kijk 

 

dan staan wij even  

oog in oog 

 

verbonden  

door Uw regenboog. 

…………………………………….. 
 

Wie wil geven wat hij heeft,  

die zal leven. 
 

Huub Oosterhuis 



Bericht vanuit de kerkenraad | Op de grens 
 

December is de grens van het oude jaar en daarmee de overstap naar het volgende 

jaar. Ja, dat weten we wel, hoor ik al zeggen. Maar realiseren we ons dat ook? De jaren 

gaan steeds sneller zeggen we vaak. Is natuurlijk onzin, de tijd vliegt niet en gaat niet 

steeds sneller. De tijd is onverbiddelijk. Gisteren is net zo snel gegaan als de dag van 

morgen. 

 

Maar waar komt dat onrustige beeld vandaan? Dat we steeds minder tijd denken te 

hebben? Komt het omdat we zelf zo onrustig geworden zijn? Misschien zelfs niets  

willen missen? En daarmee constant de tijd doorduwen die we hebben en ons geen 

rust gunnen? 

 

Veel vragen en waar is een antwoord te vinden? De vragen zijn vaak wel helder maar 

zijn de antwoorden dat ook? Daar twijfelen we wellicht aan. Want hoe je het ook 

wendt of keert, antwoorden zijn meer dan eens zoekend in plaats van verhelderend. 

 

Kun je als christen wel antwoorden vinden op al die vragen? Is er voldoende kennis in 

huis om elkaar te helpen antwoorden te zoeken en te vinden? Daar willen we elkaar 

wel bij helpen. Zoeken in Gods Woord is een van de wegen die we met elkaar zullen 

gaan. Christen zijn betekent toch dat je inspirator Jezus is. Hij gaf antwoorden waar de 

vragen over elkaar heen buitelden. Helder wees Hij de weg door de valkuilen van het 

leven die anderen soms voor ons graven. Terwijl we, als we even niet opletten, zelf aan 

het graven zijn. Niet in Gods Woord maar kuilen waarin, zo wijst de Bijbel ons aan 

( Spreuken 26:27), we zomaar zelf kunnen vallen. 

 

De maand december is een maand waarin de tijd vliegt, tenminste de dagen zijn kort. 

Maar we gaan vol hoop de toekomst tegemoet. Herdenken en vieren dat Jezus is  

gekomen, Hij geeft de hoop gestalte. Hij maakte rustige harten onrustig, maar ook  

onrustige harten rustig. Zijn oproep om te komen bij Hem, de Levensbron, klinkt nog 

steeds. Laat daarom de tijd eens even rusten, zit stil en laat uw gedachten gaan over dat 

wonder dat ooit gebeurd is. Dan klinkt dat mooie lied als vanzelf op:  

Er is een toekomst vol van hoop, dat hebt U aan ons beloofd. Niemand anders U alleen, leidt 

ons door dit leven heen. 

 

Laat het klinken samen met het lied van de engelen, zing mee en breng aan God de eer. 

Gezegende kerstdagen en een goed 2024 

……………………………………………………………………………………………. 

God gaf ons twee handen, één om te ontvangen, één om te geven.  

Billy Graham 

……………………………………………………………………………………………. 
 

Niet alleen doen, maar ook laten, kan zonde zijn.  

Marcus Aurelius 
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Voor wie in rouw is gelden regels; 

wat tranen en een stille tijd, 

dan moet de dankbaarheid het winnen 

en zijn je vrienden weer bevrijd 

van woorden, die ze toch niet vinden, 

die kunnen troosten zonder pijn. 

Je mag en moet in je omgeving, 

niet te bedroefd en niet te blij meer zijn. 

 

Voor wie in rouw is geldt de regel, 

dat je bij God jezelf kunt zijn, 

hoe ook verward in je gevoelens, 

Hij kent je hart en stilt de pijn. 

Hij stelt geen tijd van rouw. Zijn Wezen 

wordt niet begrensd door plaats en tijd. 

Hij gaf voor eeuwig Zijn belofte, 

dat Hij wie treurt Zijn troost bereidt. 

 

Co 't Hart 

Het plan 

 

Zo, dat is dat, mijn plan ligt klaar, 

De wens is nu alleen nog maar, 

Dat God Zijn naam eronder zet, 

Gauw even vragen in 't gebed. 

 

God schrijft U hier maar vast ''akkoord'' 

Want alles klopt al, woord voor woord. 

Maar daarom is het toch wel fijn, 

Als U het er mee eens kunt zijn. 

 

Wat kijkt U mij nu ernstig aan, 

Heb ik het toch verkeerd gedaan? 

'k Sla voor Uw blik mijn ogen neer, 

En fluister: ''Zegt U het maar, Heer''. 

 

Mijn kind, je vraagt niet naar Mijn plan, 

Daar komen ongelukken van 

Dat is het wat ik bij jou mis, 

Ik ken de weg die 't beste is. 

 

Heer, als 'k U voor de voeten loop, 

Gooi dan mijn plannen overhoop. 

Maar geef wel dat ik weten mag, 

God heeft Zijn plan met elke dag! 

 

J.W. van Eelen 



Adressenlijst 

Vergeten we niet de langdurig zieken en ouderen, leden en oud leden, die buiten onze 

gemeente verblijven? Verras ze met een kaartje of bezoekje, daar worden ze blij van.  

 

De adressen van mensen die in woonzorgcentra, verpleeghuizen of thuis verblijven: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I.v.m. de privacy worden de adressen niet online getoond. 

Wilt u een kaartje sturen of een bezoekje brengen?  

Neem contact op met Clazien 06-155891971 
 

 

Zijn we iemand vergeten, of staat er iets verkeerd in deze lijst? 

Laat het ons a.u.b. weten! 

……………………………………………………………………………………………. 

Dank– en bidpunten 

We danken voor: 

-dat God nog naar ons wil omzien 

-dat de Vredevorst is gekomen en dat we dit kunnen vieren 

-dat we in vrijheid kerst mogen vieren in Nederland 

-dat de droogte nu echt overal in Nederland voorbij is 

 

We bidden voor: 

-voor mensen die een geliefde hebben verloren 

-dat we het zout van de aarde mogen zijn. 

-dat kerst ons dit jaar weer het nodige licht mag geven 

-voor hen die de decembermaand een hele moeilijke maand vinden 

-de overheid, dat er snel een kabinet gevormd mag worden 

Marieke Suur 

 

Dhr. en  Mevr. Bakker-Otten 

 

Mevr. J. Versteeg-Doornenbal 

 

Denise van Vuuren 

 

Mevr. C.H.J. Timmer-Schalkwijk 

 

Dhr. en Mevr. Leen-van Breugel 

 

Dhr. J. van Vliet 

 

Mario Rietveld en fam. 

 

Lotte Overbeek 



  
 

 

 

 

 

 

Agenda 

 

Week 49 

Zondag 03-12; 1e advent 

09:30 Prop. P. Bijl uit Papendrecht 

18:30 Ds. A. Goedvree uit Hoevelaken 

 

Week 50 

Zondag 10-12; 2e advent 

09:30 Ds. J.A. Brussaard uit Barneveld 

18:30 Ds. E.K. Foppen uit Den Haag 

Dinsdag 12-12 

14:30 Spelletjesmiddag ouderen 

 

Week 51 

Zondag 17-12; 3e advent 

09:30 Ds. H.J.T. Lubbers uit Woudenberg 

18:30 Ds. A. van Zetten uit Bennekom 

Dinsdag 19-12 

14:30 Ouderenmiddag (en maaltijd) 

Woensdag 20-12 

20:00 Volkskerstzang 

Vrijdag 22-12 

19:30 Muntverkoop (let op, andere datum!) 

 

Week 52 

Zondag 24-12; 4e advent 

09:30 Ds. J.J. ten Brinke uit Oud Beijerland 

19:00 Kerstviering zondagsschool & club 

Maandag 25-12; 1e Kerstdag 

09:30 Ds. A.L. van Zwet uit Putten 

18:30 Kerstzangdienst Zanglust 

Dinsdag 26-12; 2e Kerstdag 

09:30 Ds. P. Wijnberger uit Bergambacht 

12:00 Kerstmaaltijd 

De volgende Sonar verschijnt op: 24 december ‘23  

Inleverdatum: 10 december ‘23  

Redactie: Henk Oskam, Hilbert Oskam, Clazien Schep,  

        Sander Schouten en Maria van Vliet 

Contact: red.hervormdbenschop@gmail.com  

Kijk voor de actuele agenda op:  

www.hervormdbenschop.protestantsekerk.net/

agendapagina 

Week 01 

Zondag 31-12; Oudejaarsdag 

09:30 Ds. F. Hoek uit Schoonhoven 

18:30 Ds. W. Verboom uit Harderwijk 

Maandag 01-01; Nieuwjaarsdag 

10:00 Prop. D. Boogert uit Driebruggen 

 

Terugkerende activiteiten 

Catechisatie (wekelijks) 

12-15 jaar; Maandag  19:00 

16-17 jaar; Dinsdag  19:00 

18+;   Dinsdag  20:00 

 

Zondagsschool (wekelijks) 

09:30 Crèche (ook op 1e en 2e Kerstdag) 

09:30 Groep 1 

11:00 Groep 2 en 3 

 

Meditatie via kerkomroep; woensdag    20:00 

 

Club Connect (14-16);   01-12, 15-12  19:30 

JV (16+);     03-12, 17-12  20:00 

Zondagbijbelkring;        10-12  20:00 

Maandagavond Bijbelstudiegroep 11-12  20:00 

Mannenvereniging;              11-12  20:00 

Bijbelkring Haya;        13-12  20:00 

Gebedskring;              16-12  07:00 

Dinsdagavond Bijbelstudiegroep; 19-12  20:00 


