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 Meditatie 

‘Laat mijn voetstappen vaststaan in Uw woord…’ 

Psalm 119 vers 133 

 

Hoeveel voetstappen zetten wij op een dag, in een week, in een jaar? Een 

voetstap zet je doorgaans zonder erbij na te denken. Het is een zegen om je 

voeten te kunnen gebruiken. Mensen die leven met een handicap, beseffen dat 

heel goed. Het spreken in de Bijbel over onze voeten valt bijna samen met wie 

wij als mens zijn.  

 

Het gebed van de tekst geldt dan ook voor heel ons leven en in alle  

omstandigheden. Of je nu de snelste van de klas bent, of op leeftijd en nog 

goed ter been, maar ook als je achter een rollator loopt of in een rolstoel zit.  

 

‘Laat mijn voetstappen vaststaan in Uw woord’. Dit geeft vastheid en bepaalt 

de richting van ons leven. Mijn voetstappen staan vast… in Uw woord. Zo  

direct is de verbinding. Het Woord van God is een lam voor onze voet en een 

licht op ons pad.  

 

Wij bidden dit gebed met het oog gericht op de Heere Jezus Christus. Hij laat 

ons zo een voorbeeld na, opdat we Zijn voetstappen navolgen. De kinderen 

zingen ervan: 

 

Stap voor stap, dag na dag 

wil ik Jezus volgen. 

Hand in hand, heel de weg, 

wil ik gaan met Hem.  
 

ds. GH. Kruijmer 



Column 
 

 

door Henk Oskam  

 

ReisLustig 
  

 

Je kan het zomaar zat worden, al die regen deze winter. Af en toe gepaard met 

een flinke wind die dan kan uitgroeien tot een flinke storm. Stormen krijgen 

sinds 2019 een naam. Met de stormnamen willen ze het bewustzijn van  

gevaarlijk weer vergroten. Door herkenbaarheid hoopt de KNMI zoveel  

mogelijk mensen te bereiken met hun waarschuwing voordat het weer toeslaat. 

De laatste namen waren inderdaad heel herkenbaar namelijk Gerrit en Henk. 

Hoe Nederlands wil je het hebben. Door het vele water werd wateroverlast 

verwacht door de combinatie met storm Henk, maar omvangrijke schade is  

uitgebleven. In het journaal zagen we beelden uit Engeland met een foto van een 

ondergelopen restaurant “THE BOAT INN”. Hoe cryptisch kan het zijn. Maar 

voor een storm kun je ook je eigen naam wel invullen. Bij iedereen stormt het 

wel eens, van een storm in een glas water tot iets waar je schade van oploopt. 

De wind waait waarheen hij wil. Je hoort hem wel, maar je weet niet waar hij 

vandaan komt en waar hij heen gaat.  Waar wij vandaan komen weten we 

meestal wel, wat typisch Benschop is mag je zelf invullen. Waar we heen gaan 

gaat vaak gepaard met onzekerheid. Maar een reis maken we allemaal.  

 

De een is reislustiger dan de ander. We reisden wat af tot het coronavirus ons 

een tijdje stil zette. Even bijna helemaal niets. Geen vliegreizen, maar mooie 

schone blauwe luchten thuis. Het voelde weldadig aan, lege agenda’s, rustig aan. 

Maar corona is verwaaid tot wat grieperige klachten met hier en daar een  

gevaarlijke windstoot. We hebben of hadden ook onze mond vol van klimaat en 

gezondheid. Maar reizen is in, Schiphol en Eindhoven verstouwen weer meer 

reizigers. Dat voelt voor mij weleens een dilemma. Waar doe je goed aan? Hoe 

ga je bijvoorbeeld naar het diaconale project van de familie Lustig in Le Vigan? 

Met het vliegtuig, de auto, met de fiets of lopend? Hoe lang wil je erover doen? 

En ook nog een keer naar huis. Het zal denk ik wel snel moeten, want zoveel 

vrije tijd hebben de meeste mensen niet. We willen ze graag gaan helpen, maar 

ook wij zijn gebonden in onze ‘tijd is geld’ mentaliteit. Wel mooi dat we dat dan 

voor een ander kunnen en willen doen.  

Ik hoop dat je met de kamerheer uit Ethiopië kunt zeggen: ik vervolg mijn weg 

met blijdschap. Dat kan namelijk niet zonder de Geest van de Heere. 



Voor de kinderen 



Open Kaart 
 

Dit keer ben ik, Rosali, in gesprek gegaan met Denise van Vuren. Ik vroeg haar deze  

vragen. 

 

Ik ben God dankbaar voor.. 

Ik ben God dankbaar dat ik er nog mag zijn na een heftige tijd. Dat Hij bij ons is en ons 

de juiste zorg mag geven. Hij heeft een heel mooi plan voor ogen met mij en ons en 

daar mogen wij op vertrouwen. Ik ben dankbaar voor Zijn onvoorwaardelijke liefde en 

geduld! Ook ben ik God dankbaar voor de vele liefde en steun die ik heb mogen  

ontvangen, voor zo’n mooie gemeente waarin we elkaar liefhebben. 

 

De belangrijkste taak van de kerk vind ik.. 

De vertrouwenspersonen waar iedereen in de gemeente zijn of haar verhaal in  

vertrouwen kwijt kan zonder oordeel. Mensen die oprecht willen luisteren naar waar jij 

mee zit. Ik vind ook de jongerenwerkers heel belangrijk, zij vertellen het woord van 

God door aan de jongeren en houden de gemeente jong door ook veel activiteiten te 

organiseren voor de jongere generatie waardoor ook zij blijven komen! Natuurlijk vind 

ik alle andere taken binnen de kerk ook enorm belangrijk, door deze taken met z’n  

allen te vervullen mogen we samen kerk zijn!  

 

Hoop betekent voor mij.. 

Het vertrouwen erin hebben dat God ook met mij een mooi plan voor ogen heeft. 

Hoe moeilijk het leven soms ook kan zijn, Hij is erbij en daar mag ik hoop op hebben. 

 

Dankjewel Denise voor je antwoorden! 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 



Licht in de nacht 

 

Vannacht werd ik wakker. Dat gebeurt regelmatig, dan draai ik me nog eens om en 

slaap verder, óf het lukt niet meer om te slapen en dan lig ik wat te denken en te  

mijmeren. Vannacht werd ik wakker met een lied in mijn hoofd. Een psalm. 

 

Ik wist niet welke psalm het was, maar ik realiseerde me dat het heel erg lang geleden 

is dat ik deze psalm heb gezongen. Het zal in de kerk zijn geweest, jaren terug. En ik  

bedacht me dat ik dat moment, toen ik deze psalm daadwerkelijk in de kerk zong, graag 

nog eens opnieuw zou mogen meemaken. Je hebt het niet door wanneer je elke week 

naar de kerk kunt/mag gaan. Dan is het zo gewoon: elkaar ontmoeten als gemeente, 

zingen, bidden, samen luisteren naar een preek naar aanleiding van een stukje uit de  

bijbel. Maar wanneer je dit al jaren niet meer kunt, dan realiseer je je dat het heel  

gewone juist zo bijzonder is. 

 

Dat geldt voor zoveel dingen: samen koffiedrinken in de keuken, de kliko’s aan de weg 

zetten, blad harken of met je dochter winkelen. Die hele simpele en gewone alledaagse 

dingen worden bijzonder wanneer het niet meer kan. En zo is het ook met  

kerkbezoek. Zo gewoon wanneer het elke week weer terugkomt, maar heel bijzonder 

wanneer je al jaren op bed ligt en dit samen als gemeente in de kerk mogen zijn, niet 

meer kunt ervaren. Wanneer zelfs het luisteren naar een kerkdienst thuis ook niet 

meer lukt. 

 

Ik werd vannacht wakker met de woorden van een psalm. Vandaag heb ik het  

opgezocht, psalm 66: 

 

     “God zij altoos op het hoogst geprezen 

     lof zij Gods goedertierenheid. 

     Die nimmer mij heeft afgewezen 

     nog mijn gebed gehoor ontzeid!” 

 

En het is zo waar wat er vannacht in mijn hoofd rond zong:  

God vergeet niet, ook al kan ik niet meer naar de kerk.  

God hoort, waar je ook bent en hoe je leven ook is.  

God wijst je niet af maar gaat met je mee.  

In de moeilijkste tijden en de donkerste nacht. 

Daarom mag er altijd een loflied in ons hart zingen en mag het in het donker tóch licht 

zijn! 

 

Marieke Suur 

……………………………………………………………………………………………. 
 

Geduld is een goede zaak, maar niet als het om oplossen van misstanden gaat.  

M. Thacher  



In gesprek met | Tineke van der Stok over de jeugdraad 
 

Ieder kind en elke jongere in onze gemeente weet zich geliefd door God en gered 

door Christus. Dat is het thema van het jeugdbeleidsplan van onze gemeente, en 

ook het verlangen van de jeugdraad. Wat doet de jeugdraad eigenlijk en wie  

zitten er in deze raad? Jeugdraadslid Tineke van der Stok vertelt er meer over. 

 

Kort gezegd is de jeugdraad een adviesorgaan. De raad adviseert de kerkenraad over 

het werk voor de kinderen en jongeren in onze gemeente, zet het beleid uit voor de 

komende jaren, staat de jeugdouderling bij in zijn werk en ziet toe op alle onderdelen 

van het kinder- en jeugdwerk in de Hervormde Gemeente Benschop. 

 

De leden 

De jeugdraad bestaat in dit seizoen uit zes leden: Henry van Beusekom, Henk Elings, 

Hans van Rijsinge, Christiaan Rijneveld, Josette Slingerland en ikzelf.  

Op het moment van schrijven is er nog geen nieuwe jeugdouderling gevonden. Daarom 

zijn Henry en ik momenteel de contactpersonen vanuit de jeugdraad voor de  

kerkenraad. Wij schakelen met de scriba en de voorzitter over zaken die de jeugd van 

onze gemeente aangaan. Alle jeugdraadleden hebben een of meerdere onderdelen van 

het jeugdwerk onder hun hoede, als contactpersoon van bijvoorbeeld een club,  

zondagsschool of de Vakantie Bijbel Week. Als jeugdwerkers een vraag hebben, advies 

willen of gewoon even een praatje, dan kunnen ze contact opnemen met het  

betreffende jeugdraadslid.  

 

Activiteiten in het winterwerkseizoen 

Een keer per zes weken vergadert de jeugdraad om alle lopende zaken door te  

spreken en komende activiteiten voor te bereiden. Zo is er aan het begin van het  

nieuwe winterwerkseizoen altijd een startavond. Voor deze avond nodigen we een 

spreker uit die zorgt voor toerusting voor de jeugdwerkers. Twee keer per jaar  

organiseren we een activiteit voor of na een jeugd- of themadienst, zoals een  

spelletjesavond. Samen met de kerkenraad kijken we hoe we kinderen en jongeren zo 

goed mogelijk kunnen betrekken bij onze kerk. Dat is niet altijd makkelijk in een tijd die 

voor jonge mensen zoveel vraagt. We eindigen onze vergaderingen daarom altijd met 

gebed voor de kinderen en jongeren. Daarbij noemen we de namen van hen van wie 

we weten dat ze het moeilijk hebben, maar we slaan ook de rest van de lijst niet over.  

 

Cirkel van verantwoordelijkheid 

Het jeugdwerk in onze gemeente is bedoeld voor kinderen en jongeren van 0 tot 30 

jaar. Het begint bij de oppas en de zondagsschool, gaat verder bij mentorcatechese en 

clubs en eindigt bij JV en bijbelstudieclub Going Deeper. Eigenlijk is er voor iedere  

leeftijd wat wils in onze kerk. Je kunt steeds bij een ander onderdeel aansluiten. Zo blijf 

je betrokken bij onze gemeente en kun je steeds verder groeien in geloof. Dat moet je 

zien als een cirkel die je beter niet kunt onderbreken. Want als er een schakel tussenuit 



"De Driestar" Kerst 1978 

valt, is het moeilijk om jongeren weer te betrekken. Als we kinderen van jongs af aan 

leren dat zij verantwoordelijkheden hebben binnen het jeugdwerk, dan laten we ze 

daarin groeien naar het moment dat zij als het ware weer om deze cirkel heen mee 

gaan draaien, maar dan als leidinggevenden. Zo’n cirkel van verantwoordelijkheid is  

onmisbaar als je kinderen en jongeren bij de gemeente wilt betrekken.  

 

Onze hoop 

In een beleidsplan stel je nogal eens ‘hoge doelen’ en schrijf je mooie vergezichten. Toch 

is het ons gebed en onze hoop om een aantal van die doelen werkelijkheid te laten zijn 

of worden. Ik noem er twee: 

• dat de kinderen en jongeren onze gemeente als samenbindend ervaren, waar voor  

iedereen plaats is. 

• dat de kinderen en jongeren via ons jeugdwerk de vrijheid in Christus kennen, hun  

identiteit in Hem vinden én daaruit willen leven. 

 

Als jeugdraad kunnen we ons werk niet doen zonder de hulp van onze machtige Heer, 

de God van alle tijden en van alle plaatsen. De kerk is in Zijn hand. Wij mogen daarin 

zaaien, de oogst is van Hem.  

 

Wil je meer weten over de jeugdraad? Bel of app gerust naar Tineke van der Stok via  

06 122 60 285 of mail naar jeugdwerkbenschop@gmail.com.  

……………………………………………………………………………………………. 

Zo is het oude jaar verdwenen 

Op de vleug'len van de tijd. 

Velen gaf het stof tot wenen, 

Velen bracht het treurigheid. 

Moesten op de wenk des Heeren 

Duizenden tot d'aarde keren, 

Nederdalen in het graf, 

Wij nu mogen Hem nog prijzen, 

Die ons tal van gunstbewijzen 

En zo menige zegen gaf. 

 

Wilde u Gods goedheid sparen 

In dit kommervolle jaar, 

Hij moog' verder u bewaren 

En de uwen met elkaar. 

Hij sla u ontfermend gade 

Met Zijn liefde en genade 

Al uw verd're levenstijd. 

Tot g'op reiner toon Hem leven  

En Hem prijzen moog' daar boven, 

In 't gewest der zaligheid.  

mailto:jeugdwerkbenschop@gmail.com


De stratenmaker 
 

De stratenmaker floot een vrolijk wijsje, 

Hij werkte met plezier, op zijn gemak, 

Want arbeidsvreugde kan er zijn, al heb je 

Misschien geen één diploma op zak. 

 

De dominee bleef even met hem praten, 

Hij had die dag z'n zieken weer bezocht, 

Het leek hem zwaar, dat werken op de straten, 

en vroeg hem of dat werk bevallen mocht. 

 

De stratenmaker zei, je moet eens luisteren, 

Hij zei geen U, alleen gewoon maar jij, 

toch lag er heel veel wijsheid in verborgen 

in wat hij tot die dominee zei. 

 

We werken allebei precies hetzelfde, 

Jij met je mensen, en ik op de straat, 

Steeds op je knieën, en zelf achteruit gaan 

Zo krijgen we het beste resultaat. 

 

De dominee had veel om over na te denken, 

Eerst op mijn knieën, elke dag maar weer, 

Zelf achteruit gaan, dan pas komt er ruimte 

Voor Jezus, die mijn Koning is en Heer. 

 

Nog mediterend ging hij weer naar huis toe, 

Keek nog eens om, voor hij zijn deur ontsloot, 

De stratenmaker werkte rustig verder 

Terwijl hij weer opnieuw een liedje floot. 

 

M. Koffeman - Zijl 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Elk die de preekstoel beklimt, trachte drie honden daarvan te weren: 

gierigheid, nijdigheid en hoogmoed 

 

Maarten Luther 



 



Niets is onmogelijk 
 

Ik zit bij zijn bed. Met lood in mijn schoenen ben ik naar het ziekenhuis gegaan. Je weet nooit 

hoe je iemand aantreft. Zeker niet na zo'n bericht: de gevreesde ziekte. Kanker dus. 

Waarschijnlijk zijn er uitzaaiingen. 'Ze gaan me bestralen. En ik krijg ook nog medicijnen of 

zoiets, zo'n kuur, je weet wel...' Ik knik. Wat moet je zeggen, in zo'n situatie? 

 

'Ben je met de auto gekomen?' 'Nee, zeg ik. Met de trein.' Ik kijk naar buiten. Tien hoog.  

Huizen, huizen en nog een huizen. En regen. Gestage regen. 

 

'Ik vind het aardig van je, dat je gekomen bent.' 'Dank je', zeg ik. 'Je weet niet half wat het  

betekent, om bezoek te krijgen, bedoel ik, als je in het ziekenhuis ligt. Ik kijk ernaar uit, elke 

dag weer. Je kijkt op de klok en je ligt uren van tevoren al af te vragen of er  

iemand komt.' 'Ja, dat geloof ik', zeg ik. 

 

'Zie je dat bloemstukje? Dat met die sneeuwklokjes?' 'Ja. 'Kun je lezen wat er op het kaartje 

staat?' Ik buig een beetje voorover. Scheef tussen de bloemetjes zit een kleurig kaartje. Ik zie 

wat er op staat. 'Niets is onmogelijk.' 

 

Ik laat me weer terugvallen en raak met mijn rug de leuning van de stoel. Buiten regent het 

nog harder. Het lijkt wel noodweer. 

 

'Wat vind je ervan?' 'Leuk stukje', zeg ik. 'Nee, van die tekst, bedoel ik.' 'O, die  tekst.... 'Ja, wat 

zal ik zeggen, wel mooi, dacht ik...' Ik vraag me stilletjes af wat híj ervan vindt. Je weet het 

maar nooit, in zo'n situatie. 

 

'Ik moet er steeds naar kijken. In het begin dacht ik: zie je wel, er zijn in elk geval nog mensen 

die de moed niet verloren hebben. Ze geloven dat ik beter word! Later dacht ik: gelukkig, er 

zijn nog mensen die voor me bidden, die geloven dat God me genezen kan, En dan was ik blij 

dat ik wist dat anderen voor me baden, juist omdat ik zelf soms helemaal niet meer bidden 

kan. Maar nu, de laatste dagen, nu denk ik vooral: bij God is niets onmogelijk, zelfs niet als ik 

sterven zou...' 

 

Ik kijk naar buiten. Ik kijk naar het bloemstukje, met dat kleurige kaartje. Ik kijk naar de neus 

van mijn schoen. Ik kijk naar mijn nagels. 'Hoe bedoel?', zeg ik. 

 

'Nu ja, ik bedoel dat het voor God niet onmogelijk is om mij thuis te halen, door de dood 

heen, als het moet. Ik heb het niet verdiend. Je weet wel wat ik op mijn kerfstok heb. Ik heb 

daar vaak om gelachen en gezegd dat je er niet zo zwaar aan moest tillen. Maar de laatste tijd 

denk ik daar wel een beetje anders over. En dan komt het op je af, eerlijk waar! Stel je voor 

dat het verkeerd gaat, dat je de paasdagen niet meer haalt. Wat dan? Maar nu staat daar dat 

bloemetje, met dat kaartje, begrijp je wel? Bij God zijn toch alle dingen mogelijk? Hij kan me 

beter maken. Maar Hij kan er ook voor zorgen dat ik, dwars door de dood, voor altijd Thuis 

kom. Begrijp je wat ik bedoel?'  

 

Ik knik. Ik ben blij dat ik gekomen ben.   

André F. Troost 



 

…………………………………………………………………………………………... 
 

 

Op de plaats waar ik was, 

wanneer zocht ik U daar? 

En U stond gewoon vóór me! 

Maar ik was ook van mijzelf weggelopen 

en kon mezelf niet meer vinden, 

laat staan U! 

 

Aurelius Augustinus 



In vrede gaan slapen 
 

De dag is voorbij. 

De nacht is gekomen. 

Wat een zegen om naar bed te mogen gaan.... 

Je strekt je languit of je maakt een warm holletje onder de dekens/dekbed, 

een nestje voor de nacht. 

 

Toch is niet elke nacht een zegen. 

Soms lig je lang wakker omdat de slaap maar niet wil komen. 

Soms voel je een oude pijn. 

Soms denk je terug aan wat helaas gebeurde. 

Soms zijn er angstige dromen, nachtmerries die je bezighouden en ervoor zorgen dat 

de nacht een kwelling wordt. 

 

Hoe dan ook, probeer in vrede te gaan slapen. 

Dank God voor het goede en mooie dat er vandaag was. 

Denk terug aan vriendelijke woorden die er wellicht ook waren, 

aan waardevolle momenten waarin iets van Gods liefde naar je toegekomen is. 

 

En als dat alles er te weinig was, ga dan terug in je gedachten naar vroeger dagen  

dank God voor de heerlijkste uren die het leven je gaf. 

 

Bovendien: dank Hem voor alles wat nog zal komen! 

Deze dag is je laatste niet. 

Eeuwig leven heeft Jezus beloofd aan allen die Hem liefhebben. 

Als je daaraan denkt, kun je in vrede gaan slapen. 

Vast en zeker. 

 

Trouwe God, in uw handen beveel ik mijn geest. 

Ik kan gaan slapen zonder zorgen, 

want slapend kom ik bij U thuis. 

 

André F. Troost 
 

……………………………………………………………………………………………. 

 

God rekent niet 'hoeveel' men geeft, maar 'van hoeveel' men geeft.  

Jacobus Revius 
 

……………………………………………………………………………………………. 
 

Als God niet van plezier houdt, zou ik niet naar de hemel willen.  

Maarten Luther  



Dank– en bidpunten 

We danken voor: 

- dat we in vrede naar Gods huis mogen opgaan 

- de mooie gemeente die we samen vormen 

- alle vrijwilligers die er zijn op het kerkelijke erf 

- het mogen leven in de seizoenen 

 

We bidden voor: 

- dat er vrede mag komen in oorlogsgebieden 

- VREDE voor álle mensen op aarde! 

- glinsteringen van genade in gebrokenheid 

- dat gezinnen zich door het gebed gedragen mogen weten 

 

……………………………………………………………………………………………. 

Waarom? 
 

Ik weet het niet, ik zal het nooit begrijpen 

waarom een mensenleven wordt bekort. 

Waarom de ene bloem tot vrucht mag rijpen, 

de andere reeds in de knop verdort. 

 

Ik zie niet in waarom jouw kind moest sterven 

terwijl een oude zieke stumper leeft. 

Al je illusies liggen  u aan scherven; 

soms weet men niet waarom men ze nog heeft. 

 

''Je moet berusten", zeggen je verwanten, 

maar ik denk niet dat God dit van je vraagt. 

Berusten is een geest'lijk lanterfanten 

waardoor je vruchteloos het lijden draagt. 

 

Je krijgt pas rust wanneer je hebt gestreden. 

Vecht met je God, zoals eens Jacob deed. 

Bestorm Hem met je tranen en gebeden, 

houd Hem maar aan Zijn Woord in al je leed. 

 

Eens zullen wij misschien dit gaan begrijpen: 

waarom een kinderleven wordt bekort, 

waarom een knop soms snel tot vrucht mag rijpen 

zodat hij nooit verwelkt meer, noch verdort. 

 

E. IJskes - Vogel 



Concert Soli Deo Gloria  
Thema: Levensreis  

 
 

Het Urker mannenkoor Soli Deo Gloria komt op D.V. zaterdagavond 2 maart in   

Benschop zingen over het thema “Levensreis”.  

 
 

Jij bent een bouwsteen in Gods plan... 
 
 

Zomaar een regel uit het lied “de reis van je leven” wat ze zingen. Hoe is onze   

levensreis? Wat is ons doel? Dit thema zal uitgewerkt worden in koorzang,   

samenzang, gebed en Bijbellezing.  

 
We nodigen jullie allemaal van harte uit om te komen luisteren en samen te zingen:  

 
 

Concert Levensreis  

Christelijk mannenkoor Soli Deo Gloria uit Urk o.l.v. Jaap Kramer  

André van Vliet vleugel  

Marco den Toom orgel  

Ds. K. Hak spreker  

Hervormde Kerk Benschop  

Zaterdagavond 2 maart om 20.00 uur  

Kerk open om 19.30 uur  

Collecte voor de onkosten  

Voor verdere info: Bätz Orgelcommissie Benschop, Gerrit Verheij  

 

Welkom! 



 
 
 
 

   Beste muziekliefhebber, 
  
   Altijd al eens willen ervaren hoe het is om te zingen in een koor?   
   Zing dan mee met ons Zanglustkoor!  
   Het is mogelijk om projectmatig mee te zingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schuif aan op de repetitieavonden vanaf woensdag 14 februari om projectmatig met   
Zanglust mee te zingen. 
 
Paasconcert 30 maart : 6 repetitieavonden in februari en maart  
Samen herdenken 4 mei : 2x halve repetitieavond in april  
      1x met Onderling Genoegen. 
 
 
 
 
 
 
 
Voor het bijwonen van de repetitieavonden en het meezingen met de 2 uitvoeringen  
betaalt u slechts € 36,-- (inclusief koffie/thee, muziekpartituur, ontmoeting en  gezelligheid).  

Hierbij nodigen wij u uit om met ons mee te komen zingen. Wij repeteren in de 
Protestantse Gemeente Kerk, Dorp 209 in Benschop van 19.30 – 21.30 uur.   

Graag zien wij u op woensdagavond 14 februari.  

Met een muzikale groet,   
 
Bestuur Christelijk Gemengde Zangvereniging “Zanglust” Benschop.  
 

www.zanglustbenschop.nl  

Paasconcert D.V. Zaterdag 30 maart 2024  
Thema ‘’van Passie naar Pasen’’  

Herv. Kerk Benschop  

Chr. Gem. Zangver. Zanglust o.l.v. Willem van Beek  

Peter Jan Teeuw, Orgel  

Björn Hoogenes, Piano  

D.V. Zaterdag 4 mei 2024  
‘’Samen herdenken’’  

Monument Benedeneind Benschop  

Gezamenlijke koren Benschop o.l.v. Willem van Beek  

M.m.v. Onderling Genoegen 



  
 

 

 

 

 

 

Agenda 

 

 

Week 06 

Zondag 04-02 

09:30 Ds. P. Nobel uit Noordwijk; 

   Preekbespreking 

18:30 Ds. H.M. Burggraaf uit Noordeloos 

Dinsdag 06-02 

14:30 Spelletjesmiddag 

 

Week 07 

Zondag 11-02; 1e Lijdenszondag 

09:30 Ds. H. Markus uit Leerdam 

18:30 Ds. G.F. Willemsen uit Veenendaal 

 

Week 08 

Zondag 18-02; 2e Lijdenszondag 

09:30 Ds. E.G. de Kruijf uit Maarsen 

18:30 Ds. D.C.D. van de Kraan uit Gouda 

Dinsdag 24-02 

09:30 Rommelschuur 

 

Week 09 

Zondag 25-02; 3e Lijdenszondag 

09:30 Ds. B.M. van den Bosch uit Benthuizen 

18:30 Ds. J.J. van Holten uit  

   Stad aan ‘t Haringvliet; 

   Zingen na de dienst 

Dinsdag 27-02 

14:30 Ouderenmiddag 

Zaterdag 02-03 

20:00 Concert Soli Deo Gloria 

De volgende Sonar verschijnt op: 25 februari ‘24 

Inleverdatum: 10 februari ‘24  

Redactie: Maria van Meijeren, Henk Oskam, Hilbert Oskam,  

        Clazien Schep en Sander Schouten 

Contact: red.hervormdbenschop@gmail.com  

Kijk voor de actuele agenda op:  www.hervormdbenschop.protestantsekerk.net/agendapagina 

Terugkerende activiteiten 

Catechisatie (wekelijks) 

12-15 jaar; Maandag  19:00 

16-17 jaar; Dinsdag  19:00 

18+;   Dinsdag  20:00 

 

Zondagsschool (wekelijks) 

09:30 Crèche 

09:30 Groep 1 

11:00 Groep 2 en 3 

 

Meditatie via kerkomroep; woensdag    20:00 

 

Club Connect (14-16);   12-01, 26-01  19:30 

Maandagavond Bijbelkring;         19-02    20:00 

Dinsdagavond Bijbelkring;                       20-02  20:00 

Bijbelkring Haya;             21-02  20:00 

Emmauskring;     07-02, 21-02  09:00 


