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‘Zie, de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren,  

en u zult Hem de naam Immanuel geven; vertaald betekend dat: 'God met ons.’ 

Mattheüs 1 vers 23 

 

‘What’s in de name?” vroeg de Engelse toneelschrijver William Shakespeare 

ooit. Wat zegt een naam? In feite meestal niets. In de Bijbel is dat anders.  

Namen drukken vaak op treffende wijze het karakter uit. Denk bijvoorbeeld 

aan de naam Jakob. Hielenlichter, bedrieger! Scherper kon zijn persoonlijkheid 

niet getekend worden.  

 

De namen die God draagt, onthullen Zijn wezen. Hetzelfde geldt voor de 

Zoon. Maria en Jozef moeten hun Kind op bevel van God Immanuel noemen. 

De engel geeft er meteen de vertaling bij: God met ons. Wie aandachtig  

luistert, hóórt het wonder. Zo was het ooit, in het paradijs. Met de zondeval 

begon de grote los-van-God-beweging. HEt lijkt er vandaag de dag alleen maar 

driester voor te doen.  

 

Wie is er nooit eens bang hierdoor meegesleurd te worden? zullen jij, zullen 

wij, standhouden? Hoor, jou wordt een Naam gegeven. Meer nog: De Naam 

wil aan voorhoofden verzegeld zijn. Maria en Jozef mogen Hem een naam  

geven. U zult Hem de naam Immanuel geven. Hoe noem jij Hem? Noodzakelijk 

is wel dat de Naam Immanuel (door)vertaald wordt in jouw concrete leven. 

God met ons. Brandende vraag is: Ben jij ook met Hem, dit jaar? 

 

 

ds. C.H. Hogendoorn 



Column 
door Henk Oskam  

 

Doen 
  

 

Het jaar is bijna om, wat geweest is, is geweest en de tijd gaat verder, de klok 

tikt door. Daar hoef je niets voor te doen. Maar ik hoop wel dat je je kunt  

vinden in: ” zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens”. Dan heb je het  

afgelopen jaar van alles gedaan, maar thuis is het meest vertrouwd. Altijd mooi 

om te horen, het voelde als thuiskomen. Dat gun je iedereen, een thuis, ook 

2024. Maar met thuis zitten gaat het allemaal niet lukken, we moeten wel wat 

doen. Dat kan tegenwoordig ook soms thuis, maar eropuit is vaak beter. Elkaar 

ontmoeten, spreken, voordoen, terechtwijzen en stimuleren, met werken,  

sporten of studeren. Bij kerkgang, catechese, huisbezoek, 80+ bezoek, clubwerk, 

Bijbelstudie, vul maar aan. Als het over ambtsdragersverkiezingen gaat, hoorde ik 

een gemeentelid zeggen: er is een wonder gebeurd, ze hebben het aangenomen! 

Geen wankele gemeente zoals ik eerder schreef, maar weer op sterkte, Gods 

kracht wordt in zwakheid volbracht, samen sterk. Veel wijsheid toegebeden.  

 

Schreef ik eerder dat ik benieuwd was of er Benschoppers gereageerd hadden 

op de hulpvraag uit Le Vigan, kwam daar nu een diaconale reis in beeld. De  

opzet is een reis met jongeren maar gezien de werkzaamheden zoeken ze ook 

een aantal volwassenen. Pas ik binnen de doelgroep? Aangezien de agenda 

steeds leger wordt was dit een welkome aanvulling om te gaan doen en dus  

direct opgegeven. Niet alleen hoor, vrouwlief wil ook mee. De Operatie YES  

jaren liggen alweer ver achter ons, wat gaat de tijd snel, maar de herinneringen 

en verhalen komen bovendrijven na deze oproep om in Le Vigan in Frankrijk 

aan de slag te gaan. Laat je diaconale hart spreken en ga mee.  

 

Waar vroeger allemaal – te doen – lijstjes waren, zit ik nu in een wat rustiger 

vaarwater. Wat mij betreft mag het een strenge winter worden, maar daar zal 

niet iedereen op zitten te wachten. Als schaatsliefhebber is er alle tijd om  

poldertochten te rijden. Hoewel de vele 80-plussers in Benschop door gladheid 

en kou dan meestal niet meer het huis uitgaan en hen moet ik niet vergeten.  

Zij rekenen op mij of kan ik zeggen op ons. Over wijkgericht werken hoor ik 

niet veel, maar daar kunnen we ook zelf wel wat voor doen. Blijven opletten,  

elkaar begroeten, even afstappen. Niet iedereen hoeft naar Frankrijk, ook in het 

Benschopse is er genoeg te doen, maar dan anders. Wees vurig van geest. Dien 

de Heere. Doen. 



Voor de kinderen 



Vanuit het college van kerkrentmeesters | energieverbruik 
 

Vanwege de stijgende energieprijzen heeft het College van Kerkrentmeesters samen 

met kostersteam in het afgelopen jaar een aantal energiebesparende maatregelen  

doorgevoerd, zoals:  

• Isoleren spouwmuren Maranatha 

• Isoleren vloer Maranatha 

• Aanpassing thermostaten in Maranatha 

• Installatie LED-verlichting in Maranatha 

• Anders stoken in de kerk (later opstarten, eerder stoppen). 

 

In de onderstaande tabel is het verbruik van het afgelopen seizoen afgezet tegen het 

gemiddelde van de drie seizoenen daarvoor, met daarbij wel als kanttekening dat het 

afgelopen winter niet heel koud was. 

Wij zijn dankbaar voor alle hulp en inzet bij alle werkzaamheden. Hierdoor hebben we 

een aanzienlijke kostenbesparing weten te realiseren en, niet onbelangrijk, dit draagt 

ook bij aan onze verantwoordelijkheid rondom duurzaam rentmeesterschap. 

 

Het college van kerkrentmeesters 

……………………………………………………………………………………………. 
 

Kerst 

 

Er is een Kind geboren, eenvoudig in een stal 

Dat Kind kwam vrede brengen, voor mensen overal 

De engelen zongen vredig, een wonder is geschied 

Gods Kind kwam voor een wereld, vol zorgen en verdriet. 

Dal kleine Koningskind, vroeg om een kerstgeschenk, 

dat ik niet voor mezelf leef, maar ook aan anderen denk 

Waar mensen samen komen en goed zijn voor elkaar, 

Daar is het áltijd kerstfeest op elke dag van het jaar. 

 Verbruik gas 

2022/2023 

Daling verbruik 

gas 

Verbruik Kwh 

2022/2023 

Daling verbruik 

Kwh 

Gebouw  

Maranatha 
3.120 57% 6.690 25% 

Kerk - algemeen 5.368 34% 3.097 14% 

Kerk -  

voetverwarming 
Nvt Nvt 6.836 5% 

Gebouw  

De Poort 
834 34% 418 10% 



Open Doors | Licht in de duisternis 
 

Zoals een sprankje licht het duister breekt,  

U bent sterker.  

Mijn angst verstild, wanneer Uw liefde spreekt.  

U bent sterker. 

 

Kent u dit mooie christelijke lied van Jannica van Barneveld? Het lied is voortgekomen 

uit een moeilijke periode in haar leven. Licht. Dit lied gaat over de kracht van licht. 

Licht. We leven toe naar het kerst(Licht)feest. Licht. Jesaja 60:1. Het licht van Gods 

heerlijkheid, dat opgaat over Jeruzalem in een duistere wereld. Wat een prachtig  

vergezicht! 

  

Maar we kunnen ook denken aan Noord-Korea. We horen hoe daar sprankjes Licht de 

kracht van duisternis breken. Zo is er het dankbericht van Bae (schuilnaam). De Noord

-Koreaanse autoriteiten ontdekten dat haar familie in bezit was van een Bijbel. Zij  

werden -wonderlijk genoeg- verbannen naar een afgelegen gebied. In de jaren die  

volgden konden zij en haar familie nauwelijks overleven. Maar elke dag ervoer Bae de 

aanwezigheid van haar hemelse Vader, die haar hielp om te blijven geloven. Na een reis 

vol ontberingen lukte het haar om naar China te vluchten. Bae kreeg daar voedsel,  

medicijnen en een nieuwe Bijbel! In China werd haar de mogelijkheid geboden om te 

blijven. Maar ze kon haar broers en zussen in Noord-Korea niet in de steek laten, en is 

teruggekeerd om haar landgenoten te bereiken met het Goede Nieuws. Dit is wat ze 

zegt: “Broeder, voor jou moet onze lijdensweg wel een vloek lijken. Maar wij zien het 

als een zegen, want deze weg leidt ons sneller naar de Vader. Ik wil mijn dank  

overbrengen aan alle mensen die voor mij blijven bidden.” 

Zoals Bae zijn er duizenden andere gelovigen in Noord-Korea. Uw gebed brengt licht 

in hun duisternis! 

  

• Wilt u bidden voor alle Noord-Koreaanse christenen in werkkampen? 

• Bid voor christenen die twijfelen en bang zijn, vanwege het levensgevaar wat ze 

lopen. 

• Voor de leiders van het land. Voor vernieuwde harten en gerechtigheid. 

……………………………………………………………………………………………. 

Vanuit de kerkenraad | Gemeenteavond geloofsopvoeding 
 

Maandag 22 januari is er een gemeenteavond over geloofsopvoeding. Laurens Snoek,  

lerarenopleider Godsdienst Leraar aan de Christelijke Hogeschool Ede en docent  

Catechetiek en Kerkelijk Onderwijs aan de Theologische Universiteit Apeldoorn is 

spreker tijdens deze bijeenkomst. Inloop is om 20:00 uur, het programma begint om 

20:15 uur. Verdere informatie vinden jullie in de Bazuin. 



Een kind is ons geboren 
 

'Een kind is ons geboren.....' Een beetje bedremmeld staat-ie voor het loket van het 

gemeentehuis in Betlehem. 'En uw naam?' 'Jozef.' 'Nou, van harte gefeliciteerd, mijnheer 

- en dat het maar een grote jongen mag worden. En hoe had mijnheer hem genoemd 

willen hebben?’ Het wordt even stil voor het loket van de burgerlijke stand in  

Betlehem. Wat had de engel ook alweer gezegd, in die nacht in Nazaret, in die droom? 

'Gij zult Hem de naam Jezus geven.' 'Doet u maar Jehoshua, mijnheer!', zegt Jozef tegen 

de geduldig wachtende ambtenaar. 'Ja, dat is de naam: Jehoshua!' De ambtenaar knikt en 

neemt traag zijn pen op. Hij zegt niks. Een ambtenaar mag niets zeggen. Hij mag alleen 

maar denken. Weer een Jehoshua, denkt hij. Iets beters kunnen ze zeker tegenwoordig 

niet meer verzinnen. Het is altijd maar weer Jehoshua of Abraham of Rachel. Zo  

origineel als een mus in de dakgoot… Als ik even mijn eigen verhaal onderbreken mag: 

daar heeft die ambtenaar wel gelijk in. Jehoshua was toen net zo origineel als nu Jan of 

Piet of Hendrik - of misschien moet ik in deze tijd wel zeggen: net zo origineel als  

Michael, Marco of Patrick. Zo ongeveer de halve wereld heette Jehoshua. In het Grieks 

werd dat dan Jezus, maar Jezussen liepen er ook bij bosjes rond. Als je in Jeruzalem één 

keer Jehoshua of Jezus riep, keken er wel honderd jongens en mannen om. Nee, dat was 

nou niet echt een naam waar je u tegen zei..... 

 

'En de moeder?' 'Maria. Uit Nazaret. Ja, schrijft u maar: Maria uit Nazaret. Ze is nog 

maar heel jong, en ze ligt momenteel in dat huis naast de herberg, u weet wel. 'Maar 

het is eigenlijk allemaal in die stal daarachter gebeurd, begrijpt u wel?' De ambtenaar 

knikt. Ach wat, elke dag krijgt-ie aan zijn loket van die opgewonden vaders die weer zo 

hoognodig een heel relaas moeten afsteken over de complicaties bij de bevalling....' En 

u bent dus de vader?' Daar had Jozef toch niet op gerekend. Dom, want hij had de 

vraag kunnen zien aankomen. Wat moet-ie nu? Zeggen wat de engel zei? De ambtenaar 

zou hem in zijn gezicht uitlachen. 'De Heilige Geest? Mijnheer, doe me een plezier, en 

houd u het nu wel even serieus! Met dat soort grapjes gaat u de rabbi's maar plagen!' 

En de ambtenaar schrijft, een beetje gepikeerd, vanwege de zwijgende jonge vader. Jozef, 

schrijft hij.  

 

'En uw beroep?' 'Timmerman.' 'Zo, u bent timmerman....Dan had ik het goed geraden. 

Toen u binnenkwam, zag ik het al aan uw handen. Forse knuisten, als ik het zeggen mag!' 

Jozef kijkt glimlachend naar de bleke bureauhanden van de man achter het loket. In  

gedachten ziet hij zijn werkplaats voor zich: zijn timmermansgereedschap, de hamers, 

de beitels, de planken op latten langs de zolder en de dikke balken rechtop in een hoek. 

'En uw vaste woon- en verblijfplaats?' 'Nazaret.' Jozef aarzelt. Zal-ie het zeggen? Zal hij 

zeggen wat hij allemaal van dit kind weet? Zal hij vertellen wat de engel hem gezegd 

heeft over deze Jehoshua? Dat het een heel bijzonder Kind zal zijn, hoewel je dat  

misschien helemaal niet van hem zou zeggen; dat Hij Zijn volk zal redden van zonden. 

Een van de oude profeten had het al aangekondigd: er zou een zoon worden geboren 

die Immanuël zou worden genoemd - God met ons. 'Want een Kind is ons geboren, 



een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem 

Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.' 'En hoe laat is-ie  

geboren?' Jozef denkt diep na. 'Ja, daar vraagt u me wat. Het was in de nacht. Het was 

midden in de nacht, mijnheer. De herbergier had ons....' 'Ja, laat u maar, ik weet genoeg. 

Middernacht, zal ik maar noteren.'  

 

Jozef ziet het allemaal weer voor zich. De herders die vertelden van de engelen en met 

hun brom stemmen voorzongen wat ze met open monden hadden aangehoord: ‘Ere zij 

God en vrede op aarde in mensen van het welbehagen.’  Ja, midden in de winternacht ging 

de hemel open: Jehoshua, die het heil der wereld bracht, het antwoord op ons hopen. ' 

Nou, ik weet genoeg. Zal ik u gelijk maar een uittreksel uit het geboorteregister  

meegeven? Jozef schudt zijn hoofd. Nee, dat moest hij maar niet doen. Het leven is al 

duur genoeg. 'Nou, dan wens ik verder het beste. En veel succes hé, met die jongen!  

Jehoshua, toch wel een leuke naam.... Sjaloom, en een goede reis naar Nazaret!' 

 

Ik weet - als ik mijzelf nog één keer even mag onderbreken - ik weet natuurlijk  

helemaal niet of het zo gegaan is. Waarschijnlijk niet. Maar is dat belangrijk? Hoe dan 

ook: Jehoshua is in Nazaret opgegroeid, een man geworden. Een timmerman, net als  

Jozef. Jezus heeft planken gehanteerd en balken. Jezus leerde het verschil tussen goed 

hout en slecht hout. Maar Jezus leerde nog veel meer. Jezus leerde ook dat een  

bouwwerk alleen maar stand kan houden als het met liefde wordt gemaakt. En toen Hij 

dat had geleerd, schrok Hij. Hij schrok van de liefdeloosheid die Hij om zich heen zag. 

Hij schrok toen Hij zag hoe veel mensen splinters zagen in het oog van hun naasten, 

maar geen zicht hadden op de balk in hun eigen oog. En zo timmerde Jezus aan de weg, 

totdat ze Hem oppakten en Hem een balk lieten dragen, een dwarsbalk, een kruisbalk. 

'Slecht hout', dacht Jezus, toen Hij de dwarsbalk zag. 'Goed hout', zei God, met een 

bloedend hart, toen Hij zijn Zoon zag hangen. 'Goed hout, dit bloed-hout!' Mijn jongen 

heeft gelijk: het is het slechtste hout dat er bestaat, maar Ik zal er goed hout van  

maken, bloeiend hout!' En het ís goed hout geworden....  

 

Wereldwijd zie je het afgebeeld: het kruishout. En waarom? Omdat deze Jehoshua niet 

zomaar een Jantje bleek te zijn. De Eeuwige maakt ruimte - dat betekent die naam.  

Jozua: de Heer bevrijdt! En waarvan dan wel? Hij bevrijdt ons van onze zonden. En Hij 

heelt onze wonden. Hij spreekt ons vrij en Hij maakt ons vrij. Al die splinters, al die  

balken, ze verdwijnen als sneeuw voor de zon, in het licht van Zijn liefde. Jehoshua van 

Nazaret geeft ons weer oog voor de hemel. En oog voor de aarde en al wie daar op 

wonen. In deze Jehoshua komt God naar de mensen. In deze Jehoshua kun je al iets van 

het komende koninkrijk zien! Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven - en 

Hij zal de Vorst van vrede zijn! 

 

 

 

 



Even aarzelt Jozef, op de drempel van het gemeentehuis. Kijkt hij met een  

timmermansoog naar de deurpost? Mooi stukje vakwerk! Nee, het lijkt erop dat Jozef 

nog iets heeft vergeten. Schoorvoetend gaat hij terug naar het loket. De ambtenaar 

kijkt op van zijn schrijfwerk, een beetje verstoord. Wat moet die Jozef nu nog? 'Zegt u 

het eens. Toch maar een uittreksel doen?' 'Nee, dank u , er is iets anders, ik ben iets 

vergeten. Ik bedoel, ik dacht: zou u misschien nog, als het kan, een tweede naam willen 

noteren?' 'Een tweede naam?' Jozef knikt. En de man achter het loket schrijft: Immanuël. 

'Zo goed?' vraagt hij dan. En Jozef knikt. Jozef glundert. Jozef lacht. 'Ja, zo is het goed, 

mijnheer. Zo is het helemaal goed! Zo heeft de engel het gezegd en zo zal het wezen, 

zo moet het zijn - Immanuël, dat betekent: God met ons!'  

 

En als Jozef buiten staat en de weg naar huis inslaat, dan zingt het door zijn ziel:  

Jehoshua Immanuël, Jehoshua Immanuël...... 

 

André F. Troost 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heb je ook een geloofsuitspraak van je kind wat we mogen delen?  

Laat het ons weten! 

……………………………………………………………………………………………. 
 

Als men ziet wat juist is, en het nalaat, is dat een gebrek aan moed.  



 



Week van Gebed 2024: Heb God lief en je naaste als jezelf 
 

De week van gebed voor de eenheid kent een lange traditie die ruim 175 jaar geleden 

begon. Wereldwijd bidden miljoenen christenen om eenheid. Tegelijk tonen ze hun  

verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de  

voorbeden een plek te geven. Naar schatting doen in Nederland 200.000 mensen mee 

met het initiatief. 

 

De Week van gebed voor eenheid van christenen 2024 nodigt ons uit om ons te  

verdiepen in het verhaal dat Jezus vertelde over de barmhartige Samaritaan. Biddend 

leren we wat het betekent om 

anderen lief te hebben. 

 

Het thema is dit jaar verzorgd door christenen uit Burkina Faso (West-Afrika).  

Het land is vier keer zo groot als Nederland en heeft 21 miljoen inwoners. De etnische 

diversiteit is groot, er zijn ongeveer 60 etnische groeperingen. 64% van de bevolking is 

moslim, 9% hangt traditionele Afrikaanse religies aan en 26% is christen (20% katholiek 

en 6% protestants). Deze drie religieuze groepen zijn aanwezig in elke regio van het 

land en in vrijwel elke familie. Christelijke kerken zijn uitdrukkelijk het doelwit geweest 

van gewapende aanvallen. Vanwege het terrorisme zijn de meeste kerken in het  

noorden, oosten en noordwesten van het land gesloten. In veel van deze gebieden is er 

geen openbare christelijke eredienst meer. Waar de samenkomst nog wel mogelijk is, 

onder politiebescherming en voornamelijk in de grote steden, moeten vieringen  

worden ingekort vanwege de veiligheid. Ondanks de inspanningen van zowel de staat 

als religieuze gemeenschappen, wordt het land, naarmate extremistische groeperingen 

zich verder verspreiden, steeds instabieler. Toch is er een zekere mate van solidariteit 

aan het ontstaan tussen de christelijke, islamitische en traditionele religies. Hun leiders 

werken aan duurzame oplossingen voor vrede, sociale cohesie en verzoening. 

 

Christenen zijn geroepen om te handelen zoals Christus deed. Dat kunnen we doen 

door net als de barmhartige Samaritaan liefde, barmhartigheid en medeleven te tonen 

aan mensen in nood, ongeacht hun religieuze, etnische of sociale achtergrond. Tijdens 

de Week van gebed voor eenheid vragen we daarom de Heere om ons bij te staan,  

onze wonden te verzorgen en ons zo in staat te stellen de weg van de eenheid met 

vertrouwen en hoop te bewandelen. 

 

De gebedssamenkomsten in Benschop vinden plaats op maandag 22 januari 19:30 uur 

in de kerk van de Hervormde Gemeente, op woensdag 24 januari 19:30 uur in de 

Rooms Katholieke kerk en vrijdag 26 januari 19:30 uur in de kerk van de Protestantse 

Gemeente. Alle samenkomsten duren ongeveer een half uur tot drie kwartier. 

 

Iedereen is van harte welkom om de bijeenkomsten bij te wonen. 



Lezen: Psalm 150 

Hoe ziet jouw gebed eruit? Ja, je mag God van alles vragen, steeds weer. Maar vergeet 

ook de lofprijzing niet. We denken er vaak niet zo over na, maar als je bedenkt hoe 

groot en heilig God is en dat Hij toch alle aandacht voor ons heeft, dan word je wel 

even stil. De psalmen, gezangen en opwekkingsliederen bevatten meestal veel dank en 

lofprijzing. En zelfs die zingen we soms op de automatische piloot, zonder echt te  

beseffen wat we zingen. Dus werk niet alleen je verlanglijstje af, maar geef Hem ook 

dank en eer! 

 

Ik moet bidden met mijn geest, 

maar ook met mijn verstand; 

ik moet zingen met mijn geest, 

maar ook met mijn verstand. 

1 Korintiërs 14 : 15 

Ina van der Beek 

……………………………………………………………………………………………. 

Oproep voor oppas 
 

Voor de oppas tijdens de kerkdienst zoeken wij nog lieve medemensen die willen  

ondersteunen. Leeftijd vanaf 12 jaar. Hoe meer zich er aanmelden, hoe minder vaak 

men een kerkdienst mist. Dus jongeren, ouders en grootouders, ik hoor graag van  

jullie! Bel  (0348) 451310  of bel/app  06 40441009  

  

Groet,  

Annie van de Geer 

……………………………………………………………………………………………. 

Kerstavond Toen en nu 
 

Onrust in de wereld 

mensen op de vlucht 

mensen op zoek 

naar veiligheid 
 

Tellingen aan de grens 

registratie 

nergens plaats 

vertwijfeling 
 

Zoekend naar 

een slaapplaats 

naar geborgenheid 

veiligheid en vrede 
 

toen en nu 



Bemoediging vanuit de kerkenraad | Psalm 17 
 

Lezen: Psalm 17 

Het is bijna Anno Domini 2024. Een nieuw jaar des Heeren. Waar we het oude jaar 

2023 vol donkerte en duisternis los laten, stappen we over in een nieuw jaar. Wat gaat 

de tijd toch snel. Soms raakten die duisternis en donkerte ons persoonlijk. Door ziekte, 

zorg of gemis in ons leven. Die duisternis en donkerte zagen we zeker in de wereld om 

ons heen. In ons eigen land en wereldwijd. Het onrecht lijkt te regeren, polarisatie 

neemt toe en er is veel stil verdriet. Ik hoef alleen maar Groningen, toeslagen,  

verkiezingen en eenzaamheid in ons land te noemen. En wereldwijd: honger in grote 

delen van Afrika, oorlog in Soedan, het Midden-Oosten, in Oekraïne. Natuurgeweld in 

alle werelddelen, een stijgende zeespiegel. Macht en tegenmacht tussen de zogenaamd 

‘machtigen’ van deze aarde. Om over de onmacht van een organisatie als de VN nog 

maar te zwijgen. We staan erbij en kijken ernaar, maar we vinden geen oplossingen. 

Waar dan heen? Tot U, Heere, tot U alleen!  

 

In de traditie van de getijdengebeden wordt elke morgen een Psalm gelezen. Het  

waardevolle daarvan is dat we leren bidden met de Psalmen. De Psalmen geven ons 

woorden wanneer wij zelf geen woorden vinden. Om welke reden dan ook. Woorden 

om te bidden vinden we in Psalm 17. Een gebed om redding. Het gaat over zuiverheid, 

over gerechtigheid tegenover wat ons van het rechte pad af kan brengen. Over een 

mens die in alle oprechtheid Gods weg wil gaan, maar daarin ook strijd ervaart.  

Tegenkrachten kunnen ons aan het wankelen brengen, ons bij God vandaan houden. 

Dan is er het gebed naar God: Of Hij wil luisteren naar mijn bidden. Hij toetst en kent 

mij. Hij weet dat ik in Zijn weg wil gaan. Én Hij weet dat ik Hem daarbij nodig heb.  

Omdat ik het niet alleen kan. De Psalm bid: ‘Behoed mij als de appel van uw oog … , 

verberg mij in de schaduw van uw vleugels voor de goddelozen die mij geweld aan 

doen … , voor de vijanden die mij naar het leven staan’; en verderop: ‘Sta op, Heer, Laat 

uw zwaard mij bevrijden, uw hand Heere, mij verlossen.’ 

 

De Psalm eindigt vol toekomstverwachting: Vers 15: ‘Ik echter zal in gerechtigheid Uw 

aangezicht aanschouwen; ik zal, wanneer ik ontwaak, verzadigd worden met Uw beeld.’ 

Vijandige krachten dreigen ons in het gaan van Zijn wegen bij God vandaan te houden. 

Maar God kent ons, door Zijn Geest kan er in ons een oprecht verlangen zijn om in 

Zijn weg te gaan, ons te houden aan Zijn Woord. Dat ziet God, dat is het werk wat Hij 

Zelf in ons doet: Hij zuivert ons en doet ons recht. Nu nog ten dele, straks in  

volmaaktheid. Laten we samen; ook in 2024, zingen:  

 

Ik zet mijn treden in Uw spoor, 

Opdat mijn voet niet uit zou glijden; 

Wil mij voor struikelen bevrijden, 

En ga mij met Uw heillicht voor. 

Ik roep U aan, 'k blijf op U wachten, 



Omdat G', o God, mij altoos redt, 

Ai, luister dan naar mijn gebed, 

En neig Uw oren tot mijn klachten. 

 

Maak Uwe weldaân wonderbaar, 

Gij, die Uw kind'ren wilt behoeden 

Voor 's vijands macht en vrees'lijk woeden, 

En hen beschermt in 't grootst gevaar. 

Wil mij Uw bijstand niet onttrekken; 

Uw zorg bewaak' mij van omhoog; 

Bewaar m' als d' appel van het oog; 

Wil mij met Uwe vleuglen dekken. 

 

Maar (blij vooruitzicht, dat mij streelt!) 

Ik zal, ontwaakt, Uw lof ontvouwen, 

U in gerechtigheid aanschouwen, 

Verzadigd met Uw Godd'lijk beeld. 

 

Gezegend nieuwjaar. Lees elke dag een Psalm. Om woorden te vinden die we bij God 

neer kunnen leggen in onze gebeden. Tot heil en zegen. Voor onszelf en voor hen die 

we liefhebben en mensen die God op onze weg plaatst. Nogmaals: Gezegend 2024! 
 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Dank– en bidpunten 

We danken voor: 

-Het zingen van ‘Ere zij God!’ 

-De kerkenraad die bijna voltallig is 

-Het goede wat we in 2023 uit Gods hand mochten ontvangen 

-Het nieuwe jaar wat we krijgen van God 

-Glinsteringen van Gods genade door alle donkerte heen 

 

We bidden voor: 

-Alle mensen die ziek zijn, wees hen nabij Here! 

-Genoeg deelnemers voor de diaconale reis 

-Wijsheid voor de kerkenraad in de nieuwe samenstelling 

-De Zegen van God voor dit nieuwe jaar 

-De gebrokenheid in huwelijken en gezinnen 

 

……………………………………………………………………………………………. 
 

Als je het beter hebt dan anderen, bouw je een langere tafel,  

geen hoger hek. 



 

Oudjaarsdag 



Meer dan wachters op de morgen 

 

Ze zit maar bij haar tafel, heel de dag, 

zo eindeloos alleen met haar gedachten. 

Ze doet niet zoveel anders meer dan wachten, 

omdat ze niets meer kan, en niets meer mag. 

 

Ze wacht op haar ontbijt, en op de post: 

(misschien heeft iemand eens een brief geschreven). 

Maar wie van al de nichten en de neven 

weet dat God haar nog niet heeft afgelost? 

 

Ze wacht op de koffie, zaak van groot gewicht, 

en 's middags wacht ze op het warme eten. 

Zolang 't bezoekuur duurt zit ze vergeten 

bij 't raam en zoekt naar een bekend gezicht.  

 

Ze zit daar elke dag, ze wacht, ze bidt. 

De enkeling, die nog wel eens wil komen 

prijst 't mooie uitzicht op de mooie bomen, 

en vindt dat ze hier maar gezellig zit. 

 

Wanneer het avondbrood is rondgebracht 

wacht ze geduldig en in stil beschouwen, 

de smalle handen in haar schoot gevouwen, 

de zuster, die haar klaarmaakt voor de nacht. 

 

Maar boven alles wacht ze op de Heer. 

Meer dan de wachters op de morgen. 

Ze weet zich in Zijn hoede wél geborgen, 

maar elke avond vraagt ze: God.....wanneer? 

 

E. IJskes - Vogel 

…………………………………………………………………………………………… 

Cursus Bijbels Hebreeuws 
 

Op 16 januari begint er in Benschop een cursus Bijbels Hebreeuws. Het is dezelfde 

cursus die in 2013 gegeven is in Maranatha. Dit keer zal de cursus zijn op de Eben 

Haëzerschool. De cursus duurt 8 avonden en kost €115,-. Informatie kunt u vragen bij 

Annemarie Bom- de Jong: aenabom@kpnmail.nl / 06-21634120 

 

Groet 

Joke de With 

mailto:aenabom@kpnmail.nl


  
 

 

 

 

 

 

Agenda 

 

Week 52 

Maandag 25-12; 1e Kerstdag 

09:30 Ds. A.L. van Zwet uit Putten 

18:30 Kerstzangdienst Zanglust 

Dinsdag 26-12; 2e Kerstdag 

09:30 Ds. P. Wijnberger uit Bergambacht 

12:00 Kerstmaaltijd 

 

Week 01 

Zondag 31-12; Oudejaarsdag 

09:30 Ds. F. Hoek uit Schoonhoven 

18:30 Ds. W. Verboom uit Harderwijk 

Maandag 01-01; Nieuwjaarsdag 

10:00 Prop. D. Boogert uit Driebruggen 

 

Week 02 

Zondag 07-01 

09:30 Ds. S.J. Verheij uit Sliedrecht 

18:30 Ds. G.H. Vlijm uit Wezep 

 

Week 03 

Zondag 14-01 

09:30 Ds. A. Jonker uit Putten 

18:30 Ds. J.T. Maas uit  

   Ouderkerk aan den IJssel 

Dinsdag 16-01 

14:30 Ouderenmiddag 

 

De volgende Sonar verschijnt op: 28 januari ‘24 

Inleverdatum: 10 januari ‘24  

Redactie: Maria van Meijeren Henk Oskam, Hilbert Oskam,  

        Clazien Schep en Sander Schouten 

Contact: red.hervormdbenschop@gmail.com  

Kijk voor de actuele agenda op:  

www.hervormdbenschop.protestantsekerk.net/

agendapagina 

Week 04 

Zondag 21-01 

09:30 Ds. D. Breure uit Kockengen 

18:30 Ds. M.J. Tekelenburg uit Monster 

Donderdag 25-01 

18:00 Ophalen kerkbalans 

 

Week 05 

Zondag 28-01 

09:30 Ds. A. de Reuver uit Waddinxveen 

18:30 Ds. A. van Zetten uit Bennekom 

 

 

Terugkerende activiteiten 

Catechisatie (wekelijks) 

12-15 jaar; Maandag  19:00 

16-17 jaar; Dinsdag  19:00 

18+;   Dinsdag  20:00 

 

Zondagsschool (wekelijks) 

09:30 Crèche (ook op 1e en 2e Kerstdag) 

09:30 Groep 1 

11:00 Groep 2 en 3 

 

Meditatie via kerkomroep; woensdag    20:00 

 

Club Connect (14-16);   12-01, 26-01  19:30 

Maandagavond Bijbelkring;08-01, 29-01  20:00 

Dinsdagavond Bijbelkring; 09-01, 30-01  20:00 

Bijbelkring Haya;   10-01, 30-01  20:00 


