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“En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag  

en dat vervulde heel het huis waar zij zaten.” 

Handelingen 2 vers 2 

 

Dankzij de media hebben we de wereld binnen handbereik. Daardoor weten 

we inmiddels dat tornado’s en grote windvlagen geweldige ravages kunnen 

aanrichten. Wat is de kracht van wind en water groot!  

 

Lukas tast naar woorden om het pinkstergeheim te doorgronden. Er is een  

geluid (zo)als een geweldige windvlaag. en er worden tongen (zo)als van vuur 

gezien. De Heilige Geest en Zijn werk zijn niet in onze vingers te krijgen. Er 

blijft een wonderlijk geheim in het werken van de Geest.  

 

Dat betekent echter niet dat Pinksteren vaag en vreemd is. Integendeel. Het 

huis wordt vervuld, nadat de dag vervuld was. Dan worden de honderdtwintig 

mensen vervuld. Bekers raken tot de rand toe vol en lopen over. Er wordt 

over de grote daden van God gesproken en wel zo dat het door iedereen  

verstaan wordt.  

 

Opmerkelijk dat er sprake is van een gewéldige windvlaag. Is dat nodig? Zo 

zijn we het werken en spreken van de HEERE niet gewend. Nu dus wel. Het 

heeft te maken met het overweldigende, hartveroverende werk van de Heilige 

Geest. Een geweldige windvlaag. Oftewel: door niets en niemand te keren! 

 

 

ds. C.H. Hogendoorn 



Column 
 

 

 

 

door Henk Oskam  

 

 

Bewust of……… 

Onbewust doen we van alles en nog wat. Heb jij het ook weleens dat je in de 

auto zit en ineens ergens bent dat je denkt, verrek, ben ik hier al! Hoe ben ik 

hier gekomen? Dat moet ik een kruising zijn overgestoken en stoplichten  

gepasseerd. Stonden ze wel op groen? Je schud een keer met je hoofd en denkt: 

ik moet wel beter opletten. 

 

In deze tijd van het jaar heb ik dat ook wel met de natuur. Zo kijk je tegen een 

bruine beukenhaag aan en een paar dagen later lijkt hij bekleed met een mooie 

fluwelen groene mantel. De dagen worden langer en voor je het weet is het  

alweer de langste dag. De tijd gaat voort en je bent het je vaak niet bewust.  

Jonge eendjes, geboren lammetjes, gemaaid gras. Je kunt er naar verlangen na 

een wat koud en nat voorjaar en zo sta je weer de heg te knippen. Wat heb je 

gezien en ervaren tussen de winterse bruine heg en het snoeien van nu. In het 

Benschopse kunnen we snel de polder in en genieten op de kaden. Rust en 

ruimte, puur natuur. Neem de tijd en geniet ervan. Hoewel dat niet altijd lukt. 

Als een buizerd in het broedseizoen z’n territorium verdedigt, ben je als  

hardloper niet welkom in zijn omgeving. Hij probeert je te verjagen en kan je 

met z’n klauwen tot bloedens toe aanvallen. Het blijft opletten. 

 

Bewust of onbewust gebeurt er heel veel in een mensenleven. Werk om te  

leven en leef niet om te werken, is gemakkelijker gezegd dan gedaan.  

De examentijd is weer achter de rug. Een aantal jongens en meiden zitten te 

wachten op de uitslag. Maar weet ook dat een diploma alleen aangeeft wat je 

geleerd hebt, maar niet wat je kunt. Wees je bewust van je talenten, energie,  

familie, werk, gemeente, vrienden en vriendinnen. Wees je bewust van liefde, het 

wordt meer als je het samen deelt. Echte liefde is als een ring: er komt nooit 

een einde aan. Liefhebben is geen spel, wees bewust waar je mee bezig bent en 

wat je doet.   

 

Gezongen met Psalm 133: Ai, ziet hoe goed, hoe lieflijk is ‘t, dat zonen en  

dochters van ’t zelfde huis als broeders samenwonen. Waar liefde woont,  

gebiedt de Heer den zegen: daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen 

en ’t leven tot in eeuwigheid.  

 

Wees het je bewust, dan gaat het niet aan je voorbij! 



Voor de kinderen 



Vanuit de Zendingscommissie | Fam. Lustig & fam. Verhoef 
 

Familie Lustig 

In januari was er een zendingsavond met de 

Familie Lustig uit Frankrijk. We kijken terug 

op een goede avond. Bedankt dat u en jij er 

was! Als gemeente steunen we de Familie 

Lustig het hele jaar door via de  

zendingsbussen in de kerk, met de  

Pinksterzendingscollecte en met een deel 

van de opbrengst van de rommelmarkt. 

Daarmee zorgen we voor een vast bedrag 

per jaar voor de Familie Lustig, waarmee zij 

in hun onderhoud kunnen voorzien. Volg hen 

gerust op instagram/facebook onder de naam ‘hartvoorfrankrijk’. 

 

Familie Verhoef 

Graag brengen we nog een ander zendingsgezin onder de aandacht. Het gaat om de  

familie Verhoef uit Portugal. Zij zijn uitgezonden door de CAMA zending. Vader Peter 

Verhoef is een zoon van Piet en Mas Verhoef van het Benedeneind. Op 18 juni zal de 

diaconie tijdens de dienst een collecte houden voor dit zendingsgezin. We zullen iets 

meer vertellen over het werk dat zij doen: 

 

Peter en Annie Verhoef wonen sinds 2011 in Portugal. Zij wonen hier samen met hun vier 

zoons: Boaz, Lucas, Joas en Noah. Ze voelen zich geroepen om de kleine evangelische/

protestantse kerk in Portugal te ondersteunen door te investeren in nieuwe leiders. Daarom is 

hun visie om jonge leiders die Jezus willen volgen, voor te leven en toe te rusten om Gods  

gemeente in Portugal te laten groeien. 

 

Dit doen ze op drie gebieden. Als eerste door mee te werken op de Baptisten Bijbelschool in 

Lissabon waar beiden mentor zijn en Peter onderdeel is van het bestuur. Daarnaast investeren 

ze in de lokale baptistenkerk in het trainen van (jonge) leiders, het verdiepen van onderlinge 

relaties en het meer naar buiten gericht zijn als gemeente. Als derde een bijzonder project dat 

ze al jaren draaien is de vakantie-bijbel-sport-week waarbij jongeren uit diverse kerken  

getraind worden. Door middel van activiteiten 

met kinderen leren deze jongeren om Jezus’  

liefde te delen met niet-christelijke kinderen en 

families. 

 

Via hun website - www.impactportugal.nl - is 

nog meer informatie en een filmpje te vinden. 

U kunt ook maandelijks donateur worden. 

Van harte aanbevolen!  

http://www.impactportugal.nl


Pinksteren 

 

Kom Heilige Geest 

vul mijn hart en leven 

laat Uw liefde stromen 

troost met uw nabijheid 

geef kracht om te getuigen 

vervul ons met heilig vuur 

 

Kom Heilige Geest 

woon in onze huizen 

ontdek onze zonden 

leer ons meer op Jezus zien 

ontsteek een groot verlangen 

volmaakt te leven tot Uw eer. 

 

- Leo Heuvelman - 

 

 

 

 

 
 

 

 

Elke dag om vrede 

 

Blijf bidden om vrede elke dag weer 

Blijf gericht op de vredesvlam 

Blijf gericht op  vrede voor de ander 

Blijf gericht op vrede waar je woont 

Blijf gericht op vrede waar je werkt 

Blij\f gericht op vrede waar je komt 

Blijf gericht op wat vrede bevordert 

 

Blijf bidden om vrede elke dag weer 

Wakker de Geest van vrede aan 

Sta op voor de Geest van vrede 

Juist als oorlogstaal aanwakkert 

Juist als grenzen worden bedreigd 

Geloof dat je gebed altijd vrede brengt 

Geef vrede de toekomst 

 

- Marinus van den Berg - 



Bemoediging vanuit de kerkenraad| Psalm 14 

 

Bent u wijs of bent u dwaas? Een vreemde vraag misschien. Wanneer ben je wijs? Wanneer je eerst 

goed nadenkt en dan de dingen doet. Dwaas ben je wanneer je zomaar iets doet. Dan handel je on-

verantwoordelijk. 

 

De Bijbel leert wat anders. De dwaas zegt in zijn hart: er is geen God. Dan gaat het om mensen die 

wel geloven dat God bestaat, maar God speelt in hun leven geen rol. Praktisch atheïsme. Voor velen 

een geweldige opluchting. Vrij van God, vrij van mijn opvoeding, van regels en geboden. Vrij en geluk-

kig – zonder God. God doet er niet meer toe, of Hij nou bestaat of niet. 

 

Dat is verbijsterend, de dichter ziet zulke mensen onder zijn volk! Juist aan dat volk had de Heere 

zich bekendgemaakt. Maar ze gaan hun eigen gang. De dichter kijkt ook over de grenzen van zijn 

volk heen. Bij anderen is het precies hetzelfde. Er is niemand die God zoekt! Die Gods geboden 

houdt… Voel je het verdriet van de dichter? Zelf leeft hij wel met God. Er zijn er meer. Hij heeft 

het over Gods volk. Voor hen is de Heere een schuilplaats. Leeft u, leef jij met de Heere? Heeft u, 

heb jij Hem lief?  

 

Misschien zegt een ander. Ja, God bestaat wel, maar in mijn hart en van buiten: ik houd niet echt  

rekening met Hem. Dat kan ineens gebeuren. Of geleidelijk. De dwaas zegt: er is geen God. We zien 

het om ons heen. In de politiek, in de media, op social media. Mensen die invloed hebben en die  

duidelijk maken dat er voor hen geen God is. En dat ook anderen op willen leggen. De dichter zegt: 

ze handelen verderfelijk. 

 

We keren God de rug toe. Ons handelen staat haaks op wat God wil. Het leven is niet veilig meer. 

Begin en einde niet. Er is onrecht in woorden en gedrag. Corruptie. Verrijking. Relaties staan onder 

druk. Een uitstapje moet kunnen, zo wordt gezegd en gedacht. Ontrouw. Leugenachtigheid.  

Hebzucht. Nepnieuws. Wat is de moraal die overblijft? Eigen richting en eigen recht. Samen zijn ze 

stinkende geworden, zegt de Statenvertaling. 

 

Is het herkenbaar? Hoe leven mensen die veel invloed hebben? Geen God… Eigen normen en 

waarden. Maakt het ons vrij? Of ten diepste angstig en bedreigd omdat we maar nauwelijks aan  

onze eigen verwachting kunnen voldoen? Of wint het pessimisme: Het leven is toch zinloos!  Het is 

moeilijk voor Gods volk in zo’n samenleving. Mensen die wel in Gods weg willen gaan. Vijandig. Je 

wordt anders behandeld. Leven met God wordt soms onmogelijk gemaakt. Denk aan onze  

vervolgde broeders en zusters. In meer dan 50 landen worden christenen vervolgd. Wordt hun  

leven onmogelijk gemaakt. Hoe is dat in Nederland?  

 

Maar hoe kan dat? Weten we niet beter? Zijn we niet bekend met God, met Zijn heil en geboden. In 

Israël zeker. In onze tijd ook nog wel. Maar er bestaat geen God. De mensen weten het niet meer. 

Hebben ze hun geweten dichtgeschroeid? Het ontbreekt aan kennis! Hoe dat komt? Door  

omstandigheden? Dingen die we niet begrijpen waardoor je God bent kwijtgeraakt. Op mezelf  

teruggeworpen? Of argumenten: er kan toch geen God zijn want anders… Of dieper: ik wil niet 

meer rekenen met God en Zijn dienst. Vrij en autonoom. Daar gaat het vandaag om. Jezus zei: u 

hebt niet gewild. Dat is onze eigenlijke dwaasheid. Dat we denken en zo leven: er is geen God. En 

dat ons dat ook niet meer benauwd. Maar ons blij gelukkig maakt. Menselijke dwaasheid is het! 

 

Eeuwen later neemt Paulus deze woorden over, in de brief aan de Romeinen. Hij geeft er een  

diepere betekenis aan. Allen zijn ze afgedwaald. Er is niemand die goed doet – zelfs niet een! Dat is 



aangrijpend. Dat zegt hij niet van een groep mensen, maar in Romeinen 3 geldt het voor de hele 

mensheid. Niemand uitgezonderd. U, ik en jij. Maar overdrijft Paulus hier niet verschrikkelijk? Met 

zijn depressieve mensbeeld. Er is toch veel goed en liefde? Het is toch niet zo slecht en kwaad. 

 

Als het gaat om de echte werkelijkheid in ons hart en leven, de realiteit van Gods geboden, als het 

gaat om de echte zin van ons leven (God volmaakt lief te hebben en te loven en te prijzen, in je hart 

en leven, en je medemens lief te hebben als jezelf), geldt het dan niet voor elk mens: tegenover God 

heb ik gefaald. Zijn we niet in staat tot de meest verschrikkelijke dingen?! Dwaas! Dat zijn we ten 

diepste allemaal. Hoe wijs we ook zijn in eigen oog, of hoe wijs anderen u en mij ook vinden. 

 

En God ziet het. Psalm 14 zegt: de Heere kijkt vanuit Zijn hemelwoning naar beneden op alle  

mensenkinderen. Is er iemand die Mij zoekt?! Iemand die beantwoordt aan de zin van het bestaan. 

Hij zoekt; en Hij vindt niemand. Allen zijn ze afgedwaald. U, jij en ik. Dat is een onvoorstelbaar diep 

verdriet. Dat roept Zijn heftige en heilige reactie op. De Heere is ten diepste onze Rechter. Hij kan 

van ons niet af. Zo trekt de Heere Zijn conclusie. Alle mensen worden in staat van beschuldiging  

gesteld. Zijn er verzachtende omstandigheden? Nee. Vanuit onszelf kan niemand tegenover God  

bestaan. Niemand kan zich redden. Iedereen verdient Zijn straf. 

 

Maar, zegt de Psalm, in de Heere Jezus Christus mogen we geloven dat we gered zijn. Paulus heeft 

het over de dwaasheid van het kruis. En Jezus is Gods hoogste wijsheid. Jezus wordt verkondigd. Hij 

is  gegeven tot rechtvaardigheid. Dat wil zeggen: we staat weer recht tegenover God. Geen  

veroordeling meer. Vrijspraak van alle schuld en straf. Daarom worden wij altijd opgeroepen: doe de 

goede keuze. Blijf niet dwaas. Word wijs. En blijf wijs. 

 

Wanneer word je wijs? Wanneer ben jij wijs in je leven? Als we het verliezen van God. Ons aan 

Hem toevertrouwen. Wijs gemaakt, door de Geest. Die blindheid, dwaasheid en onwil wordt door 

de Geest gebroken. Hij laat het zien. Laat zien hoe heerlijk het verlossende werk van Jezus is. Wijs 

ben als je niet meer zonder God kunt. Daarom, laten we ons maar niets wijsmaken door wie dan 

ook. Maar wijs maken en houden door God. En door de Heere Jezus Christus. 

 

De echte wijsheid in ons leven is de vreze des Heeren. Een prachtige uitdrukking uit het OT. Dan 

hoef ik niet meer bang te zijn voor God. Wel een diep ontzag voor de Heere. Hij is de Heilige. Zo 

totaal anders dan ik, mens. We mogen vertrouwelijk met deze God omgaan, zoals een kind met zijn 

vader en moeder. In Christus is deze hoge God onze genadige Vader geworden en Hij ons zeer  

nabij. In deze vreze oefenen we ons hele leven lang om wijs te zijn. Een leven in vertrouwen op 

Hem. Met de Bijbel als handboek. Het leven maakt dat we ons verwonderen moeten over wie God 

is. En dat we verdriet hebben over wie we zelf zijn. Ten diepste dwaas en donker als ik op mezelf let. 

Maar wijs gemaakt door Hem!  

 

Hij staat aan onze kant en laat niet los. Hij ziet onze moeite en ons verdriet. Opdat we bij Hem uit-

komen. Hij trekt een grens. Tot hiertoe en niet verder. Voor Zijn volk én voor de vijanden van Zijn 

volk. Want Hij is God. Hij zal Zichzelf laten zien, nu al in dit leven. En straks in alle Heerlijkheid.  

Aangrijpend wanneer ik Hem dan ontken en Hij mij niet meer kent. En wat een geweldige  

bemoediging voor hen die op Hem hun verwachting stelden. Voor wie Christus hebben leren  

kennen als de wijsheid en de kennis Gods. In de vreze des Heeren. Vol ontzag. In verlangen en liefde. 

Een leven zonder angst en vrees. Wijs gemaakt door Gods Geest, Christus als Rechter tegemoet op 

de jongste dag. Zonder vrees uitzien naar Hem, Die onze dwaasheid weggedragen heeft aan het 

kruis. Lof zij Christus, nu en altijd.    

 

Samenvatting naar een preek van ds. J.A. van der Velden 



 

Geloven is moeilijk; niet geloven is onmogelijk. 
 

Victor Hugo  

……………………………………………………………………………………………. 

 

Een kijkje bij de ouderenmiddag 
 

De deur van Maranatha staat al open en we worden hartelijk welkom geheten door een van de  

dames. De zaal is al snel gezellig gevuld en we worden voorzien van een kopje koffie of thee met 

cake. De middag wordt geopend door Dirk Boogert met zingen, gebed en meditatie. Dan krijgt de 

spreker/spreekster het woord. De onderwerpen verschillen, zo was er een middag  over de  

psalmen "Hoor mijn gebed" met beeld en geluid over het thema. Ook een heel indrukwekkende 

middag over het werk van "Stichting de Ondergrondse Kerk". Hoe in andere delen van de wereld 

op een hele andere manier een gemeente wordt gehouden dan bij ons in het vrije westen.  

  

Ook was Maranatha een keer veranderd in een "Schaatsmuseum". Krijn v.d. Ham vertelde over de 

strenge winters van vroeger. En had een hele tentoonstelling van schaatsen meegebracht. Prachtig 

om te zien en erover te horen. 

  

Middagen met een gouden randje zijn de Kerst en de Paasvieringen. Een Rijk Evangelie, mooie  

gedichten en...... het kinderkoor komt zingen. Zo mooi, die blijde kinderen met hun liedjes en 

gebaren erbij. En verschillende grootouders in de zaal die er trots naar kijken. (Ik kijk naar mijn 

stoere neven!) Mooi hoor, complimenten aan Miranda die ze dit zo leerde!! Ook wordt er een 

mooi kerstverhaal voorgelezen met altijd een ontroerende boodschap er in. En dan staat er een 

heerlijke maaltijd klaar, waar we met elkaar van genieten en ook de onderlinge gesprekken zijn heel 

fijn. Je zit soms net naast iemand die je anders niet zo gauw spreekt, dat is ook mooi.  

  

En...de spelletjesochtenden niet te vergeten. We beginnen om 10.00 uur met koffie en cake. Een van 

de dames (die om de beurt per 2 aanwezig zijn) leest een stukje uit een dagboekje voor en we  

zingen een psalm. Dan kiest iedereen een spel, rummikub, dammen, sjoelen enz., wat je maar wil. Je 

kan ook wel van spel veranderen, maar de Rummikubs blijven meestal wel doorgaan. Bent u nog 

nooit geweest, kom gerust eens kijken. Een gezellig praatje kan ook altijd. Rond 12.00 uur gaan we 

voldaan naar huis. 

  

Als extraatje was er dinsdag 2 mei 2023 nog een heel gezellige middag. We begonnen met een  

heerlijke maaltijd van soep, broodje kroket en een toetje. Waar iedereen van genoot. Daarna waren 

er verschillende  raadsels en gezegden op te lossen. Heel gezellig.  

 

Dames van het comité (Clazien, Eerida, Fokelina, Dicky en Anja), wat bezorgen jullie ons fijne  

bijeenkomsten met elkaar!!! Heel hartelijk dank! We wensen jullie Gods  

Zegen en veel vreugde toe bij dit mooie werk. 

  

Jannie Schouten 

 

……………………………………………………………………………………………. 
 

God houdt van je zoals je bent, maar Hij weigert je te  
 

laten zoals je bent. Hij wil dat jij wordt zoals Jezus. 



In gesprek met | De orgelcommissie 
 

Naar aanleiding van de restauratie van het orgel in Benschop is in 2006 de orgelcommissie  

opgericht. Gerrit Verheij is al sinds de oprichting één van de commissieleden, dus is hij  

langsgekomen om Clazien en Hilbert het één en ander te komen vertellen over de orgelcommissie. 

 

Welke leden zitten in de orgelcommissie? 

Tonny van Vliet, Berto Manschot, Marga de Jong, Willem van Beek, Jos Schrijver en ikzelf. Jos  

Schrijver zit er bij vanuit de kerkrentmeesters. Want toen de orgelcommissie is opgericht, is 

 afgesproken dat één van de kerkrentmeesters ook lid is van de orgelcommissie. Die hoeft niet  

zozeer een uitvoerende taak te hebben, maar wel dat alles wordt gedeeld met elkaar. En dat is wel 

erg goed, want alles wat wordt besproken binnen de commissie heeft uiteindelijk te maken met de 

kerk. Berto Manschot zat eerst ook via het kerkrentmeesterschap bij de commissie, maar hij vond 

het zo leuk dat hij er vervolgens bij is gebleven. 

 

Hoe is de oprichting van de orgelcommissie tot stand gekomen? 

Dit was in 2006, want toen zijn de plannen voor de restauratie van het orgel ontstaan. De jaren 

hiervoor waren al een aantal onderzoeken gedaan en is er ook een rapport opgeleverd door de 

heer Van Beek. Deze man is orgeldeskundige en heeft destijds gekeken naar een eventuele 

 restauratie, maar dat is toen allemaal weer doodgebloed. Toen zijn in 2006 echt plannen gemaakt 

voor restauratie omdat mensen op dat moment zeiden dat het echt niet langer door kon met het 

orgel. Daar was een commissie voor nodig en mensen die het gingen uitvoeren. Daar ben ik toen 

ook voor gevraagd, met een aantal anderen. Toen hebben we de commissie ook een naam gegeven, 

namelijk: Bätz Orgelcommissie Benschop. Dat vonden we erg leuk, want dit werd afgekort naar 

BOB.  

 

En waar staat Bätz voor? 

Dat is de bouwer van het orgel in Benschop, wat hij heeft gedaan in het jaar 1755. Deze man heette 

Johann Heinrich Hartmann Bätz en hij woonde in Utrecht, waar ook zijn bedrijf zat. In de jaren 

voor 1755 was er geen orgel in Benschop en werd er dus gezongen onder leiding van een  

voorzanger. De heer Milan Visconti, secretaris van de Staten van Utrecht, had een buitenverblijf in 

Benschop, en ging hier naar de kerk. Dit was van oorsprong een Italiaan en zijn schild is te zien op 

de borstwering. Hij was hier, maar vond het gezang maar niets. Dus hij heeft toen een orgel  

geschonken aan de gemeente Benschop. Hij woonde in Utrecht en daarom was het voor hem heel 

logisch om een Utrechtse orgelbouwer opdracht te geven. En het orgel waar dit om gaat is nog 

steeds hetzelfde orgel dat nu in de kerk wordt gebruikt.  

 

In welke kerken naast Benschop is er nog meer een Bätz orgel? 

Onder andere in de Dom in Utrecht, de Lutherse kerk in Den Haag, de Petruskerk in Woerden en 

in Schalkwijk. In de Nicolaaskerk in IJsselstein heeft er één gestaan, maar die is afgebrand. Dus daar 

staat een nieuw orgel. Orgels van Bätz zijn wel hele goede orgels. De orgels die er staan worden 

altijd geroemd en zorgvuldig gerestaureerd. Zowel in Nederland als internationaal heeft Bätz een 

bepaalde status, qua kwaliteit en klankkleuren.  

 

Hoe ontstond de behoefte om het orgel te restaureren? 

Nou, de grootste aanjagers waren de organisten. Teus van Beusekom speelde hier jaren orgel. Hij 

zei eind jaren tachtig al dat iets aan het orgel moest gaan gebeuren, want het orgel was lek, de 

trompetten konden niet goed meer gestemd worden en de draagkracht zat er helemaal niet meer 

in. Toen is daar in 1990 enigszins naar geluisterd door een elektronische subbas op het orgel te 



plaatsen. Dit betekent dat de zware tonen van het pedaal geluid produceerden via speakers. 

Dit systeem heeft best een aantal jaren gewerkt, maar toen ging het na een aantal jaren weer 

stuk. Daarna is het niet meer gerepareerd vanwege de hoge kosten. Vervolgens kwamen een 

aantal nieuwe organisten die meteen al vonden dat er iets aan het orgel zou moeten gaan  

gebeuren.  
 

Was het ook een optie om een volledig nieuw orgel te plaatsen in plaats van  

restauratie? 

Dat was een optie, maar Monumentenzorg wilde dat het huidige orgel wel zou moeten  

blijven. Dus toen heeft de orgeladviseur nog even gekeken of er een nieuw orgel in het koor 

van de kerk geplaatst zou kunnen worden. Maar daar is eigenlijk verder geen onderzoek naar 

gedaan. Iedereen vond namelijk het huidige orgel al mooi en goed, dus was het een veel beter 

plan om dit orgel op te knappen. Bovendien zou een nieuw orgel ook veel duurder zijn in 

vergelijking met restauratie.  
 

Hoe verliep het traject van de restauratie van het orgel?  

Dat was echt een heel traject, vooral omdat het orgel zo oud is en daarom onder  

monumentenzorg staat. Mensen van Monumentenzorg zijn hier dus gekomen, met een  

orgeladviseur. Dit was de heer Peter van Dijk, die is toegewezen aan onze gemeente om ons 

te begeleiden in het proces. Deze man heeft een plan opgesteld en vervolgens zijn  

verschillende orgelbouwers uitgenodigd om een offerte uit te brengen. Uiteindelijk is Hans 

van Rossem uit Wijk en Aalburg uitgekozen. Deze man had de beste verwoordingen en  

plannen, tegenover bijna de scherpste prijs. Overigens is het orgel niet alleen gerestaureerd, 

maar ook uitgebreid met twee pedaalstemmen: de Bordon 16 voet en de Fagot 16 voet. Het 

lastige hierbij is alleen dat het orgel in originele staat moest blijven, dus alles wat wordt  

toegevoegd staat los van het bestaande orgel. Er zijn dus een aantal pijpen toegevoegd, die 

zijn weggewerkt door middel van een extra orgelkast achter de bestaande orgelkast. Deze 

orgelkast is vanuit de kerk niet zichtbaar, omdat de aanblik van het orgel hetzelfde moest  

blijven.  
 

Wanneer is het traject vervolgens echt van start gegaan? 

In 2010 is het orgel volledig uit de kerk gehaald. Eerst was het orgel een beetje een  

combinatie van wit en grijs. Toen is er ook onderzoek gedaan naar de kleur van het orgel, 

wat ook moet van Monumentenzorg. Het orgel had zeven lagen verf, wat dus betekent dat 

het orgel zeven keer in een nieuwe kleur is geschilderd vanaf het jaar 1755. De eerste en 

oudste kleur was ongeveer de kleur die er nu op zit, maar dan net iets meer oranje. Maar dat 

vond de schilder ook niet mooi, dus is er iets meer een rode tint aan gegeven.  
 

Hoe wordt zo’n keuze gemaakt?  

Nou, wij als gemeente zijn de partij die betaalt. Dus dan heb je wel een behoorlijke stem.  

Monumentenzorg heeft het recht om te blokkeren. Stel Monumentenzorg blokkeert iets, 

maar je wilt het alsnog, dan kun je ook in een rechtszaak terecht komen, wat ook geregeld 

gebeurt als het gaat om projecten als restauratie van een orgel.  
 

Hoe is de restauratie van het orgel gefinancierd? 

Henk Oskam is een kei in het aanvragen van subsidies. Daarnaast was er de actie ‘Doneer 

een orgelpijp’. Dus er liepen al wel verschillende dingen. Belangrijk is overigens dat je het 



project al begint voordat de geldstroom op gang komt. Want vooraf zullen mensen best geld 

geven, maar op een gegeven moment houdt dat op. Als je het orgel gaat demonteren, gaat  

informeren of open avonden gaat organiseren, dan blijven mensen geld doneren. Vanuit de 

kerkenraad ontstond er wel een bepaalde angst om met het project te beginnen, omdat er 

voorafgaand aan het project nog niet voldoende geld beschikbaar was. Uiteindelijk is het  

project gewoon doorgegaan, maar is wel afgesproken om het project in verschillende fasen 

op te delen. Iedere fase zou een eigen kostenpost krijgen. Op die manier kon het project  

gestopt worden bij een bepaalde fase op het moment dat het geld op was. In totaal heeft de 

restauratie en uitbreiding van het orgel ruim drie ton gekost, dus het is ook wel belangrijk 

dat er goed op de kosten wordt gelet.  
 

Wat was precies de rol van de commissie als het gaat om de restauratie van het 

orgel? 

We hebben heel veel vergaderingen gehad, acties uitgezet en onderzoek gedaan. Dit hebben 

we gedaan door op bezoek te gaan bij andere kerken, waar orgels ook gerestaureerd waren. 

Het plan dat hieruit voortvloeit wordt niet getekend door de orgelcommissie, maar door de  

kerkrentmeesters. Want het college van kerkrentmeesters is namens ons allemaal de  

eigenaar van het orgel, niet de orgelcommissie.  
 

Ondertussen is het al een tijd geleden dat het orgel is gerestaureerd. Wat is de 

reden dat de orgelcommissie in stand is gebleven? 

Toen het orgel in 2011 is opgeleverd, is in overleg met de kerkrentmeesters besloten dat de  

orgelcommissie zou blijven bestaan. Allereerst om de belangen van het orgel te behartigen, 

zoals het onderhoud. Ten tweede heeft de orgelcommissie contact met de organisten, om te 

zorgen dat alles goed verloopt en iets te organiseren als dat nodig is. En ten derde om ook 

iets met het orgel te doen. We hebben een prachtig orgel opgeleverd gekregen en  

Monumentenzorg heeft ook gezegd dat het een orgel is van de gemeenschap, want het is 

grotendeels bekostigd met subsidiegeld. Dus organiseren we vanuit de orgelcommissie 

bijvoorbeeld concerten. 
 

Hoe vaak vindt er onderhoud plaats aan het orgel?  

Niet veel. Voorafgaand aan de restauratie van het orgel werd het jaarlijks gestemd. En na de 

oplevering twaalf jaar geleden is het orgel slechts 

twee keer gestemd. Dit is ook wel een beetje op het 

conto van de orgelbouwer Hans van Rossum, want 

die heeft heel goed werk geleverd.  We mogen nu 

ook wel best trots zijn op ons orgel. Want er zijn  

organisten overal vandaan gekomen met commissies 

of orgeltochten, en die geven dan aan dat dit echt 

een juweeltje is. Echt prachtig qua klanken en  

speelbaarheid. 
 

Het moge duidelijk zijn dat we trots mogen zijn op 

zo’n prachtig orgel in Benschop. Zaak aan ons om 

dus zuinig te zijn met het instrument, zodat het orgel 

nog jarenlang de lofzang in Benschop kan begeleiden. 

Dank Gerrit voor het interview! 



De parachute—Psalm 

 

'Geloven?' Hij keek stilletjes voor zich uit, door het grote raam van de ziekenhuiszaal. 

'Moeilijk', zei hij toen. 'Heel moeilijk.' 

 

Lange tijd was het stil. Op de gang hoorde je de verpleging. Lachende zusters. Artsen 

die de ronde deden. Een patiënt, roepend om assistentie. 

 

'Nee, geloven is zo gemakkelijk nog niet. De mensen praten erover alsof je het in je 

broekzak hebt zitten. Maar in mijn geval is dat zo simpel nog niet. Ik heb te veel  

meegemaakt....' 

 

Ik knikte. Hij had me er al iets over verteld, lang, heel lang geleden. Iets over de oorlog. 

Iets over bloed. En zweet. En tranen. 

 

'Je hebt mensen die net doen alsof geloven iets is dat je vanzelfsprekend doet. Je bidt.  

Je leest in je bijbel. Je gaat naar de kerk. En als je dood gaat, ga je natuurlijk naar de  

hemel. Of, als je het verkeerd gedaan hebt, naar de hel. Nou, voor mij is dat allemaal zo 

duidelijk nog niet. Ik weet soms helemaal niet wat ik moet geloven. Ze zeggen zoveel. 

Ook de theologen, de kerken, de verschillende godsdiensten. En dan kun je wel zeggen: 

je moet in Jezus geloven, dan heb je een antwoord op al je  vragen - maar als ik met de 

beste wil van de wereld naar Jezus kijk, dan blijven er toch nog wel een paar vragen 

over.  

 

Trouwens, Hij had zelf ook nog wel een paar vragen, op het laatst, op dat kruis waar Hij 

aan hing. "Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?'' Nou, dat roep je ook 

niet als alles voor jou gesneden koek is. Dat roep je als je het helemaal niet meer  

begrijpt.... Nee, geloven is zo gemakkelijk nog niet...' 

 

Ik keek naar het infuus in zijn hand. Ik keek naar zijn mager geworden gezicht. Ik keek 

naar de kaarten boven zijn bed. 'Van harte beterschap', stond erop. Maar lang niet op 

alle kaarten stond die wens. Op de meeste kaarten stond alleen maar: 'Sterkte'. Want 

wat vermoed werd was nu wel duidelijk: hij zou niet meer beter worden.... 

 

'Weet u waar ik heb geleerd wat geloven betekent?' Ik schudde mijn hoofd. 'Op die 

cursus. Ik volgde ooit een cursus parachutespringen. Het kan al wel dertig jaar geleden 

zijn.... De instructeur hielp ons bij het opvouwen van de gebruikte parachutes. Dat is 

ongelooflijk secuur werk, want als jij je parachute niet precies volgens de regels  

opvouwt, kan dat je dood betekenen. Zo'n ding blijft dan ineengevouwen ergens steken 

zodra jij gesprongen bent, en nu ja, dan kun je het allemaal wel vergeten.... Om die  

reden moesten wij dan ook altijd bij een volgende sprong onze eígen parachute uit de 

kast halen - en niet die van een ander. Dan wist je in elk geval zeker: die zit goed  

opgevouwen. Je had 'm zelf klaargelegd! 



 

Maar op een dag bleek dat iemand de kast had opgeruimd. Hij of zij was vergeten de 

naamkaartjes op de parachutes te leggen. En toen moest iedereen een parachute  

nemen waarvan hij dácht dat die van hem was.... Kijk, toen heb ik geleerd wat geloven 

betekent: vertrouwen. Vertrouwen dat je opgevangen zult worden, ook al heb je daar 

zelf geen enkele inbreng in gehad.... Vertrouwen op het werk van een ánder!' 

 

Een zuster kwam binnen. Of hij koffie wilde. Hij bedankte. Iets te eten misschien? Hij 

wilde niet. Geen trek. De zuster glimlachte. En ging. 'Zal ik nog iets voor je lezen?', 

vroeg ik. 'Ja, zei hij. 'Wat?' 'Lees de parachute-psalm maar', antwoordde hij, turend door 

het grote raam, de verte in, naar de wolken langs de blauwe lucht. 'De parachute-

psalm?' 'Ja, de parachute-psalm. Over die ene parachute waarvan je zeker weet dat-ie 

opengaat als jij valt. Dat ie je dragen zal, door de diepte heen. 

 

Ik las. Hij luisterde. En het was alsof we samen zongen: 

 

God zij geprezen met ontzag, 

Hij draagt ons leven dag aan dag, 

zijn naam is onze vrede. 

Hij is het die ons heeft gered, 

die ons in ruimte heeft gezet 

en leidt met vaste schreden. 

Hij die het licht roept in de nacht, 

Hij heeft ons heil teweeggebracht, 

dat wordt ons niet ontnomen. 

Hij droeg ons door de diepte heen, 

de Here Here doet alleen 

ons aan de dood ontkomen. 

 

André F. Troost 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Lezen: Johannes 15 :15-17 

 

Ben je tevreden met jezelf? Of vraag je je regelmatig wat 'men' van je denkt? Natuurlijk 

mag je best rekening houden met een ander, je leeft tenslotte niet alleen op deze we-

reld. Maar je hoeft je nou ook weer niet aan te passen aan wat je denkt dat je omge-

ving van je verwacht. Wees maar jezelf. Jij, uniek, gemaakt en geliefd door God. Besef je 

dat? O ja, er mankeert vast van alles aan jou en mij, maar onthoud: je mag er zijn! 

 

Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie.... 

Johannes 15:16 
 

Ina van der Beek 



Bericht van Open Doors | Oprukkend geweld in Afrika 
 
 

Blijft u meebidden voor christenen in Afrika? 

In de Sahel regio rukken radicale moslim-

groepen explosief op. Zwakke regeringen en 

armoede zijn daarvoor een vruchtbare  

voedingsbodem. De groepen zijn divers en 

verwarrend. En vooral christenen zijn het 

doelwit van het radicale moslimgeweld.  

Meisjes en vrouwen zijn het meest kwetsbaar. 

Hun leven wordt kapotgemaakt door  

ontvoering, seksueel geweld en het afnemen 

van de voogdij over hun kinderen. 

 

Ons gebed is onzichtbaar, maar de uitwerking daarvan zeker niet. Vervolgde christenen 

getuigen, dat zij ervaren dat broeders en zusters voor hen pleiten in het gebed. Een  

onverwacht gevoel van warmte of liefde in de isoleercel - en dat niet slechts éénmaal, 

maar talloze keren om de gevangenschap te doorstaan. Het is een voorbeeld van zo'n 

getuigenis. Uw gebed doet meer dan u denkt of hoopt! 

 

- Bid mee voor vrede, gerechtigheid en vreugde door de Heilige Geest in de kerk van   

- Afrika. Specifiek voor Minata uit Burkina Faso, en haar familie. 

- Graag uw gebed voor een zegen over alle traumahulp aan 'onteerde' vrouwen. Dit is  

- het pijnlijke stigma waar ze mee worstelen vanuit de cultuur. 

 

……………………………………………………………………………………………. 

Dank– en bidpunten 
 

Wij danken voor: 

- De mooie natuur, ook in ons dorp. 

- De onverdiende vrede, laten we er elke dag voor danken! 

- De talenten die we allemaal hebben ontvangen. 

- Het zicht op dé dag die komende is, dat Jezus terugkomt. 

 

Wij bidden voor: 

- De jongens en meiden die op een uitslag zitten te wachten. 

- De SDOK, wat zijn ze standvastig, om jaloers op te zijn. 

- De mensen die het mentaal lastig hebben. 

- Dat het vuur van de Geest ons hart allemaal mag blijven raken. 

……………………………………………………………………………………………. 
 

Er zijn zaken als liefde en vriendschap die niet met geld te koop zijn. 

Martin Luther King  



 



  
 

 

 

 

 

 

Agenda 
 

 
 

Week 22 

Donderdag 01-06 

20:00 Kerkenraadsvergadering 

 

 

Week 23 

Zondag 04-06 

09:30 Ds. F. Hoek uit Schoonhoven 

18:30 Ds. G.M. van Meijeren uit Zeist 

 

 

Week 24 

Zondag 11-06 

09:30 Prop. H.H. de Mots uit Ridderkerk 

18:30 Ds. L.W. Smelt uit Voorthuizen 

Dinsdag 13-06 

14:30 Spellenmiddag ouderen 

 

 

Week 25 

Zondag 18-06 

09:30 Ds. C. Blenk uit Den Haag;  

   voorbereiding Heilig Avondmaal 

18:30 Ds. G.C. Bergshoeff uit Scherpenzeel 

Donderdag 22-06 

19:15 Censura Morem 

20:00 Avondmaalskring  

Zaterdag 24-06 

09:30 Rommelschuur 

09:30 Kerkenraadsdag 

 

De volgende Sonar verschijnt op: 25 juni ‘23  

Inleverdatum: 10 juni ‘23  Let op! Volgende Sonar is voor 2 maanden (juli & augustus) 

Redactie: Henk Oskam, Hilbert Oskam, Clazien Schep,  

        Sander Schouten en Maria van Vliet 

Contact: red.hervormdbenschop@gmail.com  

 

Week 22 

Zondag 25-06 

09:30 Ds. G.D. Kamphuis uit Barneveld; 

   viering Heilig Avondmaal 

18:30 Ds. E. van Wijk uit Heukelum; 

   dankzegging Heilig Avondmaal 

Vrijdag 30-06 

19:30 Muntverkoop en Boekentafel 

 

 

Terugkerende activiteiten 

Meditatie via kerkomroep, woensdag 20:00 

 

 

Kring: 

Gebedskring  17-06  07:00 

Emmaüskring  07-06  10:00 

Kijk voor de actuele agenda op: www.hervormdbenschop.protestantsekerk.net/agendapagina 


