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Meditatie

Want |k zeg u:Als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de
Schriftgeleerden en de Farizeeén, zult u dan het Koninkrijk der hemelen beslist niet

binnengaan.
Mattheus 5:20

'Het Koninkrijk der hemelen ... dat is de wereld op z'n kop', wordt weleens
gezegd. Maar het is natuurlijk andersom. Deze wereld staat al op z'n kop. Het
is niet zoals het zou moeten zijn. Daarom hebben we Jezus' boodschap van
het Koninkrijk nodig om weer rechtop gezet te worden.

In het gelezen gedeelte spreekt Jezus over wie groot en klein zijn in het
Koninkrijk. De grootsten zijn diegenen die méér doen dan wat de wet zegt.
Waarom zou dat zijn? Omdat het strikt houden van Gods wet nog niet
genoeg is voor het Koninkrijk. Het gaat om een verandering van ons hart,
waardoor we verder gaan dan het normale of verplichte. Dat je niet alleen van
je vrienden houdt, maar ook van je vijanden. Dat je niet elkaar de maat neemt,
maar dat je elkaar mateloos liefhebt. Pas dan wordt het verschil zichtbaar en
wordt Gods Koninkrijk zichtbaar!

Lezen: Mattheus 5:17-20 en 43-48
Zingen: Psalm 133:3
Op Toonhoogte lied 370

Ds. C.A. van der Graaf




Column

door Henk Oskam

80 jaar. In mijn schoolherinnering was de 80-jarige oorlog in de geschiedenis wel
een tijd om even bij stil te staan. Maar wat kun je je nog herinneren van je
lagere schooltijd? Bij de één lukt dat beter dan bij de ander.We staan nu midden
in de tijd van gedenken en vieren van 80 jaar vrijheid. Wie van onze
gemeenteleden heeft daar nog een actieve herinnering aan? Hoe oud moet je
zijn om dingen over de 2° wereldoorlog te kunnen vertellen.Verhalen over
onderduiken, razzia’s, vliegtuigen, bombardementen, het verraad van Benschop,
holocaust. In mei 1945 werd het geschiedenis, de 2° wereldoorlog is voorbij,
maar mag niet worden vergeten.

In Prediker lezen we: er is een tijd om te huilen en er is een tijd om te lachen. Er is
een tijd om te treuren en er is een tijd om te dansen. Gedanst werd er zeker.

Maar een andere oorlog diende zich al weer aan. Ook Benschopse jongens
werden opgeroepen om in Indonesié te proberen, met twee militaire
campagnes in 1947 en 1948, de voormalige kolonie te heroveren. Dat is niet
gelukt. Eind 1949 stopte ook hier de oorlog. Leger en oorlog zijn bij ons steeds
meer op de achtergrond geraakt. Dienstplicht is afgeschaft.VWWanneer zie je nog
een militair in uniform? Oh ja, als we op vakantie gaan zien we op de
luchthavens nog marechaussees.

Vorig jaar begonnen de herdenkingen in Normandie. Daar kun je niet om de
oorlogstijd heen. De hele streek staat vol musea en herdenkingsplekken. In
Benschop hebben we ons eigen monument. Op zondag 4 mei hebben we als
kerken een herdenkingsbijeenkomst op het terrein van Terberg. Bij oorlogen
staan we schouder aan schouder, laten we dit bij herdenken ook doen!

Verheugt u, christenen, tesaam!

Laat ons van vreugde springen en zegenen Gods grote naam;
laat ons de Heer bezingen, die ons zo machtig heeft bevrijd,
die voor der mensen zaligheid de hoogste prijs betaalde.

Stopt het nu met 80 jaar vrede? We zijn maar een stipje op de wereldbol. Het
lijkt vrede, maar we leven op een vulkaan. Regeren is vooruitzien, maar zoek
eerst het Koninkrijk van God.Wees niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag
van morgen kan voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.
Sjalom wens ik een ieder toe!




In deze woordzoeker moet je 15 namen van
Bijbelboeken wegstrepen. Heb je de Bijbel bij de
hand? Voorin de Bijbel vind je nameljjk alle
namen van de Bijbelboeken op een rij. Tip: in
deze woordzoeker staan alleen boeken uit het

Oude Testament. Welk Bijbelboek kun je van de
overgebleven letters maken? ... ... .. ...........




Wie weet

Weet u wat het meest 'god-loze’ Bijbelboek is? Het boek Esther! De Naam van God
komt in het Bijbelboek Esther niet één keer voor..... Hoe dat blijkt? Dat blijkt uit twee
woordijes: 'Wie weet..."!

Het Joodse meisje Esther is in Perzié koningin geworden. Nu heeft Haman, een soort

generaal, een hekel gekregen aan een bepaalde Jood, een zekere Mordechai. En laat nu
die Mordechai Esthers oom zijn....Mordechai wil best Haman groeten. Maar hij wil niet
voor hem buigen. Mordechai buigt alleen voor God.

En nu beraamt Haman een plan om alle Joden een kopje kleiner te maken. Hitler avant
la lettre. Er is al een wet van Meden en Perzen uitgevaardigd! Via een lakei laat
Mordechai aan zijn nichtje Esther weten dat ze bij de koning moet pleiten voor de Jo-
den. Maar Esther weet: wie zonder ontboden te zijn bij de koning komt, wordt gedood,
ook al is het zijn eigen vrouw.

Dan laat Mordechai Esther antwoorden: ' Wie weet ben je juist koningin geworden met
het oog op een tijd als deze.'Voor dat argument zwicht Esther. 'Wie weet...." Ze zal
gaan! ' Kom ik om, dan kom ik om.'

Nu gaat het mij vooral om die twee woorden: wie weet. Je weet het maar niet...
Misschien is het wel Gods wil geweest dat jij, Joodse vrouw, juist hierom

Koningin werd! 'Toeval bestaat niet.' Dat is een soort spreekwoord, een gezegde.

En daar zit iets in. Een kernfysicus vroeg aan de beroemde Albert Einstein kort voor
zijn dood:'Is het heelal, zoals u dat kent, denkbaar zonder een Schepper?' Einstein zei:
Als dit universum in heel zijn miljoenvoudige orde en precisie het resultaat van een
blind toeval zou zijn, dan is dat net zo toevallig als wanneer een drukkerij explodeert
en vervolgens alle drukletters weer op de grond terecht komen in de voltooide en
foutloze vorm van het Duden Woordenboek.' En dat Duden Woordenboek kun je dan
het best vergelijken met onze Dikke van Dale!

Toeval bestaat niet. Toch zei Jezus heel 'luchthartig’ in zijn gelijkenis van de barmhartige
Samaritaan: "Toevallig kwam er een priester langs...." Er zijn - laten we nu niet
zwaarwichtiger doen dan het leven is - dingen die echt toevallig gebeuren.

En toch... Etty Hillesum - net als Esther een jonge, Joodse vrouw, maar dan levend en
schrijvend in de Tweede Wereldoorlog in Amsterdam - filosofeerde: 'Alles is toeval, of
niets is toeval. Wanneer ik het eerste geloofde, zou ik niet kunnen leven, maar van het
laatste ben ik nog niet overtuigd.' Niets is toeval? Daar ben ik ook niet van overtuigd.
Mij dunkt: niet alles wordt door God beschikt. Of gelooft u dat God dronken
automobilisten bestelt om iemand dood te rijden? lk niet. Albert Schweitzer zei eens
heel mooi: 'Het toeval is het pseudoniem dat God dient, wanneer Hij incognito wil
blijven.’




Prachtig gezegd! Maar soms blijven er vragen. Ooit zaten ergens elf mijnwerkers
opgesloten. Ze werden door 'toeval' gevonden in een verlaten mijngang, ondanks een
fout klopsignaal en ondanks (of dankzij?) de verkeerde plaatsing van de boor. Op
aanplakbiljetten stond: God deed wonderen, laten we Hem danken! Maar in de krant
stond een foto van negenentwintig weduwen, staande onder zo'n aanplakbiljet. Hun
geliefden zaten 'toevallig' in een andere gang....

Wie weet. Er is veel dat wij niet weten.Wij zijn God niet. Maar we zijn wel geroepen
om lef te hebben, als Esther, die haar leven waagde om bij de koning te gaan pleiten
voor haar volksgenoten.Wie weet.We zijn in elk geval geroepen om te geloven dat er
Een is die wellicht van onze gebrekkige diensten gebruik wil maken. Heel 'toevallig'.
Wie weet. Anne Frank - ook al zo'n jonge Joodse vrouw, als indertijd Esther was -
schreef in haar dagboek in 1944:" Wie heeft ons Joden tot een uitzondering onder alle
volkeren gemaakt!? (....) Wie weet mag het ons geloof nog eens zijn, dat de wereld en
daarmee alle volkeren het goede leert en daarvoor, daarvoor alleen moeten wij ook
lijden.’

En ik fluister er dan maar stilletjes achteraan: wie weet bestaat juist om die reden ook
de kerk....Misschien redt de hoogste Koning de wereld van de ondergang, omdat wij
het lef hebben bij Hem voor de wereld te pleiten. Echt geloof zegt: wie weet.....

André F.Troost

Voedselkastje

Er staat een voedselkastje achter het Dorpshuis XXL, welke tot stand is gekomen op
initiatief van de Emmaiuskring. Het is bedoeld voor mensen die het minder breed
hebben en anoniem en gratis mogen pakken wat ze gebruiken kunnen.Als er gebruik
van gemaakt wordt, mogen we erop vertrouwen dat het goed terechtkomt. Graag
willen we dit ook bij jullie onder de aandacht brengen. ledereen mag er wat inzetten
wat ze kunnen missen.Alleen etenswaren en hygienische artikelen. Fruit en groente
(verpakt afgesloten i.v.m. vliegjes) is ook mogelijk.

Waar geen afgunst is, heerst eendracht in verscheidenheid

Uitstel is het beste geneesmiddel voor woede




Open Kaart

Voor het open kaart gesprek zijn wij, Jan en Rina de Jong, op de koffie geweest bij
Gerben en Janetta Rietveld.We werden heel gastvrij ontvangen en hadden al snel
gezellige gesprekken. Gerben werkt al 20 jaar voor het bedrijf Roveg Fruit in
Waddinxveen. Dit is een handelsbedrijf waar Gerben de in- en verkoop doet van
exotisch fruit. Met inkoopgebieden als Azie, Zuid-Amerika en Afrika en de verkoop
door heel Europa. Janetta is in eerste plaats moeder voor twee lieve dochters Tess en
Lise en daarnaast is ze kapster. Ze is daarnaast vaak te vinden in de tuin of kom je haar
tegen als ze met de hond aan het wandelen is.

Heb je wat met de plaats waarin je woont?

Jazeker, we zijn allebei echte Benschoppers.We zijn hier gedoopt en later ook
getrouwd in deze kerk. Ook onze ouders en al onze broers en zussen wonen in
Benschop. En zelf mogen we, na 10 jaar in Lopik te hebben gewoond, tegenwoordig in
het ouderlijk huis van Gerben aan de smalle kant op het Boveneind wonen.

Wat is het mooiste cadeau?
Dat onze oudste dochter Tess precies op Janetta haar verjaardag is geboren.

Bezoek je weleens christelijke evenementen of conferenties?

Op deze vraag wilde Tess wel graag antwoord geven. Ja, ik ben vorig jaar op
Opwekking geweest en ik ga dit jaar weer. Ik ga dit jaar naar Herikon kamp in Putten.
Voor de mensen die dit niet kennen: Herikon is een christelijk kamp waar de Bijbel
regelmatig wordt open geslagen. Ik zou ook heel graag een keer naar EO-jongerendag
willen gaan, want dat lijkt me gezellig en mooi en je ontmoet er ook nieuwe mensen.

Welke droom van jou is nog nooit uitgekomen?

Op deze vraag wilde Lise wel antwoord geven.Toen ik acht jaar oud was wilde ik graag
een paard omdat ik op paardrijden zit. Ik vind deze sport super leuk en ik hou van
dieren. Ik heb nu wel twee verzorgpony’s genaamd Mario en Pino, maar een paard heb
ik nog niet.

Ik waardeer mensen die...
Positief in het leven staan en die eerlijk zijn. En mensen die doen wat ze zeggen,
zeggen wat ze doen.

Hoe houd je geloof levendig?

We vinden het fijn om als gezin naar de kerk te gaan. Onlangs ben ik (Janetta) met
vriendinnen naar een concert van Sela geweest, dat vond ik heel erg mooi. Janetta
geeft ook zondagschool en samen doen wij de voorbereiding en ook dat houd je
geloof levendig.

Wij vonden het gezellig en leerzaam dat wij bij jullie mochten langs komen en wat
beter leerden kennen.We wensen jullie Gods zegen voor de toekomst.




Hoe zit het nou met | Overeenkomsten

Vorige keer schreef ik dat God zowel Jezus als Israél Zijn zoon noemt. Heel bijzonder
is het, dat er tussen het leven van Jezus en het volk Israel heel veel overeenkomsten
zijn. Een paar voorbeelden:

« Beiden kwamen op bovennatuurlijke wijze ter wereld.

- Beiden werden besneden.

« Bij beiden werd geprobeerd om hen uit de weg te ruimen: Moord op kinderen in
Egypte door de Farao, en moord op kinderen in Bethlehem door Herodes.

- Beiden werden uit Egypte teruggeroepen.

« Beiden werden in hun jeugd op bovennatuurlijke wijze (dromen) beschermd - o.a.
Gen 28:15, | Kro 16:19-21 en Mat 2:13

. Jezus wordt genoemd: eniggeboren Zoon - Joh |:18, knecht van God - Mat 12:18

. Israel wordt genoemd: eerstgeboren Zoon - Ex 4:44, knecht van God - Luk 1:54

«Jezus werd gedoopt door Johannes in de Jordaan, en de Geest daalde op Hem neer.
Israel werd gedoopt door Mozes in de wolk (is de Geest) en in de zee - | Kor 10:2

«Na de doop gingen beiden de woestijn in: Israel 40 jaar, om te worden beproefd.
Jezus 40 dagen, om te worden verzocht door de satan.

«Jezus reinigde melaatsen, wekte doden op en vermenigvuldigde broden. Bij de
profeten van Israel gebeurde dat ook: Naaman werd genezen door Elisa, Elisa wekte
de zoon van de Sunamitische op en het gebeurde bij hem dat honderd man genoeg
had aan slechts 20 broden en ook nog overhield - 2 Kon 4: 42-44

Er zijn nog veel meer parallellen op te schrijven. Bijvoorbeeld deze hele bijzondere:
« De hoofdschuldigen van de moord op Jezus onttrokken zich aan elke
verantwoordelijkheid: Judas, Pilatus, Hogepriester en de Raad.
« De hoofdschuldigen van de Holocaust onttrokken zich ook aan elke
verantwoordelijkheid: Hitler, Himmler, Goebels, Goring, Eichman enz.

En:

«Na de moord op Jezus en Zijn opstanding, is er geen einde gekomen aan Zijn lijden.
Ook al is Hij teruggekeerd naar Zijn Vader in de hemel, de vervolging gaat nog steeds
door. Jezus legt zelf uit hoe dat zit: Na de hemelvaart verscheen Jezus aan Paulus die
die gelovigen hevig vervolgde. Jezus stelde aan hem de vraag:“VWaarom vervolgt gij
Mij!”” Elke agressie en elke moord op een lid van het lichaam van Christus, blijkt een
aanval te zijn op Jezus zelf!

«Na de moord op het Joodse volk in Europa en de oprichting van de staat Israel, is er
geen einde gekomen aan hun lijden. Ook al zijn velen van het volk al teruggekeerd
naar het door God beloofde land, de vervolging gaat nog steeds door.

Gelukkig staan er beloften in de Bijbel die ons leren dat aan al het lijden een einde zal
komen. Zoals bijvoorbeeld Jeremia 31:8-12 en Openbaring 21:1-5.




Bemoediging / In het donker Pinksteren

Als het leven zwaar is,

te zwaar lijkt om te dragen,
vergeet dan niet dat er Een is
die je om hulp kunt vragen.

De wereld krijgt een and're kleur:
de kleur van zonlicht en van vuur,
God opent wijd de hemeldeur

en laat Zijn duif los in dit uur.

Als het van binnen donker is, De duif des Geestes vliegt omlaag,

te donker om te leven, : de vrede is in ons bereik:

vergeet dan niet dat er Een is :  God geeft het antwoord op de vraag:
die jou zijn licht wil geven. 'Heer, komt in deze tijd Uw rijk?’

Als je je zo verdrietig voelt,

je tranen niet te stelpen,

weet dan dat er een Trooster is
die ook jou wil helpen.

Uw vuur zet onze tong in vlam
en iedereen kan ons verstaan.
De Geest die uit de hemel kwam
is tot ons, mensen, ingegaan.

Als je niet meer bidden kunt, Dan vliegt de duif weer naar omhoog,
geen woorden meer kunt vinden, Legt het olijfblad aan Gods voet;
luister dan maar naar zijn stem Gods stormwind blaast de wateren droog,

Hij noemt je: Zijn beminde! : God redt de wereld van de vloed!

Ina van der Beek  : Nel Benschop

Leven in het licht

'Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij
hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf
zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit

hun ogen wissen.' Openbaring 21:3-4

Eens, als van 't aardse leven
het lichtje wordt gedoofd,
dan zal in vervulling gaan
wat God ons heeft beloofd:
van aangezicht tot aangezicht
met Hem te leven in het licht.
En voor je ook maar iemand mist,
heeft Hij je tranen al gewist.

Maria Riksten




VREDE

Zoveel oorlogen
vullen de historie
twist en ruzie
eindeloze
verdrietige strijd
oorlog om land
de wereld
staat in brand
Heere wij verlangen
naar eeuwige vrede
dat alleen
blijft onze bede!

Leo Heuvelman

Tel je zegeningen
tel ze elke dag
tel ze één voor één
en van klein tot groot
tel iedere zegen
die je ontvangen mag
en vergeet er geen!

Wees zo tevreden
met wat je hebt
en vergeet nooit

voor al deze dingen

God te danken
in je gebeden.

Leo Heuvelman

Legpuzzel

God gaf aan mij de legkaarten van mijn leven als stukjes speelgoed in een
kinderhand. De doos met het voorbeeld heeft Hij niet gegeven; ik vind niet meer
hoekjes en de rand. Daar binnenin zie ik alleen maar kleuren, ook stukjes zwart en
stukjes wolkenwit. Het is een chaos en ik blijf maar speuren of ergens toch de
toekomst soms bezit. Ik weet het niet, ik kan er slechts naar gissen, zolang Hij
immers het voorbeeld van zich houdt. En daardoor blijf ik in het ongewisse hoe in
de toekomst het leven zich ontvouwt. Zal er véél zon zijn of ook duistere wolken?
Maar dikwijls heeft een wolk een gouden rand, o Heer ik kan uw puzzel niet
vertolken ik heb het raadsel van mijn leven in mijn hand. Er is één ding waarop ik
mag vertrouwen, hoewel ik nu nog in het donker tast, eenmaal zal ik het voltooide
beeld aanschouwen en zien, dat ieder stukje volkomen past.

De bruiloft van het Lam is niet de mooiste dag van je leven,
maar het begin van het allermooiste!

Dagelijkse broodkruimels




Optredens “Zanglust” de komende tijd

29 april hopen wij tijdens de receptie enkele liederen te zingen bij het diamanten
bruidspaar Joop en Greetje Suur.

3 mei - Bevrijdingsconcert

Deze dag zullen wij samen met het ZuidHollandKoor uit Bergambacht en Christelijk
Zederiks mannenkoor uit Lexmond een bevrijdingsconcert verzorgen in de
Hervormde Kerk te Stolwijk. Zowel het ZuidHollandKoor als “Zanglust” staan onder
leiding van dirigent Willem van Beek. Christelijk Zederiks mannenkoor staat onder lei-
ding van Martin de Jong. Verder medewerkenden zijn: Arjan en Edith Post: trompet,
Kees de Bruin: orgel, Reyco Roseboom: piano.

Toegang is vrij, wel een collecte ter bestrijding van de onkosten.

Aanvang: 20.00 uur, de kerk is om 19.30 uur open.

4 mei - Herdenking van gevallenen

Deze avond zullen wij onze medewerking verlenen, samen met enkele leden van RK.
Kerkkoor “St. Ceacilia” en muziekvereniging “Onderling Genoegen” , allen onder
leiding van dirigent Willem van Beek.

Aanvang: 19.45 uur. Plaats: Benedeneind — Zuidzijde no. 361 te Benschop.

24 mei - 80 jaar Bevrijdingsconcert

Deze avond zullen wij, samen met leden van een Projectkoor, enkele liederen ten
gehore brengen over het thema: 80 jaar bevrijding. Plaats: Sporthal “De Bosrand” te
Benschop.

Aanvang: 20.00 uur. Kaarten a € 5.00 zijn verkrijgbaar via de QR-code die geplaatst is
op de flyers die overal in de Gemeente zijn opgehangen.

4 juni - Afsluiting van het seizoen

Deze avond sluiten wij het zangseizoen af met een koud-, en warm buffet in
Maranatha. De vakantie begint. De eerste repetitie (inzingen voor een optreden op 27
augustus) is 20 augustus.

27 augustus - Zomerzangavond in Katwijk aan Zee

Ook deze zomer zijn wij, samen met het ZuidHollandKoor uitgenodigd om mee te
werken aan de Zomerzangavond in Katwijk aan Zee. Ook nu staan de koren onder
leiding van dirigent Willem van Beek.

Plaats: Het witte kerkje aan de Boulevard. Aanvang: 19.30 uur.Toegang vrij.

3 september - Eerste repetitie
Deze avond beginnen wij weer met een nieuw repertoire voor de komende
uitvoeringen.




31 oktober - Hervormingsavond

Dit keer zullen wij onder leiding van dirigent Willem van Beek, een optreden
verzorgen met het koor “Laudate Dominum” uit Zijderveld en “Scheppingsgave” uit
Lopik. Deze koren staan beiden onder leiding van dirigent Reyco Roseboom.Verder
zal ds.].A. Hoogesteger een meditatie verzorgen over Hervormingsdag.

Plaats: Hervormde Kerk te Benschop.Aanvang: 20.00 uur. De toegang is vrij, maar wel
een collecte ter bestrijding van de onkosten.

Lees Psalm 41

Gelukkig degene die voor de arme zorgt: als hij zelf in nood is, brengt de HEER hem uitkomst.
(Psalm 41:2)

Verstandig omgaan met iemand die er ellendig aan toe is, is een vak apart. Zo vaak
staan we met een mond vol tanden en zeggen we de verkeerde dingen op het
verkeerde moment. Of, nog erger, we weten er geen raad mee en stoppen de ellende
van de ander in het vergeethoekje. Bij God staat een gepaste vorm van meeleven hoog
aangeschreven. De belofte aan het begin van deze psalm wijst vooruit naar de
woorden van Jezus: 'Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid
bewezen worden' (Matth. 5:7)

Jezus geef mij armen

vol erbarmen

om verkilden

te verwarmen.

Annemarie van Heijningen - Steenbergen

Gebedspunten

We bidden voor:
oVrede, Heer geef vrede, wereldwijd
eAlle zieken, het zijn er zoveel, laten we er dagelijks voor bidden!
eKracht om mensen over het geloof te vertellen
eVervolgde christenen, dat zij Gods aanwezigheid mogen ervaren

We danken voor:
eDat we 80 jaar vrijheid mogen gedenken
eDanken voor al het goede in ons land, al voelt het 'wankel' aan
eDat we ons geloof in vrijheid mogen belijden
eHet vele werk wat de goede doelen verrichten

De ene helft van het leven is een les voor de andere




Kerkdiensten

Week 19

Zondag 04-05

09:30 Ds.A.). Hagedoorn uit Zegveld
15:00 Ds. J.A. Hoogesteger

Week 20

Zondag 11-05

09:30 Ds.).A. Hoogesteger

18:30 Ds. K. Hak uit Groot Ammers

Week 21

Zondag 18-05

09:30 Ds. G. Lugthart uit Kamerik

18:30 Ds. J.A. Hoogesteger;
Zingen na de dienst

Week 22
Zondag 25-05
09:30 Ds.A.). Sonneveld uit Lopik

18:30 Ds. J.W. Verboom uit Apeldoorn
Donderdag 29-05; Hemelvaartsdag

09:30 Ds.).A. Hoogesteger

De volgende Sonar verschijnt op: 25 mei 25

Inleverdatum: 10 mei ‘25

Overige activiteiten

Créche (wekelijks)
09:30 Creche

Zondagsschool (wekelijks)
09:30 Groep |
I'l:15 Groep 2 & 3

Bijbelkring

Emmaiskring 14-05, 28-05 09:00
Ouderen

Spelletjesmiddag 06-05 14:30
Sisters

Vrijdag 16-05 19:00
Rommelmarkt

Zaterdag 17-05 09:30

Redactie: Henk Oskam, Hilbert Oskam, Clazien Schep,

Sander Schouten en Joke de With
Contact: red.hervormdbenschop@gmail.com




