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Want Ík, de HEERE, ben niet veranderd, 

ú, kinderen van Jakob, bent daarom niet omgekomen. 

Maleachi 3 : 6 

 

Over de onveranderlijkheid van God moeten we ons verwonderen. Het is 

meer dan alleen een onderwerp om te bespreken door dogmatici. De  

onveranderlijkheid van de HEERE houdt ons in leven. Dat laat Hij ons weten in 

een hartstochtelijke oproep tot bekering: ‘Ík ben niet veranderd, daarom bent 

ú niet omgekomen.’ 

 

Als God zou zijn zoals wij, veranderlijke mensen, zou er helemaal niets meer 

van ons over zijn. Wij wijken af van God en Zijn verbond, maar Hij doet al Zijn 

beloften gestand. De plannen die Hij heeft met Israël en met de wereld, heeft 

Hij doorgezet. Ondanks het feit dat Zijn volk van Hem rooft en zo blind is dat 

het dit zelf niet opmerkt, blijft Hij Dezelfde. Hij roept op tot omkeer: ‘Keer je 

naar Mij, dan zal Ik me naar jou toekeren!’ Dat is: Mijn aangezicht over je laten 

lichten en je zegenen. Want niet langer zal de vloek gelden die je over je leven 

hebt afgeroepen door te stelen van God, door Hem van Zijn eer te beroven 

en Hem niet te geven wat Hem toekomt. Laten we ons dan keren naar de  

Onveranderlijke en vertrouwen op Zijn genade en ons koesteren in Zijn  

zegen. 

 

 

Dr. J.A. van den Berg 



Column 

 

 

door Henk Oskam  
 

Ter plaatse 

 

Beunen voor de kerk. Waar dan? In Le Vigan!  

In de Sonar van Maart schreef ik over Biddag en vroegen we om gebed,  

helpende handen en een financiële bijdrage voor dit project in Frankrijk. Nu zijn 

we een half jaar verder en is het bijna woensdag 6 november, Dankdag. De  

klussers, Dennis Leen, Jesse van Nifterik, Johan Oskam (broer van Bernard), 

Henk en Berthilde Oskam, Maarten Verwaal, Wilco van Vliet en Joran van Vliet 

zijn dankbaar dat er voor ons is gebeden er financieel bijgedragen. Namens de 

gemeente Benschop zijn wij dus de helpende handen. We hoorden van de groep 

en de begeleiders. De vraag was wel wie, wie begeleid? Maar daar hebben we 

geen punt van gemaakt. Om deze column op tijd in Benschop te krijgen moest 

wel ter plaatse deze bladzijde worden gevuld. 

 

Allereerst willen we de hartelijke groeten overbrengen van ds. Geert, Florien en 

Marleen Lustig. We werkten samen met een groep uit Noordeloos en vonden 

het waardeloos dat zij een dag eerder waren gegaan en al aan de klus waren  

begonnen. Dat voelde als een achterstand. Maar samenwerken verbindt en 

schouder aan schouder werden er voorzetwanden gemaakt, vliesbehang geplakt, 

vloeren getegeld en alles wat bij zo’n klus komt kijken. Als je wel eens een  

citytrip heb gemaakt naar een oude stad, zoals Wenen of Praag, heb je vast wel 

eens door de stad gelopen en gebouwen gezien waarvan je denkt, hoe kun je 

hier wonen. Zo was het ook met de oude pastorie van vier verdiepingen die wij 

moesten opknappen. Voor je gevoel weet je niet waar je aan begint. We waren 

groep 6 en de groepen voor ons was het ook gelukt om hun deel te  

organiseren. Gewoon om 8.00 uur beginnen, lange dagen maken en blijven  

lachen. We hadden een kanjer voor de werkverdeling en iedereen was daar blij 

mee, niet denken maar doen. Polarsteps hebben we op de kaart gezet met ruim 

1100 kijkers als gevolg. Via onze gemeente site kun je de link nog steeds terug 

kijken. Daar zijn ook de bouwuitspraken van die week te vinden. Populair waren: 

we gaan hier nou eens even lekker netjes knoeien, lekker bakkie bouwdiesel en 

meer (on)zinnige opmerkingen. De diepgaande gesprekken tijdens het werk en 

in de avonduren blijven onder ons. De kerntekst van de preek  op zondag was 

‘Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw  

huisgenoten’. Dat is in Frankrijk niet anders dan in Nederland. Zegt het voort! 



Voor de kinderen 



Vanuit de kerkenraad | Veilige gemeente 
 

We willen graag dat u en jij zich veilig voelt in de Hervormde gemeente Benschop.  

Veilig om te zijn wie u of jij bent. Veilig om uw en jouw geloof te beleven. Maar ook om 

nare en vervelende dingen bespreekbaar te maken, die je zijn overkomen of die je  

gesignaleerd hebt. Ons beleid is erop gericht om voor iedereen een veilige gemeente 

te zijn. Dat betekent: 

• dat wij respectvol met elkaar omgaan; 

• dat gemeenteleden die speciale taken hebben zich bewust zijn van hun positie en  

  hiervan geen misbruik maken ten koste van anderen; 

• dat kinderen en jongeren ongestoord kunnen meedoen.  

 

De Hervormde gemeente Benschop is een fijne gemeente om onderdeel van te zijn. 

De praktijk leert echter dat misbruik van macht, verbaal geweld, en ongewenste  

intimiteiten ook binnen kerken voorkomen. Waar moeten wij aan denken bij  

ongewenst gedrag? In eerste instantie denken wij dan aan grensoverschrijdend gedrag, 

met name seksueel misbruik, maar ook (al dan niet seksuele) intimidatie, dreiging,  

discriminerend gedrag en machtsongelijkheid.  

 

Bij een ‘veilige gemeente’ gaat het ook om integer handelen in algemene zin en spelen 

respect en bewustwording een belangrijke rol. Willen wij een ‘veilige gemeente’ zijn, is 

het ten minste nodig dat een ieder de ander in zijn of haar waarde laat, en ook  

waardering heeft voor de ander om wie hij of zij is of doet. Ook is het van belang dat 

we bewust zijn wat ons gedrag voor een ander betekent.  

 

Vertrouwenspersonen 

Lukt het u of jou niet om een nare of vervelende ervaring bespreekbaar te maken? Of 

wilt u of jij graag advies? Dan zijn er vertrouwenspersonen die u en jou graag helpen. 

Dat kan ook anoniem. 

 

In het jeugdpastoraat (leeftijd < 25 jaar) zijn reeds vier vertrouwenspersonen actief. Bij 

hen kunnen jongeren terecht met hun vragen en gedachten. Zij bieden een luisterend 

oor en proberen hen verder op weg te helpen. Indien nodig kan er doorverwezen 

worden naar hulpinstanties. De vertrouwenspersonen voor de jeugd zijn Wim en  

Adriënne Timmerman en Diederick en Lisette Lambers.  

 

Voor de volwassenen (leeftijd > 25 jaar) zoekt de kerkenraad nog twee personen (een 

man en een vrouw) om de taak van vertrouwenspersoon op zich te nemen. We hopen 

dat iemand zich hiervoor beschikbaar stelt. Mocht u interesse hebben of zich  

geroepen voelen tot deze taak neemt u contact op met Arie Schouten (0651326023) 

of Arjan van Es (0611092892). Zie voor het profiel van een vertrouwenspersoon de 

website van de kerk. 

 



Omdat er tot op heden geen vertrouwenspersonen zijn uit de eigen gemeente voor 

volwassenen (leeftijd > 25 jaar) is de classis Utrecht bereid gevonden om  

vertrouwenspersonen voor onze gemeente beschikbaar te stellen. U kunt desgewenst 

met hen contact opnemen. U kunt ze bereiken via: 

classis-utrecht.protestantsekerk.nl/vertrouwenspersonen/ 

 

Meldpunt 

Voor mensen die in kerkelijk verband daadwerkelijk (seksueel) misbruik in een  

pastorale relatie of een gezag relatie hebben ervaren en van de mensen om hen heen, 

is een meldpunt in het leven geroepen, het ‘SMPR Meldpunt seksueel misbruik in de 

kerk’. SMPR is er voor de eerste opvang en biedt een luisterend oor. Ook de  

Protestantse Kerk Nederland neemt hieraan deel. SMPR heeft een website 

(www.smpr.nl) waar de informatie te vinden is hoe als melder en kerkenraad te  

handelen bij (seksueel) misbruik in pastorale relaties en gezagrelaties binnen de  

gemeente. SMPR biedt professionele begeleiding en hulp. SMPR is bereikbaar via  

030-3038590 of info@smpr.nl 

Een vertrouwenspersoon kan ook meer helderheid geven over het proces bij een  

vermoeden van integriteitsschending en beschuldiging seksueel misbruik.  

 

Tot slot 

Als Christelijke gemeente moeten we ons veilig weten in de onderlinge omgang met 

elkaar. Laten we op elkaar letten en elkaar aansporen tot liefde en goede daden. Als er 

ergens een plaats is waar we veilig zijn en elkaar moeten (kunnen) aanspreken als dat 

niet zo is, dan is het wel binnen de kerk. Wetend, dat we zondaar zijn en geroepen zijn 

God en de naaste te dienen. In het voetspoor van onze Heere Jezus Christus, Die 

kwam om te dienen. 

 

De kerkenraad 

…………………………………………………………………………………………… 

Volleybaltoernooi 
 

Zin in een avond vol actie en gezelligheid?! Doe mee of kom kijken op ons toernooi in 

Sporthal de Bosrand, Benschop! 

 Zaal open: 19.00 uur 

 Start wedstrijden: 19.30 uur 

 Kosten: €40 per team 

Aanmelden vóór 27 oktober via lindabuitelaar@hotmail.com of WhatsApp. 

Tot dan!  Groetjes, Linda  

…………………………………………………………………………………………… 
 

Sluit alleen vriendschap met de goedheid van de mens, 

niet met zijn goederen 

https://classis-utrecht.protestantsekerk.nl/vertrouwenspersonen/
http://www.smpr.nl
mailto:info@smpr.nl


Vanuit de zendingscommissie | Goede doelenmarkt 
 

Dit jaar is er weer de Goede doelen markt! Op D.V. 6 november is het dankdag, daar sluiten we 

weer op aan met de goede doelenmarkt. Zoals we gewend zijn zal de markt zijn van 10.30-12u & 

21u-22u. Twee keer aansluitend aan de kerkdiensten. 

  

De goede doelen rekenen op uw komst! Ze bereiden zich voor en hopen dat u wilt geven voor 

hen die het zo hard nodig hebben! Onder andere Stichting Ontmoeting, Woord & Daad, Israël-

producten, mooie bloemen en planten met als doel ‘Het dak van de kerk’ en de voedselbankactie 

zullen er zijn.  Als u/jij nog een doel weet wat hier ook graag op de markt wil staan, laat het weten! 

  

Er is koffie en thee met wat lekkers!  

 

Wij zijn nog op zoek naar mensen die iets lekkers willen bakken voor de verkoop. Wilt u iets  

lekkers bakken, dan kan dit doorgegeven worden via anjacob@caiway.nl.  

We hopen op vele lekkernijen! 

  

De zendingscommissie 

…………………………………………………………………………………………… 
Dankdag 

 

De laatste wagen is van het land gewankeld. 

Het jonge volk zat lachend boven op. 

Ogen en haar van late zon doorsprankeld. 

Schuddend en schokkend ging 't hoog heem op. 

 

Wij mochten samen weer de akker bouwen: 

Gij, Heer' des hemels, en ik, man van de aard'. 

Wij minden hecht weerbarstige landouwen, 

En hebben hen noch lust noch last gespaard. 

 

Ik dreef mijn volk; Gij waart mijn harde drijver. 

De handen klampten 't schurende gerei. 

Na korte slaap vonden wij lange ijver. 

En zondags rusten wij zo zalig vrij. 

 

Nu komen wij ten dank in Uw huis samen. 

O grote Bouwer, handelde ik soms slecht, 

Neem hart en have en wil mij niet beschamen, 

Gedenk de zonden niet van Uwen knecht. 

Willem de Merode 

…………………………………………………………………………………………… 

Eenmaal, andermaal… wat een mooie dag! 
 

Het is inmiddels vaste prik: onze jaarlijkse Gemeentedag op de eerste zaterdag van oktober! Dit 

jaar was dat op zaterdag de 5e. Onder een staalblauwe hemel, een warm zonnetje en weinig wind 

was het goed toeven op het terrein achter Maranatha, waar speciaal voor deze dag een grote witte 

tent was opgezet, en voor de kinderen twee grote springkussens. 



Dat je groeien mag 

Om 14.45 uur kwamen de eerste gemeenteleden binnendruppelen. De 'bakkers’ onder ons  

kwamen met een heerlijke zelfgebakken taart of cake, zodat er voor iedereen wat lekkers was bij 

de koffie, thee of limonade. De middag werd geopend door Colinda Lekkerkerker, die namens ons 

gemeentelid Marieke Suur een overdenking voorlas over het nieuwe jaarthema ‘Dat je groeien 

mag’. “Groeien is groter worden, wijzer worden en sterker worden”, schreef Marieke. “Als  

christelijke gemeente is het ook de bedoeling dat we groeien: groeien in kennis en geloof.” 

 

Rondleidingen 

Daarna was het tijd voor een sightseeingtour door ons eigen dorp. In drie groepen van ieder zo’n 

35 gemeenteleden keken we rond in de rooms-katholieke St. Victorkerk, waarbij we ook een kijkje 

mochten nemen in de aangrenzende pastorie en de stiltetuin (leuk weetje: de kerk is destijds in 13 

(!) maanden gebouwd), hoorden we hoe Dutchies, de nieuwe Benschopse onderneming aan het 

Dorpsplein, ontzettend veel telefoonhoesjes met modieuze straps aan de vrouw brengt (leuk 

weetje: er komt binnenkort ook een telefoonhoesje voor mannen op de markt), en vertelden de 

enthousiaste rondleiders Arie van Es en Gerrit Verheij ons meer over het grafmonument van Van 

Zijll én over het prachtige Bätz-orgel in ons eigen kerkgebouw. De middag vloog om! Tegen half zes 

was iedereen weer terug op het terrein bij de tent, waar inmiddels nog meer gemeenteleden  

aansloten om een half uurtje te zingen ter ere van onze machtige God. 

 

Intussen hadden onze lokale ondernemer Kokkie en Wokkie en de medewerkers van frietkar  

Frietenliefde zich warmgedraaid. De patat met snack(s) en/of de gewokte kip, gamba’s of vlees  

gingen er goed in bij iedereen. Even wachten voor het eten bleek helemaal niet erg: er ontstonden 

allerlei gezellige gesprekken, ook tijdens het eten aan de statafels bij de tent.  

 

Nummerrrrr 46, nummerrrr 65 

En toen was het tijd voor...de langverwachte Amerikaanse veiling voor het kerkdak. In een tot de 

nok gevulde tent werd dit, onder leiding van onze fantastische veilingmeester Arie de Jong (speciaal 

met hoge hoed én vlinderstrik met de stars and strips uit de USA) een onvergetelijke avond. Een 

ballonvaart voor 2 personen, een weekend in een vakantiehuisje in Zeeland, een diner voor 6  

personen bereid door André Buijserd, twee schapen die een nieuwe herder zochten, ze kwamen 

allemaal voorbij. En geboden dat er werd! Arie wist de biedbordjes steeds weer de lucht in te  

krijgen. “Nummerrrr 46, nummerrr 65, nummerrr 10, nummerrrr 15, nummerrr 36”, galmde het 

vele keren opnieuw door de tent.  Aan het eind van de avond moesten er veel bankrekeningen van 

gemeenteleden worden ‘geplunderd’ of briefgeld uit portemonnees tevoorschijn worden gehaald. 

Het resultaat van deze geweldige avond was fantastisch: er was maar liefst 10.750 euro opgehaald 

(inclusief de opbrengst van de spullen buiten de tent). Alle gulle bieders: hartelijk bedankt!! 

 

We kunnen met elkaar terugkijken 

op een gezellige, waardevolle  

Gemeentedag. Dank aan God die 

ons bij elkaar bracht, en voor  

iedereen die er was of een  

bijdrage had aan de dag.  

 

Dit gezellige samenzijn wil je niet  

missen. Dus reserveer de eerste  

zaterdag van oktober alvast in je 

agenda voor D.V. 2025!  



Leven is een weldaad van God. Leven is niet middel tot het doel, 

maar het is in zichzelf vervulling. God schiep ons, opdat wij leven,  

hij verzoende en verloste ons opdat wij leven. 

 

Dietrich Bonhoeffer 

…………………………………………………………………………………………… 
Open kaart 

 

Vorige maand ben ik voor de open kaart op bezoek geweest bij Geurt en Annemarie 

van Dijk. Na dat bezoek vertrokken zij (met de noorderzon) voor een aantal weken 

naar hun stek in Frankrijk. Zodoende moest ik ook voor de  maand november op pad. 

Gelukkig was mijn voormalige buurvrouw Mas Verhoef bereid om zich aan een  

interview te onderwerpen. Het interview was dus met Mas, maar Mas kun je niet 

scheiden van haar Piet. Het gaat daarom ook een beetje over hem. Lees en geniet. 

Groet, Joke de With 

 

Het was heel leuk om met Mas te spreken. Ze heeft al een lang leven achter de rug, 

waarin haar geloof in de Hemelse Vader haar daadwerkelijk tot steun is geweest. Aan 

de hand van de gespreksvragen vertelde Mas hoe zij in het geloof staat. Ik vat het  

allemaal samen in deze tekst. 

 

Mas heeft veel steun gehad aan Bijbelteksten die zij in de loop van haar leven heeft  

gekregen. Zoals haar belijdenistekst uit Openbaring 2:10 Wees getrouw tot in de dood en 

ik zal u de kroon des levens geven. 

 

Ook de trouwtekst van Piet en Mas steunt hen tot op de dag van vandaag. Psalm 

32:8  Ik zal u onderwijzen en leer u de weg die u gaan moet. Ik geef u raad, mijn oog zal op 

u zijn. 

 

Daarnaast had Mas nog een belangrijke tekst die niet uit de Bijbel komt. Zij heeft  

vroeger aan paardrijden gedaan. Dat deed zij met in haar hoofd de zin “In het zadel 

blijven!”. Laat je er door dat paard niet afgooien. Dat mantra heeft zich in haar latere 

leven, in moeilijke tijd, geholpen om ook dan “ïn het zadel” te blijven. 

 

Mas was een ondernemend type en heeft in haar jonge jaren in Duitsland op een  

Bijbelschool gezeten. Ook daar heeft ze een tekst aan overgehouden: Jozua 3:10   

Hierdoor zult u weten dat de levende God in uw midden is. Deze tekst hangt (in het Duits 

uiteraard) nog steeds in hun woning. 

 

Het gaat allemaal over volhouden, maar ook over de beloften van God en het  

vertrouwen dat Hij er achter de schermen altijd bij is. 

 



Naast Bijbelteksten zijn ook liederen enorm belangrijk in hun leven. Zij houden ervan 

om naar hartenlust mee te zingen. Dat zingen is, naast de preek en de zegen als  

voedsel voor hen.  Na een lastige periode zijn zij naar hun huidige boerderij in  

Benschop verhuisd. Bij hun eerste kerkgang alhier hoorden zij bij het binnenkomen van 

de kerk het orgel spelen: op bergen en in dalen, ja overal is God. Dit was voor hen 

troostend en hartverwarmend. 

 

Nog een lied dat bij haar opkomt is Psalm 27: Zo ik niet had geloofd dat in dit leven, 

mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God waar was mijn hoop, mijn moed 

gebleven. . .                  

                                                                                                  

Verder zijn Piet en Mas blij dat er weer “licht” brand in de pastorie. Twee actieve en 

blijmoedige gelovigen daar aan het Benedeneind. Hopelijk blijven ze nog lang vitaal  

zodat zij nog lang tot zegen kunnen zijn in hun omgeving. 

…………………………………………………………………………………………… 

Tranen 

 

Er zijn tranen die schreeuwen, 

tranen die heel zacht. 

er zijn tranen die eenzaam 

vallen in de nacht. 

 

Er zijn tranen die druppen, 

tranen die stromen, 

tranen die verwacht of 

plotseling komen. 

 

Er zijn tranen van pijn, 

tranen door gemis, 

tranen om wie 

niet meer bij ons is. 

 

Er zijn tranen door zorgen, 

tranen voor wat stuk, 

maar op de dag 

van Zijn terugkomst 

resten slechts tranen 

van geluk. 

 

Ik zal al je tranen drogen. naar Openbaring 21:4 

Uit: dagelijksebroodkruimels 

…………………………………………………………………………………………… 
 

De stilte is een vriend die je nooit verraad  



Benaderbaar 

 

Een van mijn buren - laat ik hem Albert noemen - is voorzitter van de Vereniging 

van eigenaren. Dat is in onze woontoren nog onbetaald vrijwilligerswerk. Hij gaat 

graag naar Zandvoort en andere circuits, en zit in de redactie van een tijdschrift voor 

racesport-liefhebbers. Albert doet ook vrijwilligerswerk voor blijvend zieke kinderen. 

Hij is Porsche-rijder en rijdt één keer per jaar met zieke kinderen op het circuit in  

Assen. Zijn ogen glunderen als hij erover vertelt. Hij brengt in december ook pakjes 

rond. En dat is nog niet alles. 

 

Albert heeft oog voor de onderlinge sfeer. Hij is een verbinder, een socializer. Hij  

bereidt de vergaderingen van de bewonersvereniging voor, samen met de beheerder, 

en leidt de besprekingen. Verschillende buren hebben momenteel een nieuwe ketel  

nodig. Dat heeft allemaal van doen met duurzaamheid en energiekosten. Vandaag heeft 

de beheerder laten weten dat de nieuwe ketels er binnen zes weken moeten zijn.  

Albert wil proberen een tiental met korting te  bestellen, bij een adres dat hij kent.  

Hij houdt van onderhandelen. Nu heeft een andere bewoner Albert via een e-mail  

laten weten dat hij rijkelijk laat is met dat bericht. Dat het beter eerder had kunnen 

komen, vindt Albert zelf ook, maar de vertraging ligt niet aan hem. Er blijken bepaalde 

krachten te zijn die niet gedaan hebben wat ze hadden moeten doen. Albert is  

gekwetst door de e-mail en zegt een woord dat niet voor herhaling vatbaar is.  

' We doen ons best ', zegt hij geagiteerd. 

 

Woorden doen ertoe. De toon doet ertoe. Een e-mail is snel geschreven en  

verzonden, maar kan heel hard bij iemand binnenkomen. Het is goed om dat te besef-

fen. Buurman nummer 2 had ook even kunnen aanbellen, een vraag kunnen stellen.  

Albert is dagelijks buiten om zijn hondje uit te laten. Hij is altijd  vriendelijk,  

benaderbaar. Je gaat andere woorden gebruiken als je elkaar groet, interesse in elkaar 

toont en elkaar leert kennen. 

 

Marinus van den Berg 

…………………………………………………………………………………………… 

Bid– en dankpunten 

We willen bidden voor: 

- allen die ziek zijn, lichamelijk of psychisch, dat we dagelijks voor ze bidden om  

- beterschap en kracht van Boven!  

- Voor vrede in Israël en waar ook ter wereld. 

 

We willen danken voor:  

- De ''vrede'' in NL, waar hebben we dat aan te danken?  

- De goede doelen die er zijn om mensen die hun hulp nodig hebben te helpen.  

- De fijne gemeentedag die we mochten hebben. 



Bidden dat er toe doet 

 

Elke dag is een dag om te bidden om vrede 

Vrede die meer is dan geen oorlog 

Meer dan afwezigheid van terreur 

Meer dan het einde van dreiging 

 

Elke dag is een dag om te bidden om vrede 

Vrede die uit God is 

Die recht doet en rechtvaardigheid brengt 

Die haat en geweld doet omkeren 

 

Elke dag is een dag om te bidden om vrede 

Om zelf aan die vrede bij te dragen 

Elke dag is een dag om scherp te blijven 

Om te zien wat onder ons anders moet 

 

Bidden dat ertoe doet, verwacht niet alles van God 

Bidden dat ertoe doet, is niet vrijblijvend 

Het kan onszelf veranderen in solidaire mensen 

Mensen door wie God onder ons komt 

 

Marinus van den Berg 

…………………………………………………………………………………………… 

Een pelgrimslied (Psalm 120:1) 

 

De schrijver van dit lied is een pelgrim. Hij klaagt zijn nood aan God, omdat hij zich 

niet thuis voelt op de plaats waar hij is. Waarschijnlijk kun je je met hem  

vereenzelvigen. Voor een christen is dit leven een reis. De hunker naar je  

eindbestemming blijft aldoor aan je knagen, toch? Of is het juist je probleem dat je in 

de drukte van het leven de reisgedachte bent kwijtgeraakt? Voel je je prima, hier in dit 

ondermaanse? Vergis je niet. Ons rijke Nederland is van doublé. Schone schijn van  

glitter, glans en genieten. Zelfverzekerd heffen we ons glas: 'Proost, mensen! Op ons!' 

Doe jij mee aan deze rituele dans? Of leef je je leven als een vreemdeling, een  

pelgrim?  

 

Deze ronde wereld kan ons driehoekig hart nooit vullen. 

 

Ons driehoekige hart wordt slechts gevuld door een drie-enig-God. 
 

Annemarie van Heijningen - Steenbergen 

…………………………………………………………………………………………… 

Het belang van het anker ervaar je pas in de storm  

Visje 



  
 

 

 

 

 

 

Agenda 

 

 

Week 44 

Zaterdag 02-11 

19:00 Volleybaltoernooi 

 

Week 45 

Zaterdag 03-11 

09:30 Ds. E.G. de Kruijff uit Maarssen 

18:30 Ds. J.A. Hoogesteger 

Woensdag 06-11; Dankdag 

09:30 Bijeenkomst scholen 

10:30 Goede doelenmarkt 

19:30 Ds. J.A. Hoogesteger 

21:00 Goede doelenmarkt 

 

Week 46 

Zondag 10-11 

09:30 Ds. E. Meijer uit Werkhoven 

18:30 Ds. G.F. Willemsen uit Veenendaal 

Dinsdag 12-11 

14:30 Ouderenmiddag 

Zaterdag 16-11 

07:00 Gebedskring 

 

Week 47 

Zondag 17-11 

09:30 Ds. J.A. Hoogesteger 

18:30 Ds. H. Russcher uit Hoevelaken 

 

 

 

De volgende Sonar verschijnt op: 24 november ‘24 

Inleverdatum: 10 november ‘24  Let op, kersteditie 

Redactie: Henk Oskam, Hilbert Oskam,  Clazien Schep,  

        Sander Schouten en Marja van Vliet 

Contact: red.hervormdbenschop@gmail.com  

Kijk voor de actuele agenda op:  www.hervormdbenschop.protestantsekerk.net/agendapagina 

 

Week 48 

Zondag 24-11; Eeuwigheidszondag 

09:30 Ds. J.A. Hoogesteger 

18:30 Ds. A.J. Sonneveld uit Lopik 

Dinsdag 26-11 

14:30 Spelletjesmiddag 

 

 

Terugkerende activiteiten 

 

Catechisatie (wekelijks) 

12-15 jaar;  maandag 19:00 

16-17 jaar;  dinsdag 19:00 

18+;      dinsdag 20:00 

 

Zondagsschool (wekelijks) 

09:30 Crèche 

09:30 Groep 1 

11:15 Groep 2 & 3 

 

Alpha cursus,     iedere donderdag 18:30 

     Zaterdag 02-11 09:30 

JV     03-11; 17-11 20:00 

Maandagavondkring  04-11; 18-11 20:00 

Dinsdagavondkring  05-11; 19-11 20:00 

 


