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‘Kom haastig, mijn Liefste…’ 

Hooglied 8 vers 14 

 

Wanneer je pas een relatie hebt en je niet eens weet of je tot een trouwdag 

zal komen, is er nog niet het verlangen naar de bruiloftsdag. Zoiets groeit, 

naarmate je elkaar leert kennen. Door de jaren heen kan dit verlangen sterk 

worden en kan een bruid ernaar uitzien dat deze dag spoedig aanbreekt, zoals 

ook een bruidegom kan verlangen naar zijn bruid.  

 

Het slotakkoord van het Hooglied bezingt het intense verlangen van de bruid 

naar haar bruidegom. Bijzonder dat het Hooglied eindigt zoals de Bijbel  

eindigt: Met een roep om Zijn komst! 

 

Zie jij door Gods Geest vol verlangen uit naar de dag dat wij verenigd zullen 

zijn met Hem? De Bijbel is van het begin tot het einde een verklaring van de 

liefde van de Bruidegom. Naarmate we die liefde meer kennen en dichter bij 

Hem leven, zal ook onze liefde groeien. Naar die mate groeit ook het  

verlangen om altijd bij Hem te zijn, om als bruid deze Bruidegom helemaal toe 

te behoren en Hem al je liefde te geven. 

 

Zegen Uw volk, maak ‘t als een bruid bereid, 

wachtend op Jezus’ komst in heerlijkheid.  

(lied: Doorgrond mijn hart) 

ds. C.J. Overeem 



Column 

door Henk Oskam  
 

 

In of aan de boom 
 

Nee…. ik schrijf niet de boom in……… 

Iedereen kent wel het verhaal van Zacheüs in de boom. Als klein persoon klom 

hij in een olijfboom om de Heere Jezus te zien. Het Benschopse verhaal van 

vruchtbomen is van een andere orde. Je moet wel van een bepaalde leeftijd zijn 

om te weten dat er nogal wat hoogstam fruitbomen in de boomgaarden van 

Benschop stonden. Vroeger werden in de hoogstam fruitteelt zogenaamde  

fruitleren gebruikt. Dat zijn 1-delige houten ladders. Je moest leren hoe je met 

zo’n ladder om moest gaan. Het was al een heel gedoe om hem overeind te 

krijgen en je moest het zogenaamde ladderzetten leren. Je moest goed kijken 

hoe je hem in de boom kwijt kon. Dat begon al bij het snoeien en handig bij het 

plukken. Dan ging je met plukschorten de ladder op. Wat een gesjouw, heel  

arbeidsintensief, maar vergane glorie. Tenminste in de professionele fruitteelt. 

Houten leren werden aluminium ladders en tegenwoordig zijn het hoogwerkers. 

Niets meer sjouwen, alles gaat op rolletjes. Met steeds minder Benschopse 

vrouwen en jongeren, gelukkig wel meer Polen van alle leeftijden aan de bomen. 

Door de jaren werden grote bomen, weinig per hectare, kleine bomen, heel veel 

op een hectare. Waar we vroeger naar buiten keken hoe het weer was, helpen 

we nu een handje. Druppelbevloeiing, al dan niet met toevoegingen,  

sproei-installaties voor als het vriest of bij droge periodes. 

 

Het is bidden en werken. In de pluktijd is het hard werken, zeker als je weinig 

gewend bent. Wel een gezellige boel tijdens de koffie. Er wordt van alles  

besproken en men neemt geen (peren) blad voor de mond (veel peren in  

Benschop). Wat er in de krant staat wordt besproken en we houden stilte om 

te bidden en te danken.  

 

Veel handwerk is verandert in machinewerk. Hoogwerkers, heftrucks en  

pluktreintjes hebben hun intrede gedaan, maar het plukken is als vanouds  

gewoon handwerk. Gestaag doorgaan en genieten van de schepping. Niet te 

veel denken aan wat er in de kranten staat en je op het journaal ziet. Wat gaat 

de toekomst ook ons brengen? Droogte, overstromingen, boomgaard branden? 

Zijn we niet te bezorgd over ons leven, over wat we eten en drinken zullen en 

waarmee we ons zullen kleden. In Mattheüs 6: 27 lezen we: ‘Wie toch van u kan 

met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? 'Wees niet bezorgd, de 

dag van morgen zal voor zichzelf zorgen’. Het was weer een best perenjaar,  

volgend jaar zien we wel weer.  



Voor de kinderen 



Bericht vanuit de zendingscommissie 
 

Dit jaar is er weer de Goede Doelenmarkt! Op DV 1 november is het dankdag. En 

daar sluiten we weer op aan met de Goede Doelenmarkt. Zoals we gewend zijn zal de 

markt zijn van 10.30-12u & 21u-22u. Twee keer aansluitend aan de kerkdiensten. 

 

De Goede Doelen rekenen op uw komst! Ze bereiden zich voor en hopen dat u wilt 

geven voor hen die het zo hard nodig hebben! O.a. Stichting Ontmoeting, Woord & 

Daad, Stichting Roki, de boekentafel en de voedselbankactie zullen er zijn. Als u/jij nog 

een doel weet wat hier ook graag op de markt wil staan, laat het weten! 

 

Er is koffie en thee met heerlijke cake!  

 

Maria van Vliet 

……………………………………………………………………………………………. 

Altijd zijn er mensen,  

in onze dagen en in alle dagen die er ooit zijn geweest, 

bezig bloemen uit de grond te rukken,  

met stenen naar de zon te smijten 

en de stilte omver te schreeuwen. 

  

Toon Hermans  

……………………………………………………………………………………………. 

 

 Wij bidden trouw het Onze Vader, 

aan tafel, in de kerk, 

maar springen na het "amen" op 

en vluchten in ons werk. 

 

Wij bidden trouw voor wereldvrede 

en voor de hongersnood, 

maar horen onbewogen aan: 

Wéér duizenden gedood. 

 

Wij bidden trouw voor onze ouderen,  

voor hen die eenzaam zijn, 

maar weren ieder welkom af 

bij 't sluiten van 't gordijn. 

Wij bidden trouw voor arme landen, 

maar onze welvaartstraat 

eist protesterend méér en méér 

als 't om de lonen gaat. 

 

Wij bidden trouw: één, twee, drie, 

Amen. 

Heer, 'k heb vandaag geen tijd. 

En uit de hemel valt een traan.... 

Is Goed zijn bidders kwijt? 

 

 

 

Jelly Verwaal 



Bericht vanuit de ouderenmiddagcommissie 
 

Een gezegde luidt: "Het beestje moet een naampje hebben” en met dat gezegde zitten 

wij een beetje omhoog…  Want de “ouderenmiddag” wordt wel zo genoemd, maar 

daardoor zijn er veel mensen die zich niet geroepen voelen om er naar toe te gaan. En 

dat is echt zó jammer… 

 

Het damescomité van de gemeente probeert iedere 6 weken een gezellige middag te 

houden voor iedereen die daarvoor belangstelling heeft. Er is ruimte voor contact met 

gemeenteleden onderling, we drinken koffie of thee, luisteren naar een korte  

overdenking en hebben een gast in ons midden. Deze gasten zorgen er steeds voor om 

een boeiend onderwerp te hebben, waarover gesproken wordt. Dat kan door middel 

van een beeld met iets moois om naar te kijken of een presentatie van bepaalde  

voorwerpen. Soms is er een quiz en dan is er altijd weer de competitie om de beste 

van de groep te worden. Kortom een hele fijne middag om met elkaar door te maken 

en de onderlinge contacten met gemeenteleden te hebben.  

 

Het zou jammer zijn als u met het gevoel rondloopt nog niet bij de “ouderen” van de 

gemeente te horen en daarmee deze middagen aan uw neus voorbij laat gaan. Dat is nu 

juist net niet de bedoeling.. Daarom nog maar eens van ons een heel hartelijke  

uitnodiging om gewoon eens een keertje op dinsdagmiddag de stoute schoenen aan te 

trekken en langs te komen. Onlangs heeft u een brief van ons ontvangen met daarop 

alle data die we in het seizoen hopen te houden. Wees en weet u van harte welkom! 

……………………………………………………………………………………………. 

Open kaart 
 

Voor deze ‘open kaart’ heb ik, Matthieu, Rosa Boom gevraagd om weer drie vragen te 

beantwoorden, zodat de gemeente haar beter kan leren kennen. Rosa is mijn nicht en 

woont nog steeds in Benedeneind, dus we komen elkaar via die wegen regelmatig  

tegen.  

  

Een eigenschap die ik graag verder zou ontwikkelen is… 

Een eigenschap die ik graag verder zou willen ontwikkelen is: plannen. Ik kan best chao-

tisch van mijzelf zijn en te laat aan iets beginnen. Het lijkt mij handig als ik overal op tijd 

aan zou beginnen. 

 

Een plek waar ik me dichtbij God voel is… 

Een plek waar ik me dichtbij God voel is: in de natuur als ik om mij heen kijk en zie 

hoe mooi en ingewikkeld de natuur is. 

 

Ik waardeer mensen die... 

Ik waardeer mensen die: voor een ander klaar staan en attent zijn. 



De kerk die niet wilde wijken 
 

Op het eiland Krk in Kroatië slingert zich een weg omhoog. Vanaf het hoogste punt 

daalt hij weer af naar de zee. Een oud vrouwtje zit aan de kant van de weg bij haar  

stalletje. Ze probeert een paar kuna's te verdienen door honing te verkopen. De  

meeste voorbijgangers laten haar links liggen.  

 

Niet ver van de kust geeft een bord een wegversmalling aan. Wat schetst mijn  

verbazing? Een klein kerkje staat parmantig in de weg. De muur ervoor draagt sporen 

van automobilisten die te snel de kerk voorbij wilden gaan. Wie zal zeggen wat hier de 

oorzaak van is..... Misschien hadden ze niet zo'n prettige herinnering aan de kerk.  

Waren ze daar getrouwd en stonden ze nu met lege handen. Of hadden ze zich in hun 

jeugd niet begrepen en niet aangesproken gevoeld door de diensten. In de loop van de 

jaren waren er om het kerkje heen huizen en een restaurant gebouwd. De smalle  

zandweg werd verhard, daarna overtrokken met een dikke teerlaag. Auto's raasden nu 

met een snelheid van zeventig kilometer per uur over de weg. Opzij, opzij, wij hebben 

haast! De kerk zag met verdriet dat steeds minder mensen de tijd namen voor een 

moment van bezinning. 

 

De deur bleef de hele week gesloten en op zondag kwamen er nog maar enkele oude  

mensen op het klokgelui af. Met stramme knieën en stijve ruggen zochten ze een zit-

plaats op. Geen wonder dat er stemmen opgingen om de kerk aan de kant te zetten. 

Om de doorgang vrij te maken, zodat het verkeer snel en ongehinderd door kon  

stromen. 't Was een oude man die het woord nam toen het voorstel besproken werd. 

De groeven in zijn gezicht gaven aan dat hij het leven geproefd had...'' Misschien" ,  

zo sprak hij, ''moet je eerst oud worden om te weten wat er echt toe doet in je leven. 

Als je weet dat de overtocht van de rivier in zicht komt, moet je veergeld bij je hebben 

om de andere oever te bereiken. En dat is hier gratis af te halen bij het kerkje dat hier 

staat. Geef de mensen toch de gelegenheid om dat te ontdekken. Ik pleit ervoor om 

het kerkje te laten staan." 

 

Elke zondagmorgen om negen uur hoor je nu tot in de verre omtrek de kerkklok  

luiden. Een toerist, net begonnen aan zijn wandeling, hoort het klokgelui. Nostalgische 

gevoelens komen bovendrijven. Hij is geboren in een dorp, compleet met brink en kerk. 

Elke zondag ging hij naar de kerk, dat hoorde bij het leven. Maar het was allemaal  

weggegleden. Zonder dat hij er direct een oorzaak voor aan kon wijzen. De drukte van 

het leven, zijn werk en gezin hadden alle aandacht opgeëist. De kinderen zijn nu groot, 

hij is alleen: zijn vrouw is na een ernstige ziekte gestorven. Hij probeert zijn leven weer 

in de greep te krijgen, maar het valt hem zwaar. Zwaarder dan hij wil bekennen. Ineens, 

als hij de kromming in het pad genomen heeft, ziet hij het kerkje liggen. Auto's moeten 

afremmen om het te passeren. De doorgang is nauw. Met een gevoel van schrik krijgt 

hij de afbeelding van de brede en smalle weg op zijn netvlies. Die hing vroeger aan de 

muur in zijn klaslokaal. Is dit kerkje de nieuwe versie van dat verhaal? Hij volgt zijn  



voeten richting de kerk en opent voorzichtig de deur. Als zijn ogen aan het  

schemerlicht gewend zijn, ziet hij de mensen zitten. Achterin, rechts van hem, zit een 

oude man. "Welkom ", fluistert de man. Zijn ogen twinkelen. Het voelt alsof hij werd  

verwacht. 
 

Douwe Janssen 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Bericht vanuit Open Doors | Pakistan 
 

Felle aanval op Pakistaanse christenen. 

Graag uw aandacht voor Pakistaanse christenen in Jaranwala. Op 16 augustus werden 

zij opgeschrikt door een uitzinnige menigte, die hun huizen en kerken hebben verwoest 

door brandstichting. Oorzaak was een gerucht dat een christen een Koran zou hebben 

verbrand. 

 

Probeert u zich voor te stellen om in het leven van alledag ineens te worden  

aangevallen door een grote groep woedende mensen. Een bewoner uit Jaranwala  

vertelt: iedereen sloeg op de vlucht. Ik hield me met veel anderen verborgen tussen het 

suikerriet. Voor onze ogen zagen we hoe alles in vlammen opging. Weer een ander  

verhaal komt van een gezin, van wie het huis is verwoest. Een jong meisje met de naam 

Serena (fictieve naam) hield een gebroken kruis in haar hand. Ze zegt daarover: ons  

geheim is verborgen voor de aanvallers, het Kruis van Jezus zit in mijn hart. Een moedig 

getuigenis! En de andere kant is dat honderden Pakistaanse christenen moeten  

herstellen van trauma's, woede en angst voor een nieuwe aanval. U moet dit afzetten 

tegen een context waarin de Pakistaanse overheid weinig bescherming biedt aan  

christenen. Ze worden beschouwd als tweederangsburgers. 

 

Hoe reëel is het Zegenlied uit Romeinen 8:31-39 voor de kerk in Pakistan!  

Wilt u mee bidden dat deze woorden levensecht worden in hun leven? 

- Bid dat God's liefde en trouw de Pakistaanse christenen in Jaranwala zal omringen.  

  En dat zij hun angsten aan Hem kunnen overgeven. 

- Voor effectieve, praktische hulp aan de gemeenschap van christenen in Jaranwala.  

  Voor veerkracht in het lijden. 

- Voor vrijlating van enkele, christelijke mannen. Zij worden beschuldigd van  

  godslastering. Bid ook voor hun vervolgers. 

 

……………………………………………………………………………………………. 
 

 

Een groet met een glimlach maakt vreemden tot medemensen. 

 

Marinus van den Berg  



Hulp gevraagd in Le Vigan 
 
Nu ds. Serge Regruto en zijn vrouw Christine begin juli zijn verhuisd naar een andere 

woning is de pastorie in Le  Vigan leeggekomen. In de pastorie zijn 2 appartementen 

aanwezig die de gemeente in de komende tijd wil gaan gebruiken voor huisvesting van 

hen die de gemeente en/of het Biblio Café SAS komen ondersteunen. Op de begane 

grond bevindt zich de gemeentezaal die gebruikt wordt voor veel  

gemeente-activiteiten.  

 

Om goede bewoning van de pastorie mogelijk te maken zijn er verschillende  

werkzaamheden nodig. Je kunt dan denken aan loodgieterswerkzaamheden (afvoer),  

geluidsisolatie, warmte-isolatie, timmer/schilderwerkzaamheden, opknappen keuken, 

onderhoud van de tuin etc. Naast het opknappen van de pastorie zal na de zomer ook 

een begin worden gemaakt met de verdere inrichting van het Biblio-Café SAS, een  

missionair-diaconaal initiatief van de kerkelijke gemeente in het centrum van het dorp. 

Ook hier is veel werk te doen. 

 

De gemeente is echter klein en kwetsbaar en komt op alle terreinen handen te kort. 

Ook is er veelal een gebrek aan middelen om dit onderhoud te kunnen realiseren. 

Daarom  zijn we op zoek naar vrijwilligers die hen willen komen helpen.  

 

Ben je een beetje handig en zou je het mooi vinden om van betekenis te mogen zijn 

voor deze Franse gemeente in hartje Cevennen? Heb je de mogelijkheid om alleen of 

met elkaar in de komende tijd een paar dagen richting Frankrijk te komen om te  

komen helpen? Neem dan contact met ons op via fclustig@gmail.com.  

We gaan dan kijken 

naar de  

mogelijkheden.  

Datum en duur van 

verblijf zijn  

natuurlijk in verder 

overleg. We zien uit 

naar jullie komst!  

 

 

 

 

 

 

       Biblio Café 

mailto:fclustig@gmail.com
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Elke dag belooft 

 

Als je niets te doen hebt, kruipt de tijd. Als je niet slapen kunt in de nacht, lijkt de nacht maar 

niet voorbij te gaan. Als je veel te doen hebt, vliegt de tijd. Als je een drukke of gezellige dag 

hebt, met veel afwisseling, is het al avond voordat je het echt beseft. Elke dag heeft vier  

dagdelen: de ochtend, de middag, de avond en de nacht. De nacht hoort er ook bij. Wie in de 

nacht wordt geboren, begint direct al bijna een volle dag te leven. Wie in de avond wordt  

geboren, start met een korte dag. De ene mens zegt van zichzelf een ochtendmens te zijn en 

een ander zegt een avondmens te zijn, maar ik weet niet of dat verband houdt met het uur 

van de geboorte. De laatste jaren ben ik wel steeds vroeger op gaan staan. Ik geniet van de 

stille, vroege ochtend: nog een hele dag voor mij. In de stad Brugge zag ik een steen waarin 

de volgende zijn, letter voor letter, was gebeiteld:' Elke dag belooft me en ik beloof de dag.' 

 

Deze zin inspireert me alweer lange tijd. Ik spreek hem in de ochtend uit als een ochtend-

gebed: wat belooft de nieuwe dag me? En ik spreek hem in de avond uit als een avondgebed: 

wat heeft de dag gebracht, wat heeft me geraakt, getroffen? De dichter Raymond van  

Groenewoud schrijft over deze regel dat het hem herinnert aan het tekortschieten. Elke dag 

schieten we tekort. Elke dag schiet tekort. Wat we ons voornemen, strand vaak. Tegelijk is  

elke dag ook een belofte en een kans. Ik krijg elke dag weer een kans. Mij spoort deze regel 

aan om bewuster en intenser te leven. Er zijn vele dagen die overvloeien van gebeurtenissen 

en toch probeer ik er zorgvuldig mee om te gaan. Er zijn vele dagen die me dankbaar  

stemmen voor wie ik mag ontmoeten, voor wat ik mag meemaken. 'Ik ontmoet vandaag  

alleen maar aardige mensen', zei een man van de 'middenleeftijd', bij de bloemiste. Ik  

ontmoette die dag ook veel aardige mensen. Maar natuurlijk weet ik ook wel dat een dag  

genoeg kan hebben aan zijn eigen leed. Er is soms te veel leed in een mensenleven. Deze 

week schreef ik een korte tekst voor ouders die voor de tweede maal een baby verloren bij 

de geboorte. 'Weer met lege handen naar huis..' Zo drukte de vader zijn pijn en onmacht uit. 

 

Als je niets te doen hebt, kruipt de tijd. Als je zwaar beproefd wordt, drukt de tijd als een 

scherpe houten balk op je schouders. Je sleept je door de tijd. De tijd sleept jou verder. Je 

kunt denken dat aan deze nacht geen einde komt. Ineens kan het nacht worden in een leven. 

Waar de dag anderen in hun jonge leven toelacht vanwege gezonde kinderen, valt de nacht 

als een donkere doek over het leven van hen die kinderen verliezen. In het verdriet, bij  

eindigheid, komt alles in andere verhouding te staan, voelen we alles anders. 

 

We komen van orde in chaos. We komen van snelheid in traagheid. Wie en wat is dan een 

belofte? Wie en wat verlicht het zware en het donkere? Maar ook een steen is een plaats om 

te zitten. Met zitten in het donker, zitten in de pijn, zitten in vertwijfeling, zitten in het  

verdriet, lijk je niet veel verder te komen. Toch kan er iemand bij je komen zitten, die je  

aankijkt en verder niets doet. Iemand die tijd neemt en heeft: 'In de ogen-blik van een ander 

lees je begrip....en dat steunt als je veel verdriet hebt', zei een vrouw die ook zelf veel  

verdriet kent. Er is elke dag tekortschieten en tekortkomen. Elke dag biedt ook een kans om 

een ogen-blik te schenken aan iemand. Een kans om met je ogen begrip te tonen. Elke dag is 

een kans om aan menslievendheid tijd te geven, tot de dag die een ongekende belofte zal 

openbaren. 
 

Marinus van den Berg 



 



In gesprek met | De zendingscommissie 
 

De zendingscommissie houdt zich bezig met allerlei activiteiten die te maken hebben 

met zending. En o.a. het werk van de Gereformeerde Zendings Bond (GZB) in de  

Hervormde Kerk. Ria van der Louw zit nu 8 jaar in deze commissie en kan meer  

vertellen over het werk van de commissie. Daarom zijn Clazien en Hilbert bij haar 

langsgegaan voor een gesprek.  

 

Wat zijn de belangrijkste activiteiten van de zendingscommissie? 

We zijn betrokken bij allerlei zendingsprojecten van de gemeente. Via de GZB  

ondersteunen wij een gezin dat uitgezonden is naar Frankrijk, namelijk de familie Lustig. 

Wij ondersteunen hen via de acties waarmee geld mee wordt opgehaald, zoals de  

busjes bij de uitgang van de kerk. Daarnaast worden er op verschillende momenten in 

het jaar collectes gehouden, zoals de pinksterzendingscollecte.  

 

Wordt de familie Lustig alleen vanuit Benschop ondersteund? 

Nee, ook vanuit andere gemeenten. Om de familie Lustig naar Frankrijk te laten  

verblijven, hebben ze een bepaald bedrag nodig. En omdat niet alleen de uitzendende 

gemeente (Zeist) dat kan bekostigen, omdat dat gewoon heel veel geld kost, vragen ze 

andere gemeenten van de PKN om mee te doen. Dat wordt georganiseerd vanuit de 

GZB. Wij zijn als Benschop dus een deelgenootgemeente, die verantwoordelijk is voor 

een gedeelte van het totale bedrag. Daarnaast zorgen we dat er een groepje is die de 

familie een kaartje of een mailtje stuurt, als betrokkenheid bij het zendingswerk.  

We zorgen ook dat de nieuwsbrief die ze schrijven verspreid wordt. In de  

winterperiode is de familie Lustig altijd een maand op bezoek in Nederland, om de  

ondersteunende gemeenten te bezoeken. Eén keer in de twee jaar zijn we als  

gemeente aan de beurt voor een bezoek. Dan geven ze een presentatie, zodat de  

gemeente op de hoogte is van hun project.  

 

Welke projecten lopen nog meer bij de zendingscommissie? 

Er wordt bijvoorbeeld veel gedaan voor Woord en Daad. Bovendien organiseren we de 

Goede Doelenmarkt, waarbij er meerdere goede doelen een tafel hebben en ze geld 

kunnen ophalen voor het goede doel. We deden eerst ook nog de Dorcas voedselactie, 

maar daar zijn we mee gestopt. Sinds corona werd dit door Dorcas heel anders  

georganiseerd. Dat hebben we nog even geprobeerd, maar dat sloot toch wat minder 

aan bij hoe wij dat deden. In plaats daarvan hebben we het afgelopen jaar een actie 

voor de Voedselbank gedaan en zullen dat komend jaar weer doen. 

 

Wat is het verschil tussen de diaconie, de zendingscommissie en de  

evangelisatiecommissie?   

Evangelisatie gaat in mijn beleving met name over de verkondiging van het evangelie, 

aan mensen die Hem nog niet kennen. Vaak ook dichterbij huis. Zending lijkt daar veel 

op, maar richt zich vaak meer op kerkplanting en ondersteuning van kwetsbare  



gemeenten. De diaconie is dienstbaar vanuit onze eigen gemeente. Het heeft dus wel 

raakvlakken.  

 

Wie zitten er allemaal in de zendingscommissie? 

Maria van Vliet, Evert Wiegeraad, José Rietveld, Liesbeth Oskam en Laurens den  

Oudsten. Iedereen heeft zijn of haar eigen taken. Liesbeth doet bijvoorbeeld het Woord 

en Daad gedeelte. Ik ben secretaresse en contactpersoon met de GZB en de familie 

Lustig. Evert is voorzitter en de contactpersoon richting de kerkenraad. Daarnaast zit 

hij ook in de evangelisatiecommissie, wat het ook makkelijk schakelen maakt. Maria  

organiseert de goede doelenmarkt. José verzorgt de dagboeken van de GZB en ze  

organiseert de pinksterzendingscollecte. En tot slot is Laurens verantwoordelijk voor 

de financiën en het legen van de busjes bij de uitgang van de kerk. 

  

Hoe vaak komen jullie bij elkaar? 

Drie keer per jaar, dus eigenlijk niet zo heel vaak. Dat komt doordat we de taken  

onderling goed hebben verdeeld, dus is er weinig afstemming nodig. Het is een fijne 

groep mensen.  

 

Dank Ria voor het goede gesprek en uiteraard ook al het mooie werk bij de zendings-

commissie! Ria liet ons nog weten dat ze het stokje van de zendingscommissie wil 

doorgeven. Zoek gerust contact met haar als u/jij het stokje over wil nemen! 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Ouderdom 

 

Hoe meer ik kom 

in mijn ouderdom 

besef ik steeds meer 

het beste deel komt eraan 

 

Lopen gaat steeds moeilijker 

toch ren ik straks naar de Heer 

mijn zicht wordt slechter 

toch zie ik U steeds echter 

horen wordt steeds minder 

mijn gedachten hebben hinder 

 

In mijn dromen vangt een jubeltoon aan 

ik zal zingend als een nachtegaal 

vliegend als een vlinder 

naar mijn Vader gaan. 
 

Leo Heuvelman 



Breipatroon voor iedereen 
  

1ste toer: Neem de draad op voor de toekomst. Begin elke dag met een blij gemoed. 

2e toer: Doe kalm aan en neem de tijd om blij en gelukkig te zijn. 

3e toer: Wees vriendelijk en steek de handen altijd blijmoedig uit naar anderen. 

4e toer: Wees spontaan en spreek goed over iemand die niet aanwezig is. 

5e toer: Zoek steeds naar het goede in het leven en geef eens een schouderklopje. 

6e toer: Innerlijke vrede maakt je blij en rijk. 

7e toer: Een glimlach van één seconde is meer dan een lamp die een jaar brandt. 

8e toer: Probeer een ander moed in te spreken als die het niet meer ziet zitten. 

9e toer: Probeer elke dag met tenminste één ding blij te zijn. 

10e toer: Vertrouw elke dag op God en leg alles in Zijn handen. 

 

Vanaf de eerste toer steeds herhalen. En vergeet niet dat de beste breister ook nog 

wel eens een steekje laat vallen. Geen paniek, vlug ophalen en vrolijk verder breien. 

 

Uit een oude doos door H. Houwers-Houwers, Aalten. 

 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

Dank– en bidpunten 
 

We danken voor: 

- blij zijn met de kleine dingen en voor de prachtige zomer 

- de trouwe toewijding voor het werk in de kerk  

- dat we Israëlzondag kunnen houden 

- dat we in een goed en veilig land als Nederland mogen leven 

- dat we na de vakantie weer aan het werk mochten gaan 

 

We bidden voor: 

- vrede in ons hart en een standvastig geloof 

- de gezinnen in onze kerk, de uitdagingen waar zij in staan 

- voor de slachtoffers en nabestaanden van rampen, nu in het bijzonder voor de  

  mensen in Marokko en Libië 

 

……………………………………………………………………………………………. 
 

Voordat je je opmaakt de wereld te gaan verbeteren,  

ga eens drie keer je eigen huis rond.  



 



  
 

 

 

 

 

 

Agenda 
 

 
 

Week 40 

Zondag 01-10 

09:30 Ds. M.C. Stehouwer uit Scherpenzeel 

18:30 Ds. J.T. Maas uit Ouderkerk a/d IJssel 

Dinsdag 03-10 

14:30 Ouderenmiddag 

Zaterdag 07-10 

14:00 Gemeentedag 

 

Week 41 

Zondag 08-10 

09:30 Ds. E.G. de Kruijff uit Maarssen 

18:30 Ds. K.M. Teeuw uit Ridderkerk 

Donderdag 12-10 

20:00 Kerkenraadsvergadering 

 

Week 42 

Zondag 15-10 

09:30 Prop. L.M. Jongejan uit Waarder 

18:30 Ds. J.A.W. Verhoeven uit  

   Krimpen a/d IJssel 

Dinsdag 17-10 

10:00 Koffieochtend 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende Sonar verschijnt op: 29 oktober ‘23  

Inleverdatum: 10 oktober ‘23  

Redactie: Henk Oskam, Hilbert Oskam, Clazien Schep,  

        Sander Schouten en Maria van Vliet 

Contact: red.hervormdbenschop@gmail.com  

 

Week 43 

Zondag 22-10 

09:30 Ds. H.G. de Graaff uit Nieuwerbrug 

18:30 N.n.b. ;  themadienst 

Dinsdag 24-10 

14:30 Spelletjesmiddag 

Vrijdag 27-10 

19:30 Muntverkoop 

 

Week 44 

Zondag 29-10 

09:30 Ds. C.D. Zonneberg uit  

   Hardinxveld-Giessendam 

18:30 Ds. K. Hak uit Lienden 

 

Terugkerende activiteiten 

Catechisatie (wekelijks) 

12-15 jaar; Maandag  19:00 

16-17 jaar; Dinsdag  19:00 

18+;   Dinsdag  20:00 

 

Zondagsschool (wekelijks) 

09:30 Crèche 

09:30 Groep 1 

11:00 Groep 2 en 3 

 

Alpha cursus; dinsdag (wekelijks)       18:30 

 

Meditatie via kerkomroep; woensdag    20:00 

 

Club Connect (14-16);   06-10, 20-10  19:30 

Mannenvereniging;    02-10, 16-10  20:00 

Zondagbijbelkring; 01-10, 15-10, 29-10  20:00 

 

Kijk voor de actuele agenda op: www.hervormdbenschop.protestantsekerk.net/agendapagina 


