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 Meditatie 

 

 

“Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was…” 

Filippenzen 2 vers 5 

 

 

Soms lukt het gewoon niet om de minste te zijn. Het lukt maar niet als ik met 

hem of haar omga. Het is niet goed, maar het is nu eenmaal zo. Soms al heel 

lang. Aan de ene kant went dat wel, aan de andere kant zit het toch niet  

helemaal lekker. Wat moet je dan nog? 

 

Paulus heeft een pastoraal advies. In dit schriftgedeelte citeert de apostel een 

oud lied. Ik hoor hem zingen over God, Die mens geworden is. Een ongekende 

vernedering is dat. Ik hoor hem zingen over het slavenwerk van Christus. 

Denk maar aan de voetenwassing: een vernederend karwei. Ik hoor hem  

zingen over de kruisdood van Christus. Een hoogtepunt als dieptepunt. 

 

Deze oude hymne bezingt de kern van het Evangelie. Dit Evangelie dringt er 

bij mij op aan om de minste te zijn. Juist bij hem of haar bij wie het maar niet 

schijnt te lukken. Het zou weleens kunnen zijn dat God hem of haar juist op je 

weg gebracht heeft. Om je te laten zien wie jij was voor God. En om je aan te 

sporen om tegenover hem of haar hetzelfde te doen als wat God tegenover 

jou gedaan heeft: de minste zijn. 

 

 

ds. L.W. den Boer 



Column 

door Rhodé Lodewijks  
 

 

Psalm 42 
 

 

Ik hoor weleens dat oudere mensen soms denken dat jongere mensen het liefst 

de psalmen uit de kerk zouden verbannen. Zelf schaar ik mij onder de categorie 

jongere mensen en hoewel mijn hart inderdaad lang niet elke zondag een  

sprongetje maakt bij het horen van het orgelspel, heeft het toch iets  

vertrouwds. Het is het geluid van de zondagochtend, van een week die achter 

me ligt en een week die komen gaat. Het is een bewijs van hoe God week in, 

week uit met mij mee is gegaan, en er al die weken nog bij zal zijn. En soms, heel 

soms, krijg ik tijdens het zingen van een psalm zomaar ineens een brok in mijn 

keel.  

 

Psalm 42 is zo'n psalm. Ik vind de berijming van psalm 42 geniaal, als ik het zo 

mag noemen. Dat zit hem alleen al in de laatste regels van vers 3 en 7. Vers 3 

gaat over de toekomst, over de zekerheid dat God je ‘druk’ zal veranderen in 

‘geluk’. Vers 7 lijkt op een paar aanpassingen na precies op vers 3, waardoor het 

vers gaat over het verleden, over hoe God je al eerder heeft bevrijd van  

moeilijkheden, waardoor je kunt leven in vertrouwen op Hem. Ik vind deze  

verzen zo herkenbaar in mijn eigen leven en tegelijkertijd zo tekenend voor 

Gods eeuwige trouw en almacht. De psalm doet me denken aan een zin uit een 

nummer van The Bowery: 'The Light I take with me, has been there before' (voor 

de jongere mensen onder ons ;)).  

 

Laatst zongen we deze psalm staande aan het begin van de ochtenddienst, ter 

nagedachtenis aan een gemeentelid dat die week overleden was. Ik zag hoe de 

familie van de overledene de psalm meezong, met tranen in hun ogen. Ik keek 

om me heen en zag ineens zoveel mensen voor wie het leven soms moeilijk is, 

mensen met vragen, twijfels, onbegrip, maar bovenal mensen met een groot  

verlangen naar God. En zo zongen we samen, door al het lijden heen, van de 

hoop die in ons leeft:  

 

Maar de HEER zal uitkomst geven, Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt; 

'k Zal in dit vertrouwen leven, en dat melden in mijn lied; 

'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht zingen, daar ik Hem verwacht; 

En mijn hart, wat mij moog' treffen, tot den God mijns levens heffen.  

 

Een brok in mijn keel. 



Voor de kinderen 



“Zanglust” hervat repetities 
 

D.V. 23 augustus hoopt "Zanglust"de repetities weer te hervatten. Onze eerste  

uitvoering staat gepland D.V. 23 september voor de Christenen van Israël, daarna D.V. 

een optreden op 6 oktober in "Ewoud" te IJsselstein. Nieuwe leden zijn hartelijk  

welkom. Kom drie weken vrijblijvend kennismaken. 

 

Projectkoor 

Voor hen die graag zingen, maar geen lid willen worden van de vereniging, hopen wij 

D.V. 27 september te starten met een projectkoor, dat samen met ons mee wil zingen 

met de kerstuitvoering op Eerste Kerstdag. Voor de prijs hoeft u het niet te laten, deze 

is i.p.v. €35,00 slechts € 25,00. Hiervoor krijgt u de muziekstukken in bruikleen, en  

tijdens de pauze koffie/thee met wat lekkers erbij. Mogen wij u begroeten? Wij zien er 

naar uit. 

 

De repetities vinden plaats in de Protestantse Gemeentekerk, Dorp 209.  

Tijd is van 19.30u tot 21.30u. 

……………………………………………………………………………………………. 

Bericht vanuit het CvK | Woord van dank 

 

I.v.m. de verhuizing naar Polsbroek zouden Arie en Marry Rietveld 4 juni jl. voor de 

laatste keer in onze gemeente de dienst bijwonen, en zou Arie voor de laatste keer zijn 

functie als koster vervullen. Door omstandigheden konden zij deze dienst niet aanwezig 

zijn en hebben we hier in de dienst geen aandacht aan kunnen schenken. 

 

Namens onze gemeente ben ik samen met mijn vrouw op 19 juli bij Arie en Marry op 

de koffie geweest om alsnog hierbij stil te staan. We hebben namens het College van 

Kerkrentmeesters een boekenbon en een mooie bos bloemen overhandigd, waar zij 

heel erg blij mee waren. Het was een gezellige avond en we hebben natuurlijk even hun 

nieuwe mooie woning, met een rondleiding mogen bewonderen, waar zij, al is het nog 

maar kort, al met veel plezier wonen. 

 

Arie heeft met toewijding na 7 jaar trouwe dienst, de functie van koster mogen  

vervullen in onze gemeente. Arie heeft niet alleen zijn rol als hulpkoster vervuld, maar 

heeft ook gediend in de functie van diaken en ouderling kerkrentmeester. Samen met 

zijn vrouw Marry stonden ze altijd paraat tijdens de grote schoonmaak van de kerk en 

het koperpoetsen. Arie heeft daarnaast twee jaar lang als vrijwilliger op de  

begraafplaats geholpen. Marry bracht gedurende acht jaar de bloemengroet namens de 

kerk. Wij zijn dankbaar voor hun inzet en wensen hen Gods zegen toe in hun nieuwe 

woonplaats en de kerkelijke gemeente van Polsbroek.  

 

Jos Schrijver, College van Kerkrentmeesters 

 



Open Monumentendag | ‘Levend Erfgoed’ 
 

’Levend Erfgoed’ Is dit jaar het thema voor Open Monumentendag.  

 

Kennis 

Wie is de eigenaar van de Hervormde kerktoren? 

Welke Benschopper zat er  als laatste in de gevangenis onder de toren? 

Wat heeft 020 met Benschop te maken? 

Wat is de handtekening van de timmerman in de trap naar het orgel? 

Vragen genoeg, maar ook antwoorden tijdens Open Monumentendag in Benschop. 

 

Welkom 

Op zaterdag 9 september zijn de monumenten in Benschop geopend van 10.30 tot 

16.30 uur. Op het Dorpsplein, bij de Hervormde kerk, Katholieke kerk en het Terberg 

museum ziet en hoort u van de geschiedenissen van Benschop.  

 

Levend erfgoed 

Is vaak, zonder dat we ons dat realiseren, ook verbonden met monumenten. 

Onderhoud van monumentale gebouwen vraagt blijvende aandacht, ook in Benschop. 

De leien van het kerkdak zijn aan vervanging toe. In 2023 worden de plannen verder 

uitgewerkt en zo mogelijk in 2024 uitgevoerd. Hoewel de onze Gemeente Benschop 

een levende gemeente is, moeten we het ook hier met steeds minder mensen  

opbrengen. Met subsidies van de Rijksoverheid en Provinciale Staten kan deze 

restauratie voor een groot deel gefinancierd worden, maar er is nog meer geld nodig. 

Door middel van acties van en voor gemeenteleden en met bijdragen van diverse 

fondsen en stichtingen wordt de begroting verder aangevuld.  

 

Voor volgende geslachten 

Kerken in ons land hebben door de eeuwen heen hoop en houvast gegeven. Van  

geslacht tot geslacht, van doop tot begrafenis. Biddend, zingend, lerend en belijdend: tot 

op de dag van vandaag is de kerk een plek om tot rust en bezinning te komen. Van  

oriëntatiepunt tussen de weilanden tot het monument van deze tijd: nog altijd zijn  

oude kerken in eeuwenoude dorpen gezichtsbepalend in het polderlandschap van  

Nederland. Iets om te onderhouden en te bewaren voor de volgende geslachten.  

We gaan ervoor om dit kerkelijke ‘levend erfgoed’ in Benschop in stand te 

houden!  

 

……………………………………………………………………………………………. 
 
 

Er bestaat vervuld leven ondanks vele onvervulde wensen. 
 

Dietrich Bonhoeffer 



Bemoediging vanuit de kerkenraad| Psalm 16 

 

Daarom juicht mijn ziel  

Ziel-zorg: we hebben het allemaal nodig dat er voor onze ziel wordt gezorgd. De  

Psalmen zijn daarbij een eeuwenoude en nog altijd kostbare bron van bezieling. 

 

Een stil gebed 

Psalm 16 heeft in de NBV als aanduiding: ‘een stil gebed’. Het brengt ons meteen in de 

goede sfeer: een sfeer van rust en stilte, nodig om contact te maken met je ziel. Het 

Hebreeuwse woord miktam; wat gebruikt wordt in de grondtekst, is qua betekenis niet 

heel duidelijk. Het is een samenstelling van twee Hebreeuwse woorden: mik (nederig) 

en tam (onschuldig), - de vertaling met kroon of fijn goud (een gouden kleinood) zou 

verband kunnen houden met de kroning van David die wil wijzen op een hogere macht. 

Het woord miktam staat ook boven de Psalmen 56 tot 60. Is dit een lievelingspsalm van 

David? Wat de vertaling of betekenis ook mag zijn, het psalm nodigt ons uit tot stil  

gebed, een gouden moment, een nederig zoeken van onze grote God. 

 

Waarom? 

Als je David zou vragen: ‘Hoe gaat het met je ziel?’ zou hij kunnen antwoorden: ‘Mijn 

ziel juicht!’ In zijn kwetsbare binnenruimte, zijn aller-eigenste ik, de kern van waaruit hij 

contact kan maken met de a/Ander is blijdschap! Hier komen we ook de vreugdevolle 

dimensie van de Psalmen tegen: aanvechting en vreugde, verdriet en verrukking  

wisselen elkaar af, worden er met elkaar verbonden. Dat is de heel eigen kleur van de 

spiritualiteit van de Psalmen. In deze Psalm overheerst dus de vreugde. David geeft vijf 

redenen waarom zijn ziel juicht. Lees je mee?  

1. Mijn ziel juicht omdat ik de HEER ken als mijn enig geluk (1-2)!  

David, die de tijd neemt om te ervaren hoe het voelt om bij de HEER te schuilen, 

is de koning te rijk: hij heeft de Heer als zijn enig geluk. Herkennen we dat? Of  

vinden we dit te hoog gegrepen, te weinig realistisch? Er zijn zoveel andere (goede) 

dingen die ons geluk kunnen vormen: als we het niet hebben zijn we ongelukkig. 

Psalm 16 leert ons God als ons hoogste, ons enige geluk te kennen. Hij is de  

vervulling voor onze ziel. 

2. Mijn ziel juicht omdat ik mijn afgoden (idolen) heb afgezworen (3-4)!  

We kunnen ons geluk ook afhankelijk maken van de afgoden. Dat zijn machten,  

idolen die we vereren en waar we onze tijd en energie aan geven, waar we onze 

offers aan brengen en waar we ons van afhankelijk maken. Zie vraag en antwoord 

94 van de Catechismus! Davids ziel juicht omdat hij niet langer de gevangene is van 

de idolen voor wie hij zich in honderd bochten wringen moest. 

3. Mijn ziel juicht omdat ik verrukt ben van de HEER en mijn bestemming 

(5-6)! Onze ziel zal vrij zijn, vol verrukking en vreugde naar de mate waarin we 

onze ziel vullen met de vrijheid van Christus, met Gods glorie en schoonheid, met 

het hoopgevende uitzicht op de toekomst die God voor ons bedacht heeft. Henry 

Scougal, een Schotse predikant zei het in 1677 zo: - De waarde en de schoonheid 



van de ziel moet worden afgemeten aan het voorwerp van haar liefde. (Henry 

Scougal, The Life of God in the Soul of Man). 

4. Mijn ziel juicht omdat ik de HEER altijd voor ogen houd (7-8)!  

‘De hele nacht lig ik aan God te denken.’ Onze ziel heeft ook met onze gedachten 

te maken: kennis die contact maakt met de ziel wordt tot wijsheid, de wijsheid van 

de Heer. Hem steeds voor ogen houden is de meest veelbelovende weg om een 

gelukkig leven te krijgen, vervuld met wijsheid. 

5. Mijn ziel juicht omdat ik me bij de HEER altijd veilig voel (9-11)!  

David weet van tegenspoed en aanvechting. Hij kent het gevaar van de dood. Maar 

juist het kennen van de doodsbedreiging helpt hem om de weg naar het leven te 

zien: niet de voorspoed en het ‘eeuwige’ leven hier op aarde, maar ‘overvloedige 

vreugde in uw nabijheid’. ‘Heel dichtbij u, mijn God, zal ik gelukkig zijn.’ 

 

Christus 

Psalm 16 laat ons Christus zien. In Handelingen 2:24-28 past Petrus Psalm 16 toe op 

Christus: ‘Steeds houd ik de Heer voor ogen!’ Paulus doet dat in Handelingen 13:34-37: 

‘Het lichaam van uw trouwe dienaar zal niet tot ontbinding overgaan.’ Wie de woorden 

van Psalm 16 bidt, leest en overdenkt, laat de Geest zorgen voor zijn ziel en zal  

Christus daar vinden. 

Ds. Jos Douma 

 

Psalm 16: Ik val niet uit Zijn hand (Psalmen voor Nu) 

 

 

 

 

 

 

Mijn God, ik kom naar U.  

Dan ben ik veilig; 

ik heb het U gezegd,  

en blijf het zeggen: 

ik heb U nodig, Heer.  

De rest is overbodig. 

 

De mensen hebben andere idolen 

en wringen zich voor hen in honderd 

bochten, 

maar dat zal ik nooit doen. 

En zelfs hun naam niet noemen. 

 

Mijn God, U vult mijn bord. 

U vult mijn beker; 

U hebt iets moois bedacht, 

en straks is het van mij. 

U houdt mijn hele leven  

in Uw handen 

en ik kom goed terecht, 

want dat hebt U gezegd. 

De hele nacht lig ik aan God te denken; 

ik voel dat Hij er is. 

Zijn wijsheid geeft me rust. 

Dan word ik blij,  

en zeker van mijn redding: 

ik leef, ik leef naast God. 

Ik val niet uit Zijn hand. 

 

Want U zult mij niet  

zomaar laten sterven; 

ik hoef niet naar het graf. 

Want U laat mij niet los. 

U wilt mij leren waar ik  

het moet zoeken: 

heel dicht bij U, mijn God, 

zal ik gelukkig zijn. 

 



Alpha cursus Benschop 
 

“Gaat heen..”  

Dinsdagavond 19 september a.s. hopen we te starten met een Alpha cursus in  

Benschop. Een Alpha cursus is een laagdrempelige cursus waarin in tien avonden en een 

weekend de basis van het christelijke geloof besproken wordt. Onderwerpen zijn o.a.  

“Wie is Jezus?”, “Bidden en Bijbellezen: waarom en hoe?” en “Wie is de Heilige Geest?” 

 

De avond start om 18.30 uur met een maaltijd, daarna koffie/thee, waarna rond 20.00 

uur de avond verder gaat met een inleiding over een thema. Vervolgens is er  

gelegenheid om in kleine groepjes over het thema door te praten en vragen te stellen. 

Rond 21.30 uur wordt de avond afgerond. Cursuslocatie is: Boveneind 40 Benschop. 

 

De voorbereidingen zijn al in volle gang. Zo zijn we o.a. gestart met het zoeken naar  

cursusleiders,  mensen die voor de deelnemers willen koken en mensen voor het  

gebedsteam. Ook komt er vanaf begin juli een groep enthousiaste gemeenteledenweke-

lijks bij elkaar om te bidden om Gods onmisbare zegen. Het uitgangspunt is;  “Als de 

Heere het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers...” (psalm 127:1) 

 

We beseffen als team heel goed dat we het niet alleen zonder God, maar zeker ook 

niet zonder ú als onze broeders en zusters  kunnen. Ons gebed is daarom niet alleen 

of God mensen, die Hij op het oog heeft, ons pad wil laten kruisen, maar óók dat u als 

gemeente hierin uw (de grote) opdracht mag vinden, zoals in Marcus 16 vers 15 staat; “ 

En Hij zei tot hen; Gaat heen in de gehele wereld, verkondig het evangelie aan de ganse 

schepping”. 

 

In Johannes 21: 15-19 stelt Jezus tot 3 keer toe dezelfde vraag aan Petrus; 

“Simon, zoon van Johannes, heb je Mij lief, meer dan anderen hier?” 

“Simon, zoon van Johannes, heb je Mij lief?”  

“Simon, zoon van Johannes, heb je Mij lief ” 

 

En dan tot drie keer toe dezelfde reactie hierop van Petrus:  

“Ja, Heer,” zei hij, “U weet dat ik U lief heb”  

“Ja, Heer,” zei hij, “U weet dat ik U lief heb” 

“Heer, U die alles weet, U weet toch dat ik U lief heb?” 

 

En tot drie keer toe geeft Jezus aan Petrus deze opdrachten;  

“Weid Mijn lammeren”  

“Hoed Mijn schapen” 

“Weid Mijn schapen”… 

 

 

 



Denkt u eens bij uzelf in wat ú zou zeggen wanneer Jezus voor u staat en Hij u recht in uw 

ogen aankijkt. Dat Hij u bij uw naam noemt en u tot drie maal toe vraagt “Heb je Mij lief?”   

En dat Hij u vervolgens tot drie maal toe de opdracht “Hoed mijn schapen en  

lammeren” geeft;  

 

“Wat zal daarop uw antwoord zijn..?” 

 

Wij willen u vragen om u heen te kijken op zoek naar mensen in uw omgeving die  

misschien Jezus (nog) niet kennen of die Hem misschien wel de rug toe gekeerd  

hebben of… nou ja, vult u dit zelf maar in. Of misschien heeft u zelf wel het verlangen 

om deel te nemen? Wij vragen u de Heere te bidden of Hij u wil leiden en  

vrijmoedigheid wil geven, te bidden om openingen en gelegenheid om deze mensen 

ook daadwerkelijk uit te nodigen voor de Alpha-cursus. Ga met een gerust hart op pad, 

u hoeft het niet alleen te doen: “En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding 

der wereld. (Mattheus 28:20) 

 

Er zijn speciale Alpha-uitnodigingen waarvan er exemplaren bij de uitgangen van de 

kerkliggen of die u kunt afhalen bij Berthilde Oskam. Wij nodigen u bij deze uit om  

samen met uw kennis, familielid of vriend op de eerste avond van de Alpha-cursus te 

komen! 

 

Ook zouden wij het heel fijn vinden als er nog meer mensen zijn die één (of meer) 

keer willen koken voor de deelnemers!  

 

Tot slot: wilt u de Alpha-cursus meenemen in uw persoonlijk gebed? Bijvoorbeeld juist 

op onderstaande data: 

 

Cursusavonden zijn: D.V. (onder voorbehoud) 

- dinsdag 19 en 26 sept 

- 3, 10, 17, 24 en 31 okt (17 okt onder voorbehoud wegens herfstvakantie) 

- 7, 14, 21 nov (misschien nog 28 nov, onder voorbehoud). 

Verdere data (ook m.b.t. het Alpha weekend) zullen t.z.t. nog bekend gemaakt worden. 

 

Als u het mooi vindt om sámen met anderen te bidden voor Alpha, bent u van harte  

uitgenodigd voor de gebedsavonden! Het “Alpha gebedsteam” komt op dezelfde 

dinsdagavonden samen, vanaf 20.00 uur. Locatie wordt t.z.t. nog bekendgemaakt. Ook 

als u liever niet hardop mee bid, bent u ook van harte welkom om stil mee te bidden! 

 

Wij horen graag van u! 

Contactgegevens: alphacursusbenschop@gmail.com /  06- 35110988 
 

Namens het Alpha team, Evert Wiegeraad 

mailto:alphacursusbenschop@gmail.com


Het verhaal van Noach had voor mij lange tijd iets idyllisch. Het rustige werktempo van 

Noach, de mooie prenten uit de kinderbijbels waarbij standaard twee giraffen guitig hun kop 

door het dak van de ark staken, en de vrolijke deuntjes van de bijbehorende liedjes.  

Inmiddels weet ik beter. Het verhaal van Noach is rauw. Rauw met au; ruw en woest.  

En rouw met ou; dood en verderf. 

 

Maar óók in deze rauwe werkelijkheid is God. Als Noach met zijn gezin uit de ark stapt, 

klinkt dwars door de chaos een belofte. En een prachtig kleurenspel tekent zich af tegen de 

nog donkere wolken op de achtergrond. 'Nooit meer zal er een zondvloed komen.' Zoals de 

regenboog de aarde omarmt, zo omarmt God hier Zijn schepping. 

 

Het zijn woorden vol van liefde, genade en toekomst. Woorden die eeuwen later op 

 Golgotha een nog diepere betekenis kregen. Toen droeg Jezus wat geen watermassa had 

kunnen uitwissen, wat geen mens ooit had kunnen dragen; de straf op de zonde. Nog zoveel 

zwaarder dan het geweld van de  zondvloed. De drie uur durende duisternis nog zo veel 

donkerder dan de dagen in de ark. 

 

En deze belofte uit Genesis schittert ook vandaag nog, dwars door jouw tranen heen, en je 

doet glimlachen. God heeft een liefdevol en genadig plan voor zijn schepping. Dankzij het 

kruis ligt de weg naar een eeuwige toekomst open. Een boog vol hoop en kleur staat boven 

jouw leven. Als teken van Zijn Vaderlijke trouw: Hij laat niet los wat Zijn hand begon. 

 

Als tranen zich mengen met een lach, begroet een boog vol hoop en kleur de nieuwe 

dag. 

                           

uit het boek: dagelijkse broodkruimels 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Dank– en bidpunten 

 
We danken: 

-Dat we na een periode van rust ons werk weer mogen hervatten 

-Voor de zegen van de VBW in ons dorp 

-Voor het groeizame weer 

-Voor deze mooie zomer 

 

We bidden voor: 

-Allen die eenzaam zijn, verdriet, pijn en zorgen hebben 

-Het winterseizoen wat straks weer gaat beginnen 

-De gewassen en aan de bomen dat ze goed geoogst mogen worden 

-Werk, school of studie wat weer op ons wacht na de vakantie 



Bericht vanuit de bouwcommissie | Restauratie kerkdak 
 
Afgelopen periode zijn er weer diverse stappen gezet om uiteindelijk tot uitvoering te  

komen voor het vervangen van de leibedekking op het kerkdak. Vanuit de provincie Utrecht 

hebben we de toezegging ontvangen op een heel mooi bedrag vanuit het Parelfonds. De 

werkzaamheden zijn uitgevraagd bij een aannemer en de eerste offerte is ontvangen. Verdere 

afstemming volgt nog na de bouwvakvakantie. De komende tijd ronden we ook de begroting 

af van de totale restauratie van het kerkdak.  

 

In het najaar willen we een gemeenteavond beleggen om u inzicht te geven in de omvang van 

de werkzaamheden inclusief uitleg over de begroting. Verdere info volgt nog. We zijn ons  

ervan bewust dat de subsidies en de reservering van het college van kerkrentmeesters  

onvoldoende is om alle kosten te dragen. Door middel van acties van gemeenteleden en met 

bijdragen van diverse fondsen en stichtingen willen we de begroting verder aanvullen. 

 

Namens de leden van de bouwcommissie.  

……………………………………………………………………………………………. 

Gij die niemand 
 

Gij die niemand naar de ogen ziet, 

die door geen geld, geen offers om te kopen zijt, 

en die U door geen lied misleiden laat, 

maar die ons ziet zoals wij zijn. 

 

die ons gebiedt en smeekt 

van U te zijn, uw beeltenis, uw mens, 

uw rechterhand die doet wat moet gedaan, 

die ons gebiedt en smeekt 

de  vreemdeling te geven brood en kleding 

 

die hoopt dat wij met onverhuld gelaat 

uw licht weerkaatsen, 

die ons tot een spiegel slijpt 

waarin uw toekomst zichtbaar wordt 

 

Gij die ons hebt gezocht 

toen wij niet naar U zochten, 

die nog dagelijks uw hart 

tot mededogen buigt, 

U omkeert naar ons toe 

 

Gij die ons met uw ogen vangt 

Gij die ons vraagt: 

wie ben je? wil je? kom dan. 
 

Huub Oosterhuis 



Elke dag belooft 

 

Als je niets te doen hebt, kruipt de tijd. Als je niet slapen kunt in de nacht, lijkt de nacht maar 

niet voorbij te gaan. Als je veel te doen hebt, vliegt de tijd. Als je een drukke of gezellige dag 

hebt, met veel afwisseling, is het al avond voordat je het echt beseft. Elke dag heeft vier  

dagdelen: de ochtend, de middag, de avond en de nacht. De nacht hoort er ook bij. Wie in de 

nacht wordt geboren, begint direct al bijna een volle dag te leven. Wie in de avond wordt  

geboren, start met een korte dag. De ene mens zegt van zichzelf een ochtendmens te zijn en 

een ander zegt een avondmens te zijn, maar ik weet niet of dat verband houdt met het uur 

van de geboorte. De laatste jaren ben ik wel steeds vroeger op gaan staan. Ik geniet van de 

stille, vroege ochtend: nog een hele dag voor mij. In de stad Brugge zag ik een steen waarin 

de volgende zijn, letter voor letter, was gebeiteld:' Elke dag belooft me en ik beloof de dag.' 

 

Deze zin inspireert me alweer lange tijd. Ik spreek hem in de ochtend uit als een ochtend-

gebed: wat belooft de nieuwe dag me? En ik spreek hem in de avond uit als een avondgebed: 

wat heeft de dag gebracht, wat heeft me geraakt, getroffen? De dichter Raymond van  

Groenewoud schrijft over deze regel dat het hem herinnert aan het tekortschieten. Elke dag 

schieten we tekort. Elke dag schiet tekort. Wat we ons voornemen, strand vaak. Tegelijk is  

elke dag ook een belofte en een kans. Ik krijg elke dag weer een kans. Mij spoort deze regel 

aan om bewuster en intenser te leven. Er zijn vele dagen die overvloeien van gebeurtenissen 

en toch probeer ik er zorgvuldig mee om te gaan. Er zijn vele dagen die me dankbaar  

stemmen voor wie ik mag ontmoeten, voor wat ik mag meemaken. 'Ik ontmoet vandaag  

alleen maar aardige mensen', zei een man van de 'middenleeftijd', bij de bloemiste. Ik  

ontmoette die dag ook veel aardige mensen. Maar natuurlijk weet ik ook wel dat een dag  

genoeg kan hebben aan zijn eigen leed. Er is soms te veel leed in een mensenleven. Deze 

week schreef ik een korte tekst voor ouders die voor de tweede maal een baby verloren bij 

de geboorte. 'Weer met lege handen naar huis..' Zo drukte de vader zijn pijn en onmacht uit. 

 

Als je niets te doen hebt, kruipt de tijd. Als je zwaar beproefd wordt, drukt de tijd als een 

scherpe houten balk op je schouders. Je sleept je door de tijd. De tijd sleept jou verder. Je 

kunt denken dat aan deze nacht geen einde komt. Ineens kan het nacht worden in een leven. 

Waar de dag anderen in hun jonge leven toelacht vanwege gezonde kinderen, valt de nacht 

als een donkere doek over het leven van hen die kinderen verliezen. In het verdriet, bij  

eindigheid, komt alles in andere verhouding te staan, voelen we alles anders. 

 

We komen van orde in chaos. We komen van snelheid in traagheid. Wie en wat is dan een 

belofte? Wie en wat verlicht het zware en het donkere? Maar ook een steen is een plaats om 

te zitten. Met zitten in het donker, zitten in de pijn, zitten in vertwijfeling, zitten in het  

verdriet, lijk je niet veel verder te komen. Toch kan er iemand bij je komen zitten, die je  

aankijkt en verder niets doet. Iemand die tijd neemt en heeft: 'In de ogen-blik van een ander 

lees je begrip....en dat steunt als je veel verdriet hebt', zei een vrouw die ook zelf veel  

verdriet kent. Er is elke dag tekortschieten en tekortkomen. Elke dag biedt ook een kans om 

een ogen-blik te schenken aan iemand. Een kans om met je ogen begrip te tonen. Elke dag is 

een kans om aan menslievendheid tijd te geven, tot de dag die een ongekende belofte zal 

openbaren. 
 

Marinus van den Berg 



Woordzoeker bij Psalm 91 vers 5 (berijmd) 



Bericht vanuit de consistorie 
 

Jaarplan consistorie  

Tijdens de beleidsdag van de kerkenraad 26 juni 2023 zijn de jaarplannen voor het 

nieuwe seizoen van de verschillende colleges besproken. Bij het maken van plannen is 

het goed om terug te kijken naar wat er van eerdere plannen terecht gekomen is. Dan 

zien we dat het heropstarten van de Maranathakring niet gelukt is. Huisbezoek bleef 

achter door onderbezetting en corona. Werken met een jaarthema raakt slecht  

ingeburgerd in de gemeente. Bijbelkringen maken een eigen keuze en in het jeugdwerk 

wordt een eigen thema gebruikt. Komend jaar willen we op zoek naar meer samenhang 

in het winterwerk. We horen positieve reacties op de zomeravondwandelingen.   

 

Seizoen 2023-2024 

Thema 

Als jaarthema kiezen we opnieuw voor het thema van de HGJB: “Hou vol”. De HGJB 

schrijft over het thema het volgende: ‘We mogen kinderen, tieners en jongeren stimuleren 

en ondersteunen in het geloven. Daarom vertellen we hen over de Heere God en over wat Hij 

door Zijn Zoon Jezus heeft gedaan. We leren hen hoe ze als christen kunnen leven en hoe 

mooi dat is. Eén ding vergeten we daarbij wel eens, namelijk dat we erbij zeggen: ‘Hou vol!’ Ga 

door met geloven, juist ook als het moeilijk is.’ Goed om te beseffen dat deze oproep zich 

niet beperkt tot onze jongeren, maar heel de gemeente raakt. Daarom willen we dit 

thema gemeentebreed bespreekbaar maken. In de ‘consistorie’, jeugdraad en bij  

kringleiders moet het thema bekend zijn. Tijdens vergaderingen en bijvoorbeeld op een 

gemeenteavond willen we dit thema steeds actualiseren.   

 

Ontmoeting  

Tijdens huisbezoeken kan het thema meegenomen worden in de gesprekken. Vooral als 

middel om elkaar te bemoedigen en vol te houden. Als consistorie zoeken we naar  

mogelijkheden om hier meer handen en voeten aan te geven. ‘Hou vol’, geldt ook voor 

de gemeentedag, 7 oktober.. Ontmoeting en delen zijn voor deze dag belangrijke  

ingrediënten. Mooi dat gemeenteleden hier de schouders onder zetten en deze dag 

mogelijk maken. U/jij bent er toch ook? 

 

Verdieping  

We willen aandacht blijven geven aan verdieping en Bijbelkennis. Dat doen we onder 

andere in Bijbelkringen. Zo gaat de Bijbelstudiegroep op maandagavond door.  

We zoeken naast de maandagavondgroep naar het inrichten of doorstarten van een 2e 

kring of groep. Daarnaast is er de Zondagavondbijbelkring, de Bijbelkring aan huis en 

ook de Bijbelstudiegroep Going deeper. Bij de start van het seizoen zijn alle  

kringleiders uitgenodigd voor een gezamenlijke start. We willen werken met een boekje 

over Samuel: ‘Tegen de stroom in’, dit in relatie met het jaarthema.  

 

 



Continuïteit  

Er zijn meer zaken die aandacht vragen. Niet in de laatste plaats met het oog op een 

stuk continuïteit in het werk. Als consistorie denken we na over het verhogen van  

betrokkenheid van gemeenteleden bij gemeente-zijn en kerkelijke activiteiten.  

We noemen ‘Zingen na de dienst’, de invulling van bijzondere diensten rondom opening 

en sluiting winterwerk, themadiensten en de dienst met anders begaafden. Een  

belangrijke vraag is hoe we invulling en inhoud blijven geven aan deze activiteiten.  

 

Dankbaar voor wat er is 

We zijn dankbaar voor alles wat zo gewoon lijkt. We denken onder meer aan  

catechese, clubwerk, JV, en het kringwerk. Ook denken we aan de ouderenmiddag,  

zomerlunch, spelletjesochtend en ouderen- en kerstdiner. Het werk van de 

zendings- en evangelisatiecommissie, de mannenvereniging en het ‘Sisters-event’.  

Initiatieven met ‘oude papieren’, of nog maar kort gestart. We weten ook van het werk 

wat op de achtergrond of minder zichtbaar (maar niet minder waardevol) gedaan 

wordt. Een belangrijke vraag voor ons als consistorie is hoe we in gesprek blijven met 

de gemeente, juist als het gaat over geloofsverdieping en het geloofsgesprek. 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Terugkijken 

 

Als de duivel 

je laat terugkijken 

zie je al  

je zonden 

als een berg 

aan de horizon staan 

 

Als God 

je laat terugkijken 

zie je armen 

vol liefde 

en vergeving 

die je dragen 

alle dagen. 

 

Leo Heuvelman 

 

……………………………………………………………………………………………. 
 

 

In elk gesprek is de mond minder belangrijk dan het hart  



In gesprek met | Stichting Ontmoeting 
 

Nelly Verheij is al jaren namens de Hervormde Kerk in Benschop betrokken bij  

Stichting Ontmoeting. Daarom zijn Clazien en Hilbert bij haar langs gegaan voor een 

gesprek over de stichting zelf en haar werk voor de stichting. Dit alles onder het genot 

van een heerlijke kop koffie. 

 

Wat doet Stichting Ontmoeting? 

Stichting Ontmoeting is een christelijke organisatie welke hulp geeft aan dak- en  

thuislozen. Ook ex-gedetineerden worden geholpen om weer terug te keren in de 

maatschappij. Ze proberen de daklozen ook echt op te zoeken. Je zult je misschien  

afvragen of er nog wel daklozen zijn tegenwoordig in Nederland, maar dat is echt zo. 

Het is soms ongelofelijk waar ze nog mensen vinden. Helemaal achteraf, onder een  

viaduct of in de bosjes. In de winter is het natuurlijk ook erbarmelijk hoe mensen in de 

kou leven en wordt er bijvoorbeeld voor dekens of soep gezorgd. Maar er is ook een 

dienstencentrum, waar de daklozen naar binnen kunnen lopen voor een kop koffie, een 

maaltijd, kleding, een douche en waar ze worden geholpen om hun financiën op orde te 

krijgen. En in Epe is er een woon- werkcentrum, waar voornamelijk ex-gedetineerden 

worden opgevangen. Als mensen in de gevangenis hebben gezeten dan is het altijd heel 

erg moeilijk om weer terug te komen in de maatschappij. Dus daar proberen ze deze 

mensen weer te laten re-integreren. De stichting is in het hele land actief en zijn nog 

steeds aan het uitbreiden.  

 

Wat doet u precies voor Stichting Ontmoeting? 

Als ik het me goed herinner, zaten in 1996 hier de diakenen te vergaderen. Ontmoeting 

had eerst contactpersonen, wat meestal diakenen waren. Maar ze wilden het werk van 

Stichting Ontmoeting meer handen en voeten geven, dus hadden ze bedacht om  

comités te gaan vormen. Toen werden dus de kerkenraadsleden in iedere plaats  

benaderd om zich bij dat comité te voegen. De kerkenraadsleden hadden al werk  

genoeg, en zo werd ik gevraagd om naar het comité te gaan. Maar ik was nog jong, dus 

was wel benieuwd of het wat voor mij was. Snel daarna werd er een avond  

georganiseerd in Linschoten, waar ik naar toe ging. En voordat ik het wist zat ik in het 

comité. 

 

Hoe is het comité dan precies opgebouwd? 

Wij heten het comité Woerden. Zo zijn er door het hele land comités van Stichting 

Ontmoeting. En dan zijn er van iedere plaats zo mogelijk één of twee afgevaardigden. 

Dus in ons comité zit iemand uit Woerden, Kamerik, Zegveld, Montfoort, Polsbroek, 

etc.  We proberen in alle dorpen uit de regio iemand te vinden, zodat iedereen in zijn 

of haar eigen dorp de druppel groter kan maken. We willen niet te veel te vergaderen, 

maar we komen in ieder geval wel drie keer per jaar samen. Dat doen we altijd dan bij 

iemand thuis. Voor activiteiten vormen we subgroepen, zoals bij de voorjaarsmarkt.  

 



En bent u nog altijd comitélid? 

Nee, zo ben ik begonnen. Maar inmiddels ben ik alweer zo’n twintig jaar voorzitter van 

het comité. Destijds ging de voorzitter weg en zagen ze in mij wel een geschikte  

opvolger. Dus ben ik dat maar gaan proberen. Ik vind eigenlijk dat ik het al best lang 

doe, dus ik heb al een paar keer geprobeerd om de functie aan iemand anders door te 

geven. Maar iedereen vindt dat het nog goed gaat zo. Afgelopen oktober hebben we 

ook een groot verlies gehad met Ali Smit, die is overleden. Zij was ook al vanaf het  

begin comitélid en ik kon altijd heel goed met haar samenwerken. Zij was de secretaris, 

die natuurlijk ook veel contact met mij had als voorzitter. Zij was ook wel heel  

gedreven daarin, dus dat mis ik wel erg.  

 

Wat is precies de functie van het comité? 

Voornamelijk het geven van bekendheid aan Stichting Ontmoeting. Zeker in de  

begintijd was de stichting nog vrij onbekend en dit is wel verbeterd door allerlei acties 

te organiseren. Daarnaast is het doel om te zorgen dat de stichting op verschillende 

manier wordt geholpen, bijvoorbeeld doordat het werk gebed krijgt of dat er geld 

wordt gegeven.  

 

Wat voor acties worden er bijvoorbeeld georganiseerd? 

Zo organiseren wij ieder jaar de speculaasactie. We hebben bij deze actie wel 35  

helpers nodig, dus dat is ieder jaar weer een hele klus. We hebben ook ieder jaar een 

goede doelenmarkt en een voorjaarsmarkt. En in de coronatijd hebben we de  

alternatieve voorjaarsmarkt georganiseerd, waarbij mensen via een lijst allerlei dingen 

konden bestellen. Dit omdat een fysieke markt niet mogelijk was. Het is prachtig om te 

zien dat er ieder jaar nog groei in zit. De opbrengsten worden namelijk steeds groter.  

 

In hoeverre speelt het geloof een rol bij het werk van de stichting ?  

Het is belangrijk dat het geloof door de mensen van de stichting wordt uitgedragen. Al 

is het wel eerst een beker koud water, bij wijze van spreken. Daarna komt pas het 

Woord. De stichting heeft ook een pastoraal werker en er worden diensten gehouden. 

En er wordt bijvoorbeeld samen kerst gevierd, met daarbij een maaltijd. Daar zijn de 

mensen altijd erg blij en dankbaar voor. En het is prachtig om te zien hoe mensen via 

deze weg weer goed terecht komen en soms zelf tot geloof komen.   

 

Nelly, bedankt voor al het goede werk voor Stichting Ontmoeting, het interview en de 

heerlijke koffie! 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

De kracht van geloof laat wonderen gebeuren  



Bijbelleesrooster Heilig Avondmaal 
 

Maandag 28 augustus | Vul mij opnieuw 

Lezen: Efeziërs 3: 14 – 19 Luisterlied: Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart  

 

Over de Heilige Geest zijn veel onduidelijkheden. Vaak komen die door het idee dat dit 

een soort onpersoonlijke kracht is. Het is zo belangrijk om te beseffen dat de Heilige 

Geest een persoon is. In feite is het de Geest die Jezus geeft om heel persoonlijk bij 

ons te zijn. In de week van voorbereiding mogen we beseffen dat door Zijn Heilige 

Geest we in het Avondmaal een hele bijzondere ontmoeting mogen hebben met Jezus 

en vol mogen worden van Hem.  

 

 

Dinsdag 29 augustus | Dood offer of levend offer?  

Lezen: Psalm 40: 7- 12 Luisterlied: Psalm 40  

 

God vindt geen diepe vreugde in een dood offer, maar in een levend offer. Met  

Pinksteren hoorden we dat God ten diepste niet onze dood wil, maar ons leven. Hij wil 

ons helemaal levend maken in de volste zin van het woord. Daarvoor heeft Hij Zijn 

Geest uitgestort en daarvoor mogen we ook het Avondmaal vieren. Om het leven te 

vinden bij God.  

 

 

Woensdag 30 augustus | Sta op 

Lezen: Handelingen 9: 5 - 6 Luisterlied: Ontwaakt gij die slaapt  

 

Wat zou Jezus tegen jou gezegd hebben? Ik ben Jezus, die jij…? In deze week komen 

we onvermijdelijk dingen van onszelf tegen die zich niet verhouden met een leven met 

Jezus. De volgende vraag die je kunt hebben: Wat moet ik dan doen? Het antwoord is 

duidelijk: Sta op. Dat wordt zondag ook aan jou gevraagd als je mee wilt vieren. Sta op! 

Het is een diepe notie in de Bijbel waarin ons opstaan regelrecht verbonden is met de 

Opstanding van Jezus. We drukken daarmee uit te willen delen in Zijn nieuwe leven. 

Dat Hij onze Redder is! 

 

 

Donderdag 31 augustus |  Zing voor de Heere 

Lezen: Efeziërs 5: 14 – 21 Luisterlied: Psalm 96  

 

Onze God is onze lof en aanbidding waard. Zingend met elkaar en tegelijk mogen we in 

het Avondmaal juist ook God de eer geven voor wat Hij voor ons gedaan heeft. Met 

eerbied en ontzag mogen we dankbaar en vol vreugde het Avondmaal vieren. Voor deze 

maaltijd heeft Hij de hoogste prijs betaald. Je eert Hem als je zo het Avondmaal viert.  

 



 

 

Vrijdag 1 september | Elke knie buigt  

Lezen: Filippenzen 2: 9 – 11 Luisterlied: Jezus Overwinnaar  

 

In het Avondmaal worden we niet alleen met Jezus verbonden, maar ook met onze 

broeders en zusters. Dan gaat het niet alleen over de broeders en zusters waar je de 

tafel op dat moment mee deelt. Je deelt in het Lichaam van Christus van alle tijden en 

plaatsen. Ook die vervolgde broeders en zusters. Je gaat beseffen dat je met het  

Avondmaal in die lange stoet van volgelingen van Jezus staat. Van alle mensen die Jezus 

de eer geven die Hem toekomt als Koning en Overwinnaar. 

 

 

Zaterdag 2 september | Gods kinderen worden openbaar  

Lezen: Romeinen 8: 18 - 21 Luisterlied: Heer, wat een voorrecht  

 

In zoveel landen is het voor christenen onmogelijk om in het openbaar uit te komen 

voor hun geloof zonder daarvoor hard afgestraft te worden. Toch heeft de duivel  

allerlei drempels weten te leggen voor het Avondmaal, want o wee als je zo openbaar 

voor je geloof uitkomt. Maar het is een geweldig voorrecht om in alle vrijheid dit te 

mogen doen. In de wetenschap dat God alle drempels tussen ons en God op Zich  

genomen heeft aan het kruis. In die dankbaarheid en vreugde mogen we morgen  

meevieren.  

 

 

Zondag 3 september | Dank  

Lezen: 1 Thessalonicenzen 5: 16 – 24 Luisterlied: Ik wil U danken - Christian Verwoerd 

 

Vandaag is het Avondmaal. We krijgen daarin alles wat Jezus voor ons gedaan heeft heel 

tastbaar aangereikt. In dankbaarheid mogen we dat aanvaarden. In dankbaarheid mogen 

we het ook meenemen in ons leven. We mogen het handen en voeten geven en  

toepassen. In de wetenschap dat Hij bij ons is en ons helpt. 

 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

'Geef woorden aan je verdriet, verdriet dat niet uitgesproken wordt  

overvraagt het hart en doet het breken'.  

 

Uit: 'Macbeth' - William Shakespeare. 



  
 

 

 

 

 

 

Agenda 
 

 
 

 

Week 36 

Zondag 03-09 

09:30 Ds. E. Meijer uit Werkhoven;  

   viering Heilig Avondmaal 

18:30 Ds. J. van Dijk uit Ridderkerk;  

   dankzegging Heilig Avondmaal 

 

Week 37 

Zondag 10-09 

09:30 Ds. J.A. Brussaard uit Barneveld 

18:30 Ds. C. Cluistra uit Capelle a/d IJssel 

 

Week 38 

Zondag 17-09 

09:30 Ds. A. van Dalen uit Lopikerkapel 

18:30 Ds. H.J. Lam uit Moordrecht 

 

Week 39 

Zondag 24-09 

09:30 Ds. A.J. Kunz uit Katwijk aan Zee 

18:30 Ds. E. de Mots uit Ridderkerk 

Zaterdag 29-09 

Daklozennacht St. Ontmoeting (zie QR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende Sonar verschijnt op: 24 september ‘23  

Inleverdatum: 10 september ‘23  

Redactie: Henk Oskam, Hilbert Oskam, Clazien Schep,  

        Sander Schouten en Maria van Vliet 

Contact: red.hervormdbenschop@gmail.com  

 

 

 

Terugkerende activiteiten 

Zondagsschool (wekelijks) 

09:30 Crèche 

09:30 Groep 1 

11:00 Groep 2 en 3 

 

 

Meditatie via kerkomroep 

Woensdag    20:00 

Kijk voor de actuele agenda op: www.hervormdbenschop.protestantsekerk.net/agendapagina 


