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 Meditatie 

… zij hebben Uw heilige tempel verontreinigd,  

zij hebben Jeruzalem tot een puinhoop gemaakt.  

Psalm 79:1 
 

Pas reed ik de dag na een flinke storm bij ons door de polder en zag ik heel 

wat geknakte en ontwortelde bomen liggen. Je vraagt je dan af: wat zorgde er 

nu voor dat die bomen omvielen, en anderen niet? 
 

Net als met die bomen is dat soms ook zo met ons leven. Er gebeurt iets  

heftigs: een groot verlies of een grote teleurstelling, of we maken een grote 

fout. We raken dan voor ons gevoel ons houvast kwijt. 
 

Deze ervaring van ontworteling is aan de Bijbel niet vreemd. Zij hoort  

nadrukkelijk bij de weg die het volk Israël gaat. Ze waren geworteld in Israël, 

maar worden weggevoerd naar Babel. Psalm 79 geeft stem aan deze diepe en 

pijnlijke ervaring. 

 

Wij hebben de neiging om dat te willen voorkomen: dat we ontworteld raken. 

Maar wij zijn maar mensen, kwetsbaar en vergankelijk tot zonde. Belangrijker 

zijn deze vragen: hoe vinden we weer vertrouwen, ook wanneer de vaste 

grond onder onze voeten weg is? Zal de Heere God dwars door een  

ontwortelende ervaring heen toch Dezelfde blijven? Zullen we ervaren dat 

ontwortelde bomen door Gods genade dieper in Zijn liefde verankerd raken? 

Ik heb gezien dat dit mogelijk is. 

 

Lezen: Psalm 79:1-9 

Zingen: Psalm 86:1 en 2 

Ds. A.F. de Fijter 



Column 

 

door Henk Oskam  
 
 

Veranderingen 

Elke verandering roept weerstand op. Dat hoorde ik nogal eens in m’n werkzame  

leven en daarbuiten. Is dat zo? Bewust of onbewust zal dat wel zo zijn. Of denk je 

dan: het zal mijn tijd wel duren? Pas op, niet te onverschillig worden. Veranderingen 

zijn van alle tijden, maar het tempo lijkt steeds sneller te gaan, of heeft dat iets met 

leeftijd te maken? 

 

Communicatie is een onderwerp waar veel over te schrijven valt. Hoewel schrijven 

min of meer uit de tijd is. Alleen kaartjes met meeleven tijdens goede en slechte  

tijden geven gelukkig nog steeds een betrokkenheid met de afzender.  

 

Betrokkenheid is ook wat je wil met de communicatie binnen onze kerkelijke  

gemeente, die we inzetten om iedereen te bereiken. Via de zondagse afkondigingen, 

het wekelijkse kerkblad De Bazuin, de maandelijkse Sonar, de permanente website en 

de dynamische kerkapp worden we geïnformeerd over het wel en wee van ons als 

gemeente en van gemeenteleden. Discussies over, wat wel en wat niet te vermelden 

zijn van alle tijden. Te lang, teveel, overlap, noem maar op. De kerkapp heeft in korte 

tijd zijn plaats in onze gemeente veroverd. Stukje typen, foto erbij, klik en 304 leden 

zijn geïnformeerd. Via de kerkapp was vakantie ver weg, soms dichtbij. 

 

De vraag is of we als Sonar nog een rol hebben in deze serie van communicatie? 

Waar eerder Het Baken is gesneuveld in het gevecht om nieuws, lijkt het met de  

Sonar dezelfde kant op te gaan. Minder nieuws wordt ons aangereikt en het lukt 

(misschien) niet om de redactie op peil te houden. Veranderingen vragen om  

bezinning en vaak ook om een reactie. Daarom gaan we voorlopig van een  

maandelijkse naar een kwartaal uitgave van de Sonar.  

 

Voor de meesten van ons zit de vakantie erop. We hopen dat iedereen heeft genoten, 

de ene wat korter dan de andere. De vakantieperiode duurt helemaal niet zo lang. 

Maar we zijn meestal wel benieuwd of er in de tussentijd iets is veranderd. Geen  

grote ongelukken? Is iedereen nog gezond? Het leven gaat ook in de vakantie  

gewoon door. Soms is daar ineens die lege plaats.  

 

Nu weer aan het werk. Veer mee met alle veranderingen, wees niet bang voor het 

onbekende. 

                               

Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand; moedig sla ik dus de ogen 

naar het onbekende land. Leer mij volgen zonder vragen; Vader, wat Gij doet is goed! Leer 

mij slechts het heden dragen met een rustig, kalme moed! 



Voor de kinderen 



Snoeprollen voor Armenië 
 

Beste gemeenteleden: 

In de periode van 17 oktober t/m 25 oktober hoop ik (Niels van Woudenbergh), met een 

groep jongeren en 2 leerkrachten van het Driestar College in Gouda, ontwikkelingshulp te 

bieden in Armenië.  

 

Waarom dit project? 

Vanuit de plaatselijke kerk wordt een DayCare Centre gestart waar kansarme kinderen tot 

vijf keer per week na schooltijd aanschuiven. Ze krijgen huiswerk-begeleiding, ruimte om ‘life 

skills’ te ontwikkelen en een warme maaltijd. Ze kunnen in een sfeer van liefde en  

geborgenheid kind zijn en horen de verhalen uit de Bijbel. 

 

Wat houdt het werk in? 

In 2024 hebben 30 leerlingen en 4 begeleiders van het Driestar College in Gouda gewerkt 

aan het kinderdagcentrum in Vajk, Armenië. Na een prachtige week was de rommel  

opgeruimd, de tuin op orde gebracht en het raamwerk van het dagcentrum op orde. In  

oktober hopen we het project af te ronden. Dan kunnen de kinderen van Vajk in een mooi 

en ruim onderkomen luisteren naar de Bijbelverhalen, zingen en spelen en is er een keuken 

om hen van voedsel te voorzien. 

 

Snoeprollenactie! 

Om geld op te halen voor het project verkoop ik rollen snoep. Deze kunt u bestellen door 

uw naam en adres naar mij te appen of te mailen. De snoeprollen gaan per 10 in een zakje 

en kosten 7.50 per zakje. Graag voor 10 september bestellen, dan worden deze bij u  

thuisbezorgd. Lust u geen snoep en wilt u dit project toch steunen, dan kan dat via de  

onderstaande link:    

https://ikdoemee.lst.nl/2025-werkweek-armenie-niels-2025/  

 

Alvast hartelijk bedankt namens de kinderen in Vajk. 

Niels van Woudenbergh  

 

 

…………………………………………………………………………………………… 

Bid– en dankpunten 
 

We bidden voor: 

• Allen die eenzaam zijn, ziek zijn, in psychische nood verkeren, dat we ze mogen opdra-

gen in gebed 

• Een opbouwend en vruchtbaar seizoen voor de gemeente  

• Voldoende mensen die zeggen: hier ben ik 

 

We danken voor: 

• De zomer met de zon, bloemen, en al het moois in de natuur, dat is genieten 

• De rust die we hebben mogen nemen in de zomerperiode 

https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftrack.pstmrk.it%2F3s%2Fikdoemee.lst.nl%252F2025-werkweek-armenie-niels-2025%252F%2FYnVc%2F1G6_AQ%2FAQ%2F81360af3-1ec6-48cd-bec4-6af3d716407c%2F1%2FOwLYUrtWzl&data=05%7C02%7C171661%40ll.driestar


Zomerlunch 
 
Zoals het woord het al zegt, gaat het om een lunch in de zomer. Vaak wordt deze  

zomerlunch gehouden in de maand juli. We organiseren dit vanuit de evangelisatie  

commissie. Het is een gezellig samenzijn met een geheel verzorgde lunch. Iedereen is  

welkom en het is niet gebonden aan een leeftijd of kerkgenootschap. Meestal zijn er zo’n 25 

gasten die komen. Er zijn enkele gemeenteleden die erg hun best doen om andere mensen 

uit het dorp mee te nemen. Dat is fijn om te zien.  

 

Hierbij gelijk een oproep om erover na te denken om bij gezondheid volgende zomer ook 

te komen. Er is ruimte genoeg in Maranatha! Geef het ook gerust door aan anderen.  Het is 

ook mogelijk om opgehaald te worden.  

 

We hopen op een nog grotere opkomst, tot ziens!  

Hartelijke groet namens de organisatie van de Zomerlunch 

…………………………………………………………………………………………... 
 

 

Een mens lijdt dikwijls het meest 

door het lijden dat hij vreest 

Doch dat nooit op komt dagen 

Zo heeft hij meer te dragen 

Dan God te dragen geeft. 

 

…………………………………………………………………………………………... 

Nieuws van de redactie 
 
Ons redactielid Hilbert Oskam gaat D.V. 5 september trouwen met zijn Helene. Omdat ze 

in Gouda gaan wonen verlaat Hilbert de redactie. We bedanken Hilbert hartelijk voor zijn 

inbreng en alle werkzaamheden die hij voor de Sonar heeft gedaan. Tevens van harte  

gefeliciteerd en Gods zegen op jullie verdere levensweg. 

 

Als redactie vragen we ons af, of de Sonar nog bestaansrecht heeft. Het is ons (nog) niet  

gelukt om het aantal redactieleden op peil te houden. Door de introductie van de kerkapp 

wordt ons ook minder nieuws aangereikt. Maar de wat langere artikelen zoals Open Kaart 

en interviews met gemeenteleden zijn op papier erg gemakkelijk te lezen. We kijken het nog 

even aan, maar hebben al wel besloten om het volgende nummer pas in december 2025 uit 

te geven. De uiterlijke inleverdatum voor dit nummer wordt 10 november 2025. 

…………………………………………………………………………………………… 
 

De jeugd voedt zich met dromen, de ouderdom met herinneringen 

Joods spreekwoord 

…………………………………………………………………………………………… 
 

Heb de waarheid lief, maar vergeef de fout.  



Open Kaart 
Voor dit interview ben ik, Lammy Hoogesteger, naar Reinier van Woudenbergh  

geweest. Reinier is getrouwd met Aline en ze hebben een zoontje: Jos. Aline is zwanger 

van hun tweede kindje. Ik werd hartelijk ontvangen met een lekker bakkie koffie met 

een stukje cake. Eerst hebben we even kennisgemaakt omdat we elkaar niet kenden, 

alleen van gezicht in de kerk. Door middel van dit gesprek hebben we elkaar echter 

beter leren kennen. Reinier koos een paar vragen waar hij iets over wilde vertellen. 

 

1. Wat is voor jou de essentie van samen geloven?  

Dat je samen over het geloof kunt praten. Door naar de kerk te gaan ga je de zin 

weer zien van wat het is om te geloven. De dagen doordeweeks gaan heel snel met  

alle dingen die er te doen zijn en die op je af komen zodat je er niet echt aan toe 

komt om over het geloof te praten. Het is goed om dan een dag in de week bewust 

met het geloof bezig te zijn. We zitten in een vriendengroep van jongeren uit  

Benschop die eigenlijk allemaal naar de kerk gaan. In onze vriendengroep komen we 

een keer in de 3 weken bij elkaar om samen bewust over het geloof te praten door 

middel van Bijbelstudie, maar niet iedereen doet mee met de Bijbelstudie. We  

behandelen een boekje dat gaat over de wonderen van Jezus. Soms gaat het over 

moeilijke onderwerpen, waar we het niet altijd met elkaar over eens zijn, maar we 

kunnen er altijd wel over praten. 

 

2.  Hoe heb je jouw gaven en talenten ontdekt? 

Door de dingen te doen die ik graag doe. Ik ben het liefst praktisch bezig. Ik werk 3 

dagen op de boerderij van mijn ouders en de andere 2 dagen ben ik timmerman, waar 

ik allebei voor opgeleid ben. Volgens mijn vrouw zeg ik altijd: boeren is mijn hobby en 

timmeren is mijn werk.  

 

Ik vind het ook niet erg om vroeg op te staan. Rond 5 uur gaat de wekker om de  

koeien te gaan melken. Voor mijn stage in de veehouderij ben ik 10 weken in  

Denenmarken geweest (bij Nicoline, de dochter van Brans en Agaath v/d Vis) en die 

boer leerde mij dat het werkschema van een boer best fijn is. Als je heel vroeg de 

koeien melkt, heb je daarna tijd voor je gezin. Bijvoorbeeld om de kinderen naar 

school te brengen. In de avond ben je dan ook weer op tijd klaar en kun je de  

kinderen samen naar bed brengen of een avondactiviteit bijwonen als dat voorkomt.   

 

3.  Op welke manier is onze kerk zichtbaar in de wijk? 

Over deze vraag denk ik vaak na. Dat zou beter kunnen, vind ik. In deze nieuwe wijk 

woont veel jeugd. In ons rijtje wonen allemaal dertigers en alleen wij gaan naar de 

kerk. Hoe kunnen we meer zichtbaar zijn als kerk? Is flyers uitdelen een idee? Volgens 

Aline, zijn vrouw, niet, want mensen gooien die gelijk weg. Maar mensen houden wel in 

de gaten hoe wij leven. Ze zien dat wij zondags naar de kerk gaan. De manier hoe wij 

in het dagelijks leven met elkaar omgaan laat ook al zien hoe we als kerk zijn en hoe 

we met elkaar omgaan in verschillende situaties. 



4.   Wat is je favoriete feestdag van het jaar ?  

Vroeger was dat mijn verjaardag. Nu is Kerst mijn favoriete feest. Het is dan een 

mooie tijd en een mooi feest met een rijke inhoud. Ik kan daar echt van genieten.  

 

5.  Ik ben God dankbaar voor: 

Allereerst voor mijn vrouw en kind en de 2e die op komst is. Maar ook dat we een 

leuke vriendengroep hebben en een fijne familie. Dat is ook weleens anders. Soms 

hoor ik verdrietige verhalen als ik in een woning kom voor timmerwerkzaamheden  

Wij kunnen het ons helemaal niet voorstellen dat we één van onze vrienden of  

iemand uit de familie over 10 jaar niet meer zouden willen zien. Gelukkig maar. 

 

6.  Als je de kans had je leeftijd te veranderen zou je dan ouder of jonger  

 willen zijn? 

Ik zou deze leeftijd willen blijven. Dit vind ik een hele fijne leeftijd. Ik heb al een beetje 

ervaring en toch ben ik nog lekker jong om van alles te doen. Vroeger wilde ik graag 

ouder worden, het kon me niet snel genoeg gaan. Nu vind ik het goed zo.  

 

Bedankt Reinier (en af en toe deed Aline ook mee) voor een goed interview en een 

gezellig uurtje waarin ik jullie een beetje beter heb leren kennen. Het was fijn om te 

doen. 

…………………………………………………………………………………………… 

Avondmaal 

 

Leg Heer, Uw hand op mijn gevouwen handen 

en buig U vol van liefde over mij; 

ontsteek Uw vuur in mij en laat het branden, 

opdat 'k een bron van licht en warmte zij. 

Toon mij het teken van Uw diepe wonden 

wanneer ik U herken in 't breken van het brood; 

denk aan Uw liefde, denk niet aan mijn zonden, 

en wees voortaan mijn gast, mijn disgenoot. 

Reik mij de beker, ook al zult Gij weten 

dat ik U in mijn angst verlooch'nen zal, 

en dat ik mijn belofte zal vergeten 

dat ik U zeker nooit verlaten zal. 

Blijf bij mij, Heer, de avond is gekomen, 

kom in mijn huis en sluit de deuren dicht: 

want Gij alleen kunt mij doen veilig wonen, 

en waar Gij zijt, is zelfs de nacht nog licht. 

 

Nel Benschop 

…………………………………………………………………………………………… 
 

Als je de waarheid vertelt, hoef je niets te onthouden.  



Hoe zit het nu eigenlijk…| Psalm 83 
door Joke de With 

 

Graag wil ik schrijven over wat op het Sisters Event van afgelopen mei uitgelegd werd. 

Het ging toen over Gods land Israël, Gods volk Israël en de volken (heidenen/wij). 

 

• Al in Gen 12:1 lees je dat Abraham moet gaan naar een land dat God hem wijzen 

zal (dat blijkt later het land Kanaän te zijn). 

• Gen 12:2  God zal Abrahams nageslacht tot een groot volk maken (dat volk krijgt 

later de naam Israël).  

• Gen 12:3  God zal Abraham zegenen, zijn naam groot maken en hij zal tot een  

zegen zijn voor alle geslachten van de aardbodem: de volken/heidenen/wij. 

 

Wat zien wij eigenlijk van die zegen terug?  

1. De eerste keer dat God Abrahams nageslacht en het land bij elkaar bracht, was na 

de uittocht uit Egypte. Het volk had zojuist op de Sinaï Gods Woord ontvangen.  

Vandaag de dag is de kennis/zegen van dat Woord (de Bijbel) naar bijna alle volken 

over de wereld uitgegaan, om licht te brengen in heidense duisternis. 

 

2. De tweede keer dat God Zijn volk en het land bij elkaar bracht was na de terugkeer 

uit de Babylonische ballingschap. In die periode volgde weer een zegen voor de volken: 

de Zoon is vlees geworden, bracht het offer voor de zonden en de Heilige Geest 

werd uitgestort. Vandaag de dag is de kennis van dit evangelie/het goede nieuws over 

het grootste deel van de wereld. Bekend geworden: bijna alle volken weten ervan. 

 

3. Voor de derde keer is God bezig om Zijn volk en het land bij elkaar te brengen,  

vanuit de verstrooiing van over de hele wereld (ballingschap van het jaar 70 tot 1948). 

Daarop zal, het kan niet anders, op een door de Vader gekend moment, weer zegen 

volgen voor de volken: de wederkomst van de Messias en het vestigen van Zijn  

Koninkrijk vanuit Jeruzalem. Vrede op aarde. De engel Gabriël had immers tegen Maria 

gezegd, dat God aan haar Zoon de troon van Zijn vader David zou geven. De troon 

van David stond in Jeruzalem. En Hij zou het huis van Jakob Koning zijn tot in  

Eeuwigheid. Lucas 1:32,33. En Jesaja zegt dat dit de Vredesvorst zal zijn. Jesaja 9:5. 

 

Gods tegenstander laat dat echter niet zomaar gebeuren. Als voorkomen kan worden 

dat volk en land samenkomen, kan dit Heil voor de wereld geen doorgang vinden. Hoe 

zou de Zoon terug kunnen komen als Koning van het volk, als Zijn volk zich niet in het 

land bevindt? Mat 23:39. Zou dat de achtergrond zijn van de heftige strijd die vandaag 

gaande is in het Midden Oosten en in de wereld? Psalm 83 word niet vaak gezongen, 

maar is de hele geschiedenis door actueel geweest: Denk aan de daden van de farao, 

Haman, kruisvaarders, bloedsprookjes, pogroms, holocaust, 7 Oktober.  

 



Vers 3: ‘Want zie: Uw vijanden brullen, wie U haten steken hun hoofd omhoog.’ Vers 4: 

‘Zij beramen listig een heimelijke aanslag tegen Uw volk en beraadslagen tegen Uw  

beschermelingen.’ Vers 5: ‘Kom zeiden ze, laten wij hen uitroeien, zodat zij geen volk 

meer zijn en aan de naam van Israël niet meer gedacht wordt.’ 

 

Komt het u bekend voor? Door de Bijbel te lezen kunnen we weten dat het laatste 

der dagen helaas niet vredig zal verlopen. Israël en de wereld zullen door zware  

weeën gaan. Maar we weten: na de weeën zal Hij zélf Zijn koninkrijk op aarde doen 

aanbreken. Vanuit Jeruzalem. 

………………………………………………………………………………………….. 



Interview | Thijs en Jolijn van Woudenbergh 
 

door Joke en Clazien 

Sinds 16 mei is de Benschopse kerk een jong echtpaar rijker geworden. Het gaat om Thijs en 

Jolijn van Woudenbergh. We waren welkom voor een kop koffie en een interview. 

Thijs, uit het Benedeneind, vond zijn bruid in het dorpje Zijderveld en Jolijn vond het een 

goed idee om de Lek over te steken. Zo betrokken zij aan de Vincent van Goghstraat hun 

geheel gerenoveerde woning. Het is voor beide wennen om in de nieuwbouw te wonen, 

maar als je daar samen een eigen plekje hebt, komt dat vast goed. Eerst maar eens een  

jaartje rustig aan doen na de mooie maar drukke periode van bouwen en trouwen.  

 

Thijs is een man van techniek. Hij weet alles van trekkers en hoe je die weer aan de praat 

kunt krijgen. Hij werkt al 8 jaar bij Kraakman in het Boveneind. Maar hij vindt het ook leuk 

om er zelf in te rijden. Daarom heeft hij een eigen trekker aangeschaft. Daarmee doet hij af 

en toe mee aan een wedstrijd trekkertrek. En natuurlijk stond deze enorme John Deere  

tijdens de bruiloft op de feestlocatie te pronken. Bij de brandweer is Thijs actief als spuitgast. 

We zijn dus ook in dat opzicht heel blij dat Thijs en Jolijn ervoor kozen in Benschop te  

wonen. Hij staat paraat voor onze veiligheid. Voor Thijs is zijn aanrijtijd naar de kazerne door 

zijn verhuizing aanmerkelijk verkort.  

 

Jolijn is juf in Zijderveld, op de school waar zij vroeger zelf les heeft gekregen. Zij heeft het 

meest plezier in het werken met de kleintjes van groep 1 t/m groep 4. Haar ouders wonen 

in Zijderveld en haar vier getrouwde zussen wonen daar ook. Je kunt begrijpen dat zij allen 

wel even moesten slikken toen Jolijn met het bericht kwam, dat zij uit Zijderveld zou gaan 

vertrekken!  

 

Hier in de kerk voelen zij zich thuis en zijn niet van plan ergens anders naartoe te gaan. Ze 

zijn met vrienden en met hulp van de dominee een eigen Bijbelstudie groep begonnen. Ook 

is er iets nieuws in onze gemeente waar zij bij betrokken zijn: huwelijkscastechese. Een heel 

positief initiatief.  

 

We hopen dat Thijs en Jolijn een gelukkig huwelijk zullen hebben onder de bescherming van 

de Hemelse Vader en tot eer van God. En dat ze van daaruit ook tot zegen kunnen zijn voor 

de mensen om hen heen en de gemeente. 

…………………………………………………………………………………………… 
Alleen 

Alleen zijn betekent niet: eenzaam, 

Alleen zijn geld niet als een straf. 

Alleen zijn met mooie gedachten, 

Gedachten neemt niemand je af. 

 

Alleen zijn met dierbare doden, 

alleen met herinnering 

aan tijden die lang reeds voorbij zijn, 

aan alles wat kwam en wat ging. 

Alleen, ongestoord, in je kamer. 

De dingen vertrouwd om je heen, 

en psalmen die zingen van binnen, 

Dan ben je gelukkig alleen. 

 

Wie zo het alleen zijn kan dragen, 

wie zo zich verzoent met zijn lot, 

die spreekt niet van eenzame dagen, 

maar leeft in vertrouwen op God! 



Lekker zwemmen… 
 

door Joke de With 

Deze zomer was ik voor het eerst sinds héél veel jaren weer eens in een zwembad. Dat was 

een bijzondere ervaring. Het zwembad was nog steeds hetzelfde als in mijn herinnering. Toch 

was er veel veranderd. Ik had blijkbaar jaren onder een steen gelegen en wist niet dat het 

landschap der badgasten zo veranderd was. Er was een nieuwe categorie zwemliefhebbers 

bijgekomen. Zij droegen het hele lichaam bedekkende zwemkleding. De meeste andere 

zwemmers droegen kleding, die nog minder van het lichaam bedekte dan vroeger al het  

geval was. Vooral de dames. Ik vond het een bijzondere mix en wist niet goed wat ik ervan 

moest denken. Al pootjebadend liet ik mijn gedachten erover gaan. Zou er in de Bijbel  

misschien iets te vinden zijn dat mij kan helpen? Zouden er in de Bijbel teksten staan over 

kleding? Ik wist het eigenlijk niet. En als er in de Bijbel aanwijzingen blijken te staan, zouden 

we ons daar dan naar willen voegen?  

 

Eenmaal thuis ging ik bij Google te rade en vond bij YouTube een opname van een  

voorganger die het had gewaagd om een preek over kleding te houden. De opname was van 

een jaar geleden en de man gaat idd op zoek naar een Bijbelse Kleding standaard. Deze  

bijzondere preek wil ik u niet onthouden. U kunt hem beluisteren op YouTube: bijbelse 

dresscode (door) Sam Jayasinghe.  

 

Ook heeft deze voorganger een lezenswaardig boek uit het Engels vertaald. Daarin wordt 

uitgelegd hoe het komt dat onze kledingstijl in de achterliggende periode zo drastisch  

veranderd is. Boek: (ont)kleding… Alles tot eer van God? Door jeff Pollard.  

…………………………………………………………………………………………… 
Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. 

Mattheüs 5:8 

 

Ai, dat is een scherpe! Zuiver van hart....Zo op het eerste gezicht val ik niet in die categorie. 

Ik kijk opnieuw in andere vertalingen, misschien zijn zij wat milder voor me. 

Maar nee, dat valt ook niet mee. Ik lees 'rein van hart' en 'mensen die eerlijk zijn'. 

Helaas, als ik eerlijk ben, moet ik toegeven dat ik hierbuiten val.  

Ik ben niet altijd eerlijk en de term 'zuiver' of 'rein' van hart' is al helemaal niet van  

toepassing op mij. Naar buiten toe kan ik mezelf misschien aardig presenteren, maar God 

ziet immers het hart aan? Dan weet Hij ongetwijfeld dat het er bij mij vanbinnen niet altijd 

even rein en zuiver uitziet. En toch is dat een voorwaarde om God te zien.  

Past dit stukje wel in dit boekje, dat toch over de liefde van God gaat? Ja, het past er 

zeker in! Want hierdoor wordt ik er weer bij bepaald dat ik moet en mag leven vanuit de 

genade en liefde van God. Zonder die liefde en die genade is het onmogelijk God te zien. Ik 

kom met lege handen, Here, vult U ze met overvloed! 

 

Ina van der Beek 

…………………………………………………………………………………………… 
De bruiloft van het Lam is niet de mooiste dag van je leven, 

maar het begin van het allermooiste! 



Zeep op de camping 

 

Mijn oren lieten nog niets te wensen over. Woord voor woord kon ik horen wat ze 

tegen elkaar zeiden: mijn buurman op de camping en een jongeman die blijkbaar  

behoorde bij de grote witte tent, vlak naast de ingang van het kampeerterrein. 

 

'Mag ik u iets vragen, mijnheer?' 'Zeker, als het maar niet al te lang duurt, want ik zit 

hier net van mijn krantje te genieten.' Afgesproken, mijnheer. Ik zal u niet langer dan 

vijf minuten plagen. Ik kom u uitnodigen voor de kerkdienst die we morgen houden, in 

de grote witte tent bij de ingang.' Mijn buurman kuchte en legde z'n krantje neer. 

'Kerkdienst? Man, ik ben al in geen jaren meer naar de kerk geweest. Denk je nu echt 

dat ik nou opeens naar een kerkdienst ga? Nota bene, het is hartje zomer, man ....  

'En eerlijk gezegd, ik denk dat mijn krantje spannender is dan de boeiendste preek die 

een dominee of pastoor daar in die tent van jullie kan houden!' 

 

De jongeman keek een beetje onbeholpen om zich heen, knikte vriendelijk in mijn 

richting en stak van wal. 'Dat zal vast wel zo zijn, mijnheer, maar vindt u het dan  

allemaal zo leuk wat er in die krant staat? Ik bedoel: de krant gaat toch altijd over  

oorlogen en ongelukken, rampen en ruzies? Lees u ooit iets in uw krant over een  

oplossing van al die wereldproblemen?' 

 

Mijn buurman ging verzitten. 'Dat is 1-0 voor jou!' Eerlijk is eerlijk, daar heb je een 

punt! Maar nou ik weer: als jullie, mensen van de kerk zal ik maar zeggen, als jullie dan 

die oplossing wel hebben, waarom is er dan nog altijd zo veel ellende in de wereld? 

Waarom zijn er zo veel oorlogen, als er een goede God bestaat? Waarom rijden er 

ambulances af en aan om gewonden naar ziekenhuizen te brengen: slachtoffers in het 

verkeer? Als er dan een oplossing is, als die God over wie jullie het altijd maar weer 

hebben, dan zo'n almachtige God is, waarom doet-ie er dan niks aan?' 

 

De jongeman tuurde naar de grond. Ik moest moeite doen geen medelijden met hem 

te krijgen. Nog even en mijn buurman liet geen spaan meer van hem over, figuurlijk  

gezien dan. Wurm je daar maar eens uit, dacht ik. Dat lukt je in geen zeven dagen.... 

 

'Mijnheer, mag ik u een kort verhaal vertellen?' 'Ga je gang' zei mijn buurman. 'Je hebt 

nog drie minuten.' 

 

De jongeman stak van wal. Er was eens een Jood, een rabbi. Die had een buurman die 

zeepfabrikant was. Op een dag zei die zeepmaker tegen hem: "Zeg buurman, wat stelt 

de godsdienst nu eigenlijk voor? Kijk eens naar alle ellende om je heen en let eens op 

de toestand in de wereld na duizenden jaren godsdienstgeschiedenis. "Als godsdienst 

waarheid is, wat heeft het dan te betekenen?" De rabbi zei niets, maar nam zijn  

buurman mee naar buiten. Daar liep een stel jongens, van beneden tot boven onder de 

modder. Hij zei: "Kijk daar nou eens naar! Wij hebben al generaties lang zeep. Maar zij 



zijn net als varkens. Wat heeft zeep dan voor zin?" De buurman, die zeepmaker was, 

protesteerde: "Maar rabbi, zeep heeft alleen zin als het gebruikt wordt." "Juist," zei de 

rabbi, "en met godsdienst is het niet anders...." 

 

Mijn campingbuur begon hard te lachen. 'Nou is de stand 2-1 in jouw voordeel!' grapte 

hij.' Maar je moet me wel iets uitleggen. Hoe bedoel je dat nou precies? Meen je echt 

dat de oplossing voor alle wereldproblemen er allang zou zijn als iedereen maar mee 

zou werken?' 

 

'Ja, mijnheer, dat is precies wat ik bedoel. Ik wil echt niet beweren dat alles dik in orde 

zou zijn als iedereen maar vroom elke zondag naar de kerk zou komen. Dat zou mooi 

zijn en u bent hartelijk welkom, maar dat gaat het natuurlijk niet allereerst om. Het 

gaat er allereerst om dat we zullen geloven wat Jezus allemaal heeft gezegd en  

vervolgens ook zullen doen wat Hij ons heeft gevraagd. Ik weet het zeker, mijnheer: als 

de hele wereld dat zou doen, zou alles er anders uitzien. Dan zouden er echt geen 

oorlogen meer zijn. Geen ruzies, geen armoede - dan zou de aarde een paradijs zijn!" 

 

'En de aardbevingen en orkanen en tsunami's dan?' zo probeerde mijn buurman nog - 

en ik zag in mijn ooghoeken dat hij zijn slimste gezicht opzette. 

 

'Dat weet ik ook niet zo goed, mijn heer. Als u bedoelt dat daar geen mens wat tegen 

kan doen, dan hebt u natuurlijk het grootste gelijk van de wereld. Maar ik geloof dat 

Jezus echt wel wist wat Hij zei, toen Hij beloofde dat dat ook allemaal een keer  

afgelopen is. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, mijnheer. 'Vraag me niet 

hoe, maar ik geloof vast en zeker dat God daar hoogstpersoonlijk voor zorgen zal.'  

 

En zolang dat nog niet het geval is, moeten wij ervoor zorgen dat de ellende waar wij 

wel wat tegen kunnen doen verdwijnt?' 'Ja, mijnheer, ik zou het niet beter kunnen  

zeggen. En daar gaat het nu over in de kerk, elke zondag. Omdat we geloven dat onze 

Schepper zo veel van ons houdt dat Hij elke dag weer met een schone lei met ons  

beginnen wil, zodat we liefde hebben voor de mensen om ons heen. En aandacht. En 

zorg, als het nodig is. Dát is voor mij, heel in het kort, wat het evangelie ons wil zeggen 

en vragen. Omdat God ons liefheeft, kunnen we elkaar liefhebben. Omdat God ons 

vergeeft, kunnen wij elkaar vergeven.' 

 

De jongeman keek op zijn horloge, stak zijn hand uit, knikte vriendelijk mijn kant op - 

en verdween. Mijn campingbuur brak op, die avond nog. Hij moest nog voor de zondag 

terug, naar huis. Maar een preek had hij gekregen. Mij dunkt, het was niet de  

slechtste..... 

 

André F. Troost 



Leesrooster | Voorbereiding Heilig Avondmaal 
 

 

Maandag – Psalm 33: 18 – 22 – Belijden en bidden                                         

De muziekinstrumenten moeten uit de kast. Er klinkt een oproep psalmen en een 

nieuw lied te zingen. Vrolijke klanken moeten de gewenste luister bijzetten. Redenen 

genoeg voor muziek en zang. Welke? Gods vele en heerlijke daden. Israël is een  

uitermate gelukkig volk, bevoorrecht omdat God het als Zijn eigendom verkoor. Niet 

alleen Israël maar ieder die Hem liefheeft is gelukkig te noemen, want Hij bewaakt Zijn 

liefhebbers. Zijn liefhebbers belijden Zijn Naam, zingen van Hem en zij verwachten  

alles van Hem alleen. Wie de HEERE looft, knielt ook voor Hem. Wie van de grote  

daden van God zingt, krijgt van Gods daden nooit genoeg. Zijn goedertierenheid en 

liefde in Christus Jezus is iets dat je gisteren nodig had en vandaag niet kunt missen, ja 

dat is iets waarnaar je dagelijks uitziet. De Heere Jezus is je zekere Hoop en Hij  

belooft Zijn liefde en zorg iedere dag weer. Christus is alles, daarom ziet Zijn Kerk 

naar Hem uit! 

 

 

Dinsdag – Psalm 101 – Voorbeeld doet volgen                                                

Vandaag klinken er weer zangklanken uit de Psalm. In Psalm 101 geeft David aan hoe 

hij koning zal zijn over het volk van God. Een van God zingende koning, dat is pas een 

voorbeeld voor hoe wij hebben te leven. In deze psalm klinken de aanwijzingen door: 

wel ons oog houden op de trouwe mensen en je ver houden van degene die bedrog 

plegen of leugens spreken. Hoe staat dat in ons leven? Hoe vaak slaan wij de plank mis, 

is de zonde ons zo nabij? In de week van voorbereiding realiseren we ons: eens zal 

Christus terugkomen om de goddelozen om te brengen en allen die onrecht bedrijf 

uit de stad van de HEERE uit te roeien. Laat ons dat op de knieën brengen, bij het 

kruis van diezelfde Christus en pleiten op zijn offer om vergeven. Want dat wil Hij op 

onze belijdenis schenken. 

 

 

Woensdag – Psalm 25 – Hoe nu verder?                                                         

David bidt: ‘Leer mij Uw paden.‘ Hij is helemaal vastgelopen. Hij weet geen uitweg 

meer. Hij weet wel dat God de paden voor hem weet, en daarom vraagt hij: ‘Maak ze 

mij bekend, leer ze mij.’ Er zijn echter ook dwaalwegen. Sommige mensen staan aan 

een afgrond, aan een ravijn. Wanhopige mensen geloven dat er geen weg meer is voor 

hen. Ze worden radeloos. Maar er is altijd een weg, daar heeft Jezus voor gezorgd. Die 

zegt van Zichzelf: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.’ Dat is een andere weg 

dan we zelf bedachten. Een weg die we alleen door genade leren: ‘Leid mij in Uw  

waarheid en leer mij, want U bent de God van mijn heil; U verwacht ik de hele 

dag’ (vs. 5). Lees en bid elke dag! Welke troost vind je in deze psalm? 

 



Donderdag – Psalm 41 – Stank voor dank                                                       

Natrappen komt voor. Niets nieuws onder de zon: David overkwam het en Jezus  

ondervond het met Judas. Jij ervoer het misschien ook, jij nam iemand in vertrouwen 

maar die vertrouwenspersoon behandelde je daarna gemeen. Je was er dagen kapot 

van. Het kan zomaar gebeuren dat jij je ontzettend voor iemand uitslooft en alles doet 

om iemand te helpen, maar later krijg je stank voor dank. Sla niet terug wanneer je  

zoiets overkomt. Leg het in de handen van God Die rechtvaardig oordeelt, dat is beter. 

Zo deed de Heere Jezus dat. Hij gaf ons voor alle situaties in het leven het goede 

voorbeeld: hoe je moet omgaan met mensen die er ellendig aan toe zijn en het  

moeilijk hebben, hoe jij je moet gedragen tegenover personen die je onrecht aandoen. 

Dat is alleen mogelijk wanneer jij je realiseert hoe Jezus met jou omging toen jij zei: ik 

heb gezondigd en de dood verdiend. Als je je realiseert dat Hij alles gaf voor jou, dan 

maakt dat het wonder zo groot. En toch… Hij roept, komt tot mij. 

 

 

Vrijdag – Psalm 103 – De ontfermende ogen van de Heere                           

Deze hele Psalm horen we morgen ook weer. Hij is geheel in het formulier voor de 

viering van het Heilig Avondmaal opgenomen. Centraal in deze psalm staan de verzen 

3 en 4. Over de weldaden die de HEERE geeft. Hij vergeeft, geneest, verlost en kroont. 

Dan moeten we deze verzen allereerst in het goede kader zetten. Psalm 103 is  

immers niet gedicht met het oog op het Heilig Avondmaal, of met het oog op het  

Pascha. Psalm 103 is gedicht om aan te geven Wie de HEERE is. Wat God in Christus 

doet. Hij schenkt die weldaden. Het Heilig Avondmaal op zich schenkt die weldaden 

niet. Het Heilig Avondmaal betekent en verzegelt dat deze weldaden in Christus ons 

geschonken zijn. Zoals een trouwring het huwelijk niet voltrekt. Je wordt geen man of 

vrouw van iemand door een ring aan te doen. Maar als je getrouwd bent, dan is de 

ring een bevestiging en verzegeling daarvan. Het Heilig Avondmaal is de vergeving, de 

genezing, de verlossing, de kroning niet, maar is er een bevestiging en verzegeling van. 

Dan mag je inderdaad Psalm 103 wel zingen, vandaag, morgen en zondagochtend. Loof 

de HEERE! 

 

 

Zaterdag – Lukas 22: 54 – 62 

Petrus, de rots waarvan de Heere Jezus zei dat Hij daar Zijn kerk op zou gaan bouwen. 

Petrus die vol overtuiging zei dat Jezus de Christus is. Diezelfde Petrus valt hier toch 

zo door de mand. Dat herkennen we vast wel. Het ene moment spreken we groot van 

de Heere en willen we Hem dienen met heel ons leven. Maar het andere moment 

gaan we onderuit en verloochenen we Hem, al was het maar door te twijfelen aan 

Zijn beloften. Het is een bekend Bijbelgedeelte, de verloochening van Petrus staat er 

vaak boven. Dat is uiteraard waar het over gaat. Maar zou de titel van dit  

Bijbelgedeelte niet veel beter kunnen heten “Jezus’ blik redt Petrus”? Want dat is toch 

de kern waar ook wij het van moeten hebben. De Heere Jezus ziet ook nog steeds om 

naar ons, ook naar jou! Zijn blik is op jou geslagen om jou te redden. 



  
 

 

 

 

 

 

Agenda 
 

 

Kijk voor de actuele agenda op:  www.hervormdbenschop.protestantsekerk.net/agendapagina 

 

Kerkdiensten 

 

Week 37 

Zondag 07-09 

09:30 Ds. J.A. Hoogesteger; 

   Voorbereiding Heilig Avondmaal 

18:30 Ds. P. Nobel uit Noordwijk 

 

Week 38 

Zondag 14-09 

09:30 Ds. J.A. Hoogesteger; 

   Viering Heilig Avondmaal 

18:30 Ds. J.A. Hoogesteger; 

   Dankzegging Heilig Avondmaal 

 

Week 39 

Zondag 21-09 

09:30 Prop. J. de Vries uit Papendrecht 

   Ontmoeting in Maranatha 

18:30 Ds. M.J. Tekelenburg uit Monster 

 

Week 40 

Zondag 28-09 

09:30 Ds. J.A. Hoogesteger;  

   Opening winterwerk 

18:30 Ds. A. van de Werf uit Wekerom; 

   Zingen na de dienst 

 

 

 

 

 

De volgende Sonar verschijnt op: 30 november ‘25 

Inleverdatum: 10 november ‘25  

Redactie: Henk Oskam, Hilbert Oskam, Clazien Schep,  

        Sander Schouten en Joke de With 

Contact: red.hervormdbenschop@gmail.com  

 

Overige activiteiten 

 

Crèche (wekelijks op zondag)   09:30  

 

Zondagsschool (wekelijks) 

Groep 1 (Benjamins)     09:30 

Groep 2 (Gideons)      11:30 

Groep 3 (Metusalems)     11:30 

 

Spelletjesmiddag  02-09, 22-10, 25-11  14:30 

 

Muntverkoop  26-09, 31-10, 28-11  19:30 

 

Rommelschuur  27-09, 25-10, 29-11  09:30 

 

Gebedskringen 

Gemeente         06-09  07:00 


