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Hallo, leuk dat je erbij bent!
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We zijn dankbaar dat we ook dit jaar weer een Vakantie Bijbel Week mochten 

organiseren. 

Dit jaar is het thema ‘Tel maar mee!’. 

Bij deze zin denk je waarschijnlijk aan getalletjes en sommen. 

Tijdens de VBW gingen we alles wat er in de Bijbel over God geschreven staat bij elkaar 

optellen, om steeds meer te ontdekken over Wie Hij is! 

Daarnaast willen we de kinderen laten ontdekken dat ook zij meetellen voor God. 

 

 

 

 

We sluiten de VBW 2023 vandaag af. 

 

 

 



 

Hoi, wat fijn dat je in de kerk bent vandaag. 

We wachten tot de dienst begint, ondertussen wordt er muziek gemaakt. 

Kijk eens om je heen, wie zijn er nog meer in de kerk? 

Wie zit er voor je, naast je en achter je? Vraag anders gewoon even hun naam als je het 

niet weet, of wens ze goedemorgen. 

 

Een aantal mannen komen de kerk in, dit is de kerkenraad en de dominee. 

De ouderling heet ons welkom en leest de mededelingen voor. 

Dat gaat over blijde of verdrietige dingen bij gemeenteleden of in de wereld om ons heen. Daar 

gaan we ook voor bidden. 

Hij vertelt waar de collectes voor zijn en welke dominee volgende week en vandaag preekt. 

 

We gaan zingen: Psalm 130 vers 2 uit Weerklank 

2Als U ons overtreden, 

o HEER, blijft gadeslaan, 

de ongerechtigheden- 

Heer, wie zal dan bestaan? 

Maar nee, daar is vergeving 

bij U altijd geweest, 

opdat U in ons leven 

eerbiedig wordt gevreesd. 

 

De dominee krijgt bij de trap van de preekstoel een hand van één van de ouderlingen.   

Dit betekent dat hij namens de kerkenraad de verantwoordelijkheid over de dienst krijgt.         

Het is voor iedereen zichtbaar dat er niet zomaar een persoon op de kansel staat, maar iemand 

met een opdracht van de Heere God.  

 

Als je de HEERE vreest 

ben je niet bang voor 

God.  

Je bent vol eerbied en 

ontzag voor Hem, omdat 

Hij machtig en heilig is. 

Vrees de HEERE, vertrouw 

Hem, heb Hem lief en doe 

gehoorzaam wat Hij wil. 

Dat is een Godvrezend 

leven. 



 

Stil gebed. Nadat de dominee naar de preekstoel is gebracht door de dienstdoende ouderling, 

bidden we in stilte om een zegen over de dienst.   

Votum. De dominee spreekt in het votum namens de gemeente onze afhankelijkheid van de Heere 

God uit.  

Na het votum komt de groet. De dominee geeft een groet van de Heere God met opgeheven 

handen aan ons door. 

 

We gaan zingen: Psalm 32 vers 1 

1Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven; 
die van de straf voor eeuwig is ontheven; 

wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, 

voor 't heilig oog des HEEREN is bedekt. 

Welzalig is de mens, wien 't mag gebeuren, 

dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren, 

en die in't vroom en ongeveinsd gemoed, 

geen snood bedrog, maar blank' oprechtheid voedt. 

 

We luisteren naar wet van de HEERE (de 10 geboden)   

Eerst horen we de belofte, die aan alle geboden voorafgaat. God zei namelijk: IK BEN de HEERE, 

jullie God, Die jullie uit de slavernij van Egypte heeft bevrijd. Op grond van het volbrachte werk van 

CHRISTUS heeft Hij ons uit de heerschappij van de zonde bevrijd. Om dicht bij onze BEVRIJDER te 

blijven en om die gekregen vrijheid niet te verspelen gaf God ons Zijn goede geboden als 

wegwijzers voor onderweg. 

 

We gaan zingen: Psalm 32 vers 3 

3'k Bekend', o HEER, aan U oprecht mijn zonden; 
'k verborg geen kwaad, dat in mij werd gevonden; 

maar ik beleed na ernstig overleg, 

mijn boze daân; Gij naamt die gunstig weg. 

Dies zal tot U een ieder van de vromen, 

in vindenstijd, met ootmoed smekend, komen; 

Een zee van ramp moog' met haar golven slaan, 

hoe hoog zij ga, zij raakt hem zelfs niet aan. 



 

Gebed. Na het zingen wordt er gebeden of God door Zijn Geest aanwezig wil zijn bij het lezen uit 

de Bijbel en de uitleg daarvan, zodat we Gods boodschap voor ons leven begrijpen.   

 

  

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

We lezen uit de Bijbel: Mattheüs 18 vers 21-35   

De onbarmhartige knecht

21Toen kwam Petrus naar Hem toe en 

zei: Heere, hoeveel keer zal mijn 

broeder tegen mij zondigen en ik hem 

vergeven? Tot zevenmaal toe? 

22Jezus zei tegen hem: Ik zeg u: niet tot 

zevenmaal, maar tot zeventigmaal 

zevenmaal. 

23Daarom kan het Koninkrijk der 

hemelen vergeleken worden met een 

zeker koning die afrekening wilde 

houden met zijn slaven. 

24Toen hij begon af te rekenen, werd er 

iemand bij hem gebracht die hem 

tienduizend talenten schuldig was. 

25En toen hij niet kon betalen, gaf zijn 

heer opdracht dat men hem zou 

verkopen, én zijn vrouw en kinderen en 

alles wat hij had, en dat de schuld 

betaald moest worden. 

26De slaaf dan knielde voor hem neer en 

zei: Heer, heb geduld met mij en ik zal u 

alles betalen. 

27En de heer van deze slaaf was innerlijk 

met ontferming bewogen, liet hem gaan 

en schold hem de schuld kwijt. 

28Maar deze slaaf ging naar buiten en 

trof een van zijn medeslaven aan, die 

hem honderd penningen schuldig was. 

Hij pakte hem beet, greep hem bij de 

keel en zei: Betaal mij wat u schuldig 

bent. 

29Zijn medeslaaf dan liet zich voor hem 

neervallen en smeekte hem: Heb geduld 

met mij en ik zal u alles betalen. 

30Hij wilde echter niet, maar ging heen 

en wierp hem in de gevangenis, totdat 

hij de schuld betaald zou hebben. 

31Toen zijn medeslaven zagen wat er 

gebeurd was, werden zij erg bedroefd; 

zij gingen naar hun heer en vertelden 

hem alles wat er gebeurd was. 

32Toen riep zijn heer hem bij zich en zei 

tegen hem: Slechte slaaf, al die schuld 

heb ik u kwijtgescholden, omdat u mij 

dat smeekte. 

33Had ook u geen medelijden moeten 

hebben met uw medeslaaf, zoals ik ook 

medelijden met u had? 

34En zijn heer, boos als hij was, gaf hem 

aan de pijnigers over, totdat hij alles wat 

hij hem schuldig was, betaald zou 

hebben. 

35Zo zal ook Mijn hemelse Vader met u 

doen, als niet ieder van u van harte de 

misdaden van zijn broeder vergeeft.

 

 



 

Collecte: Kinderen mogen naar voren komen om te helpen. 

 

We gaan zingen: Psalm 25 vers 3 en 5 uit Weerklank 

3Denk aan mij in uw ontferming 

HEER, waarop ik biddend pleit, 

want uw trouw en uw bescherming 

schenkt U reeds van eeuwigheid. 

O, gedenk de zonden niet 

in mijn jeugd door mij bedreven. 

Wilt U, die mijn schulden ziet, 

in uw goedheid mij vergeven. 

5Louter goedheid zijn Gods paden 

voor wie leeft naar zijn verbond, 

daaraan trouw blijft en zijn daden 

slechts op Gods geboden grondt. 

Zie mij schuldig voor U staan, 

HEER, vergeef mijn overtreden, 

neem mij om uws naams wil aan, 

groot zijn uw barmhartigheden.

 

Preek.  De dominee legt de tekst van de Bijbel uit, om iets te leren. Soms duurt dat best lang, 

maar het is wel belangrijk! God zegt ons veel in de Bijbel, zo kunnen we Hem leren kennen.  De 

Heilige Geest helpt ons om dat goed te begrijpen. 

 

‘Tel maar mee! Vergeving uitdelen’ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

We gaan zingen: Het gebed des HEEREN vers 6 

6 Vergeef ons onze schulden, HEER; 

wij schonden al te snood Uw eer; 

de boosheid kleeft ons altijd aan; 

wie onzer zou voor U bestaan, 

had Jezus niet voor ons geleên? 

Wij schelden kwijt, die ons misdeên. 

 

De kinderen mogen naar voren komen. 

 

We gaan zingen: Jezus houdt van alle kleine kinderen 

1Jezus houdt van alle kleine kinderen. 

(3x) 

Alle kleine kind’ren mogen komen. 

Eén kleine, twee kleine, 

drie kleine kinderen, 

vier kleine, vijf kleine, 

zes kleine kinderen, 

zeven kleine, acht kleine, 

negen kleine kinderen, 

alle kleine kind'ren mogen komen. 

2Jezus houdt van alle oude mensen. (3x) 

Alle oude mensen mogen komen. 

Eén oude, twee oude, 

drie oude mensen, 

vier oude, vijf oude, 

zes oude mensen, 

zeven oude, acht oude, 

negen oude mensen, 

alle oude mensen mogen komen. 

 

  

  

 

 

 

 



 

We gaan zingen: Vandaag 

1.Het is nog vroeg in de ochtend. 

Iedereen slaapt, 

nog even tot de dag weer wakker wordt. 

Deze dag is bijzonder. 

Als nieuw vel papier, die ik samen met 

U, God, beschrijven mag. 

Ik doe mijn ogen dicht en geef U mijn 

vandaag en luister naar Uw fluister in 

mijn hart. 

Refrein:Waar je ook gaat vandaag, 

als je je voet zet op straat, 

weet dan: Ik ga met je mee! 

Wat je ook doet vandaag, 

als je iets kiest deze dag, 

weet dan: Jij bent niet alleen! 

 

Niet alleen, nee, niet alleen. Niet alleen, nee, niet alleen. Niet alleen, nee, jij ben niet 

alleen. Who oh oh. (2x) 

 

2. Wat zou er deze dag komen?  Wordt 

alles leuk  

of wordt het misschien soms 

iets minder fijn? 

God, U kent alle dagen. 

U geeft mij kracht echte vrede, 

altijd zult U bij mij zijn. 

Ik doe mijn ogen dicht en geef U mijn 

vandaag en luister naar Uw fluister in 

mijn hart.  

Refrein:Waar je ook gaat vandaag, 

als je je voet zet op straat, 

weet dan: Ik ga met je mee! 

Wat je ook doet vandaag, 

als je iets kiest deze dag, 

weet dan: Jij bent niet alleen! 

Jij bent niet alleen! 

Jij bent niet alleen! 

 

 

 

 



 

We gaan zingen: het themalied: Tel maar mee! 

1  2  3  4  5  6  7, tel maar met me mee! 

8  9  10 en 11, kom op, dat valt niet mee! 

12  13  14, en we zijn nog lang niet klaar 

God doet zoveel goeds, LUISTER MAAR! 

 

Ik mag leren dat ik God kan vertrouwen en dat Hij altijd van mij zal houden. 

Ik mag weten dat Hij me steeds vergeeft. 

En als ik het verpruts, hoeveel geduld Hij met me heeft. 

 

Refrein:Tel maar mee, zoveel fijne dingen. 

Tel maar mee, te veel om van te zingen. 

Tel maar mee, door heel de Bijbel heen leer je zoveel van Gods liefde, 

dat is nummer één! 

 

Dankgebed. Wij danken tot God omdat Hij onze Vader is en Hij voor ons zorgt, elke dag.  Zo 

praten we met God om Hem te eren en bedanken.  En we vertellen Hem alles  waar we blij, 

verdrietig of bezorgd om zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

We gaan het laatste lied zingen voordat we de zegen ontvangen. Dit is een loflied. We willen de 

Heere God loven en prijzen en Hem de eer geven. Dit loflied zingen we altijd staande indien 

mogelijk. Het loflied van vandaag is  

Psalm 133 vers 1 en 3 

1Ai ziet, hoe goed, hoe lief'lijk is 't, dat zonen 

van 't zelfde huis, als broeders, samen wonen, 

daar 't liefdevuur niet wordt verdoofd; 

't Is als de zalf op 's Hogepriesters hoofd, 

de zalf, waarmee hij is aan God gewijd, 

die door haar reuk het hart verblijdt. 

 

3Waar liefde woont, gebiedt de HEER den zegen: 

daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen, 

en 't leven tot in eeuwigheid. 

 

Zegen. Na het zingen blijft iedereen staan en spreekt de dominee namens God de zegen uit. Deze 

zegen is de belofte van God dat Hij bij ons wil zijn en ons wil helpen bij alles wat we doen.  

 

Na afloop van de dienst is er in Maranatha gelegenheid om wat te drinken met elkaar. 

Van harte welkom! 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Vierentwintig uur in een dag, 

zoveel tijd die ik vrij besteden mag. 

Zeven dagen in de week gekregen, 

een grote verantwoordelijkheid, maar ook een zegen. 

Dank U voor één Rustdag, 

door U zo bedoeld en die ik in ere houden mag. 

 

Voor iedereen is een plan bedacht, 

ook voor jou, had je dat verwacht? 

Als je in de Bijbel Gods beloften leest, 

mag je erop vertrouwen dat dit óók voor jou is geweest. 

 

Tel maar mee! 

Ook jij was belangrijk voor de VBW! 

Dank voor je komst, hulp of gebed,  

er is er Eén die altijd op je let! 

 

 


