
Zingen na de dienst  Zondag 18 mei 2025 

Thema: ‘Hoop & verwachting’ 
 
 

‘k Stel mijn vertrouwen (2x) 
 

‘k Stel mijn vertrouwen 
op de Heer, mijn God.  

Want in Zijn hand 
ligt heel mijn levenslot.  
Hem heb ik lief,  

Zijn vrede woont in mij.  
‘k Zie naar Hem op en ‘k weet:  

Hij is mij steeds nabij! 
 

Machtig God, sterke Rots 
 

Machtig God, sterke Rots,  

U alleen bent waardig.  
Aard’ en hemel prijzen U,  

glorie voor Uw naam.  
 
Lam van God, hoogste Heer,  

heilig en rechtvaardig,  
stralend Licht, Morgenster,  

niemand is als U.  
 
Prijst de Vader, prijst de Zoon.  

Prijst de Geest, die in ons woont.  
Prijst de Koning der heerlijkheid.  

Prijst Hem tot in eeuwigheid.  
 

Heer ik kom tot U 
 

Heer ik kom tot U,  

neem mijn hart, verander mij 
als ik U ontmoet vind ik rust bij U.  

Want Heer ik heb ontdekt,  
dat als ik aan Uw voeten ben,   
trots en twijfel wij-ken  

voor de kracht van Uw liefde. 
 

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen.  
Houd mij vast, heel dichtbij Uw hart.  
Ik voel Uw kracht en stijg op als een 

arend. Dan zweef ik op de wind,  
gedragen door uw Geest  

en de kracht van Uw liefde. 
 

 

Heer kom dichterbij  
Dan kan ik Uw schoonheid zien 

en Uw liefde voe-len, diep in mij.  
En Heer, leer mij Uw wil,  

zodat ik U steeds dienen kan 
en elke dag mag le-ven  

door de kracht van Uw liefde.  
 
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen.  

Houd mij vast, heel dichtbij Uw hart.  
Ik voel Uw kracht en stijg op als een 

arend. Dan zweef ik op de wind,  
gedragen door Uw Geest  

en de kracht van Uw liefde. 
 
Dan zweef ik op de wind, 

gedragen door Uw Geest 
en de kracht van Uw liefde.  

 
 

 Overdenking 

 

 
U die mij geschapen hebt 
 

U die mij geschapen hebt.  
U wil ik aanbidden als mijn God.  

In voor- en tegenspoed,  
Uw liefde doet mij zingen.  
U die mij geschapen hebt,  

U wil ‘k danken hoe ik mij ook voel.  
En U gehoorzaam zijn.  

Heer, U bent mijn doel.  
 

U bent mijn bestemming.  
U hebt mij gemaakt om als Uw kind 
In voor- en tegenspoed, 

Uw liefde uit te stralen.  
Dit is mijn bestemming.  

Dienen met verstand en met gevoel 
vanuit gehoorzaamheid.  
Heer, U bent mijn doel.  
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Ik zal er zijn 
 

Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige naam. 
Verborgen aanwezig deel U mijn bestaan. 
Waar ik ben bent U: wat een kostbaar 

geheim. Uw naam ik ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er 
zijn’.  

 
Een boog in de wolken als teken van trouw 

staat boven mijn leven, zegt Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van 
verdriet, ben ik bij U veilig, U die mij ziet.  

 
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.  

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs 
mijn naam. U blijft bij mij Jezus, laat mij 

niet gaan.  
 

‘Ik ben die Ik ben’ is Uw eeuwige naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn 

bestaan.  
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:  
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.  

 
O Naam aller namen, aan U alle eer.  

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn 
Heer: Geen dood en geen leven, geen 

moeite of pijn.  
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.  
‘Ik ben die Ik ben’ is Uw eeuwige naam.  

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn 
bestaan.  

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.  

Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Wat de toekomst brengen moge 
 

Wat de toekomst brengen moge 
mij geleidt des Heren hand;  
moedig sla ik dus de ogen 

naar het onbekende land.  
Leer mij volgen zonder vragen;  

Vader, wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen 

met een rustig, kalme moed! 
 
Heer, ik wil uw liefde loven,  

al begrijpt mijn ziel U niet.  
Zalig hij, die durft geloven,  

ook wanneer het oog niet ziet.  
Schijnen mij Uw wegen duister,  
zie, ik vraag U niet: waarom?  

Eenmaal zie ik al Uw luister,  
als ik in Uw hemel kom! 

 
Laat mij niet mijn lot beslissen:  

Zo ik mocht, ik durfde niet.  
Ach, hoe zou ik mij vergissen ,  
als Gij mij de keuze liet!  

Wil mij als een kind behand’len,  
dat alleen de weg niet vind:  

neem mijn hand in Uwe handen 
en geleid mij als een kind.  

 
Waar de weg mij brengen moge,  
Aan des Vaders trouwe hand 

loop ik met gesloten ogen 
naar het onbekende land. 

 


