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:: Welkom
Wat fijn dat u/jij er bent. Mooi om met elkaar deze dienst te mogen hebben.

:: Mededelingen

:: Zingen: Psalm 100, vers 1 en 4
1.Juich, aarde, juicht alom den HEER;
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer;
Komt, nadert voor Zijn aangezicht;

Zingt Hem een vrolijk lofgedicht.

4.Want goedertieren is de HEER;

Zijn goedheid eindigt nimmermeer;

Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht
Tot in het laatste nageslacht.

:: Stil gebed
2t Votum en groet

:: Zingen: NOTH, nr. 4 ‘Mijn God, ik kom naar U’ (psalm 16)
Mijn God, ik kom naar U. Dan ben ik veilig;
Ik heb het U gezegd, en blijf het zeggen:
Ik heb U nodig, Heer.
De rest is overbodig.

De mensen hebben andere idolen

en wringen zich voor hen in honderd bochten,
Maar dat zal ik nooit doen.

En zelfs hun naam niet noemen.

Mijn God, U vult mijn bord, U vult mijn beker:
U hebt iets moois bedacht,

en straks is het van mij.

U houdt mijn hele leven in uw handen

en ik kom goed terecht,

want dat hebt U gezegd.



De hele nacht lig ik aan God te denken:

Ik voel dat Hij er is.

Zijn wijsheid geeft me rust.

Dan word ik blij en zeker van mijn redding:
Ik leef, ik leef naast God.

Ik val niet uit zijn hand.

Want U zult mij niet zomaar laten sterven;
Ik hoef niet naar het graf.

Want U laat mij niet los.

U wilt mij leren waar ik het moet zoeken:
Heel dicht bij U, mijn God,

zal ik gelukkig zijn.

:: Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God de Vader, Die Almachtig is, Hij is de Schepper van hemel en aarde.
En ik geloof in Jezus Christus, Gods Zoon, geboren is uit de maagd Maria;

Die geleden heeft, onder het bewind van Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en
begraven, neergedaald tot in het rijk van de dood;

Maar, Hij is op de derde dag opgestaan uit de dood,;

Hij is opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, Zijn almachtige

Vader;

Hij komt vandaar terug om te oordelen over levenden en doden.

Ik geloof in de Heilige Geest.

Ik geloof één kerk, waarin we allen bij Christus horen;

Ik geloof dat God mijn zonden vergeeft;
Ik geloof in de opstanding van het lichaam;
En ik geloof in een eeuwig leven.

:: Zingen: NOTH, nr. 332 ‘Mijn Jezus, mijn Redder’



Mijn Jezus, mijn Redder;

Heer, er is niemand als U.

Laat elk moment, al wat ik denk,
vol zijn van uw liefde, Heer.

Mijn schuilplaats, mijn trooster,
veilige toren van kracht;

adem en stem, al wat ik ben,
brengen U voortdurend eer.

(Refrein)

Juich voor de Heer,

heel de aarde wees blij.

Zing van de Koning

en zijn heerschappij.

Bergen aanbidden, de zee juicht mee
bij het horen van uw naam.

U wil ik prijzen voor dat wat U schiep,
mijn leven lang loven,

wat U heb ik lief.

Niets is zo goed als een leven

heel dicht bij U.

Mijn Jezus, mijn Redder;

Heer, er is niemand als U.

Laat elk moment, al wat ik denk,
vol zijn van uw liefde, Heer.

Mijn schuilplaats, mijn trooster,
veilige toren van kracht;

adem en stem, al wat ik ben,
brengen U voortdurend eer.

(Refrein)

:: Gebed om de opening van het Woord en verlichting met de Heilige Geest.



:: Schriftlezing: Johannes 4:1-18
Het heilig evangelie naar de beschrijving van Johannes
De Samaritaanse vrouw
1Toen nu de Heere merkte dat de Farizeeén gehoord hadden dat Jezus meer discipelen
maakte en doopte dan Johannes
2—hoewel Jezus Zelf niet doopte, maar Zijn discipelen —
3verliet Hij Judea en vertrok Hij weer naar Galilea.
4En Hij moest door Samaria gaan.
5Hij kwam dan bij een stad in Samaria, Sichar genoemd, dicht bij het stuk grond dat
Jakob zijn zoon Jozef gegeven had.
6En daar was de bron van Jakob. Jezus nu ging, vermoeid van de reis, bij de bron zitten.
Het was ongeveer het zesde uur.
7Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zei tegen haar: Geef Mij te
drinken.
8Want Zijn discipelen waren weggegaan naar de stad om voedsel te kopen.
9De Samaritaanse vrouw dan zei tegen Hem: Hoe vraagt U, Die een Jood bent, van mij
te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? Want Joden hebben geen omgang met
Samaritanen.
10Jezus antwoordde en zei tegen haar: Als u de gave van God kende, en wist Wie Hij is
Die tegen u zegt: Geef Mij te drinken, u zou het Hem hebben gevraagd en Hij zou u
levend water gegeven hebben.
11De vrouw zei tegen Hem: Heere, U hebt geen emmer en de put is diep; waar hebt U
dan het levende water vandaan?
12Bent U soms meer dan onze vader Jakob, die ons de put gegeven heeft en zelf daaruit
gedronken heeft, evenals zijn kinderen en zijn kudden?
13Jezus antwoordde en zei tegen haar: leder die van dit water drinkt, zal weer dorst
krijgen,
14 maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst
meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van
water dat opwelt tot in het eeuwige leven.
15De vrouw zei tegen Hem: Heere, geef mij dat water, opdat ik geen dorst meer zal
hebben en niet hier hoef te komen om te putten.
16Jezus zei tegen haar: Ga heen, roep uw man en kom hier.
17De vrouw antwoordde en zei tegen Hem: Ik heb geen man. Jezus zei tegen haar: U
hebt terecht gezegd: Ik heb geen man,
18want vijf mannen hebt u gehad en die u nu hebt, is uw man niet; dat hebt u naar
waarheid gezegd.

:: Collecte



:: Zingen: Psalm 63, vers 1
O God, Gij zijt mijn toeverlaat;
Mijn God, U zoek ik met verlangen,
Zo ras wij 't morgenlicht ontvangen,
Bij 't krieken van den dageraad.
O HEER, mijn ziel en lichaam hijgen,
En dorsten naar U in een land,
Dat, dor en mat, van droogte brandt,
Waar niemand lafenis kan krijgen.

:: Verkondiging 1° deel

:: Zingen: NOTH, nr. 16 ‘Als een hert dat verlangt naar water’ (naar psalm 42)
Als een hert dat verlangt naar water,
zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild.
Aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

:: Verkondiging 2°¢ deel

:: Zingen: ‘Verlangen’ van Sela



Heer wij komen met lege handen

vol van verlangen naar meer van U.
Laat Uw vuur in ons midden branden.
Leid ons naar U, kom nu.

Hier ben ik Heer.

Hier, in Uw aanwezigheid

vind ik vrede, rust en vrijheid.
Jezus, ik dorst.

Mijn verlangen gaat uit naar U,
Jezus, naar u alleen.

Heer, wij bidden met open handen
om vervulling en nieuwe kracht.

Raak ons aan, breng herstel, verander.
Kom en vernieuw ons hart.

Dankgebed

Zingen: ‘Houd vol!’ (We zingen staande het themalied van het jeugdweekend)



Wij zijn het volk van God

Wij zijn als vreemdelingen hier met
elkaar

Een leven lang te gast

Er ligt een hemels vaderland voor ons
klaar

Houd vol, houd vol
Hij laat niet los

Het is een zegetocht

Van heiligen en twijfelaars bij elkaar
Maar kijk, wij lopen nog

Wij lopen wat God heeft beloofd
achterna

Houd vol, houd vol
Hij laat niet los

God is voor ons, God is naast ons

God is altijd om ons heen

Laat maar komen wat hierna komt
Want Hij laat ons nooit alleen

En nu wij zijn omringd

Door zoveel helden die ons voor zijn
gegaan

Nu geven wij niet op

Het zijn de schouders waarop wij mogen
staan

it Zegen
We antwoorden met ‘Amen’

Houd vol, houd vol
Hij laat niet los

God is voor ons, God is naast ons
God is altijd om ons heen

Laat maar komen wat hierna komt
Want Hij laat ons nooit alleen

Hij laat ons nooit alleen

Houd vol, houd vol
Hij laat niet los
Houd vol, houd vol
Hij laat niet los
Houd vol, houd vol
Hij laat niet los
Houd vol, houd vol
Hij laat niet los

God is voor ons, God is naast ons
God is altijd om ons heen

Laat maar komen wat hierna komt
Want Hij laat ons nooit alleen

God is voor ons, God is naast ons
God is altijd om ons heen

Laat maar komen wat hierna komt
Want Hij laat ons nooit alleen
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